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Giris 


Allah yolundaki bütün harcamalara kısaca infak denir. İnfak maddi-manevi her türlü rizktan yapılabilir. İlim, akıl, sevgi gibi nimetler manevi rızklardır. Mal, para, güç, makam gibi şeyler de maddi nimetlerdir. İnfak Yüce Allah'ın bize bahşettiği maddi ve manevi nimetleri onun rızası için harcamaktır. 
Buna Allah için yardım, hizmet, sadaka, iyilik ve ihsan da denir. 

Cömertlik, hiçbir karşılık beklemeden elindeki mal ve imkan ile başkasına iyilik ve ihsan etmektir. Bu ahlak insanda meleke hâline gelince sahibine cömert insan denir. Meleke insandan hiç ayrılmayan ve vücudunun bir parçası hâline gelen sıfat demektir. 


Cömert insan dostuna iyilik yaptığı gibi düşmanlarına da ikramda bulunur. Zengin iken eli açık olduğu gibi fakir iken de eli açıktır. Onun gönlü devamlı zengindir. O hep başkasına iyilikte bulunur, rahmet olur ve fayda verir. 


Cömert insan, kendisinin hayır ve hizmet için yaratıldığına inanır. İnsanların yükünü çekmekten zevk alır, huzur bulur. 
Çünkü cömertlik, Yüce Allah'ın ahlakıdır. Peygamberlerin mirasıdır, salihlerin şiarıdır. Bu ahlak müminde sabit bir huy hâlini aldığı zaman o, istese de cömertliği terk edemez. Cömertlik onun için cennette olmak gibi tatlı haldir. Bundan ayrı kalmaya sabredemez. 


Ancak günümüzde bu ahlak sahipleri yok denecek kadar azalmıştır. Halbuki bugünkü insanların en muhtaç olduğu ahlak budur. Sadece kendisini düşünen, devamlı kendi çıkarlarının derdine düşen ve bütün nimetleri nefsine layık gören bir insan, bu hâliyle varlıkların en alt seviyesine düşmektedir. 
Çünkü, insanın dışındaki her varlık, az da olsa bir başkasına hizmet eder, fayda verir. 


Sadece kendisi için yaratılmış hiçbir varlık yoktur. Bu varlıklar içinde en şerefli varlık olarak yaratılan insanın, sadece kendisi için yaşaması, insanlara faydalı işlerden kaçması, hayır nedir bilmemesi, iyiliği sevmemesi ne kadar üzücüdür. Kainata ibretle bakarsak şunu göreceğiz: 


Bütün yerler, gökler ve içindekiler insanın hizmetine verilmiş, ona boyun eğdirilmiş ve ihtiyaçları için feda edilmiştir. 
Yani kainat insana infak edilmiştir. Bu durum insandan değil, Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın rahmet ve kudretinden kaynaklanan bir ihsandır. 


Yoksa insanın bir tek hücreyi yaratma ve yaşatma imkanı olabilir mi? İnsan her şeyi ile hazır bir âleme getirilmiş, kendisine üstün kabiliyetler ve geniş yetkiler verilmiştir. Bunun için insandan büyük bir vazife beklenmektedir. 


İnsana düşen vazife, kainattaki bunca rahmeti görüp Yüce Yaratıcısını tanımaktır. Onu tanıyan sever, seven emrine itaat eder. İtaatin aslı rızadır. Rıza, teslimiyeti gerektirir. Teslimiyet haya ve edep ister. Bütün bunlar Yüce Yaratıcıyı tanımak- tan ve ona saygıdan kaynaklanır. Bu hâle marifetullah denir. 


Marifetullah Allahu Teala'yı şeksiz şüphesiz bir şekilde tanımak ve sevmektir. Bu hal kalple olur. Kalp gaflet ve isyan gibi manevi kirlerden arındırılır ve ilahi nurla aydınlanırsa, Yüce Yaratıcısını tanır, sever ve rızasına ulaşmak için can atar. 


İlâhi nurla aydınlanamayan bir kalp ve akıl, eşyayı gerçek hâliyle tanıyamaz. İçinde saklanan mana ve hikmeti okuyamaz. Her şeyin Yüce Allah'ın iradesi, rahmeti, kudreti ve hikmetiyle vücut bulduğunu, O'ndan gelip ona döneceğini anlayamaz. 


GiRis 11 


İnfak iman ve ilimle olur. İnfakın her zerresi rahmet sebebidir. İnfak her yönüyle israftan ayrı bir şeydir. İkisinde de mevcut imkanı kullanma, malı elden çıkarma ve harcama vardır. Fakat israfta his ve şehvet söz konusudur. İsraftaki hedef Allah'ın rızası değildir. Nefsin hevâsıdır. İsrafın her türlüsü zarardır ve haramdır. 


Müsrif, Allahu Teala'nın kendisine verdiği nimetleri hedef ve hikmetine göre kullanmayan, nimetleri haram olarak harcayan ve haddi aşan kimse demektir. Herhangi bir azası ile günah işleyen kimse, o azaya bahşedilen hayat, kudret, hikmet, ibret ve yaratana muhabbet nimetlerini israf etmiş demektir. 


Kamil müminin en önemli sıfatları eminlik ve cömertliktir. 
Mümin, insanların hatta hayvanların bile kendisinden emin olduğu ve fayda gördüğü kimsedir. Mümin emindir ve emniyet verir. Çünkü o, Cenab-ı Hakk'ın “el-Mümin” ismi şerifinin tecellisine mazhar olmuştur. 


Cenab-ı Hakk'ın bir güzel ismi de “el-mümin”"dir. Allah (c.c) emindir, emniyet verendir. O, dostlarını üzmez ve kendi hallerine terk etmez. Onlara verdiği sözden dönmez. Allahu Teala düşmanlarına bile haksızlık etmez. Haksızlığı kendisine ve kullarına haram kılmıştır. Bütün yaptıkları rahmet ve adalettir. 


Bu ilâhi ahlak mümine öyle yansımıştır ki sonunda mümin, Yüce Allah'ın boyasıyla boyanmış ve bu ahlak kendisinden hiç ayrılmayan bir sıfat hâlini almıştır. Onun için Cenab-ı Hakk, mümini Kur'an'da çok kere bu isimle anmıştır. 


Bütün mahlukat gerçek müminden yana emniyet ve selamet içindedir. Onun için mümin nefsine ve başkasına zulüm edemez. Bütün davranışları şefkat ve adalet olmalıdır.Müminin cömertliği ise Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'yı yakinen tanımasından ileri gelmektedir. 
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Arifi bilah Hakim et-Tirmizi'nin belirttiği gibi, ‘Gerçek İslam, Allahu Teala'nın haklarını korumak için malını ve canını onun yolunda vermekten ibârettir.” 


Allah yolundaki infak, kalpteki iman ve irfan için bir ölçüdür. Allah için malını veremeyenler canını hiç veremezler. 
Malindan ve canından cimrilik edip Hakk'ın ve halkın hukukunu çiğneyenler, dünya ve ahiret mutluluğuna eremezler. Ruhun saadeti Allah için sevgi ve hizmette gizlenmiştir. 


İnfakın çeşitleri pek çoktur. İnsan Allahu Teala'nın kendisine bahşettiği maddi-manevi her türlü nimetten başkasına harcayabilir. Hayatta olan herkesin, başkasına ikram edebileceği bir çeşit nimeti muhakkak vardır. Yeter ki insan o nimetten gafil ve cömertlik şerefinden mahrum olmasın. 


Biz bu mütevâzi çalışmamızda, bize ikram edilen maddi ve manevi nimetleri ve bunların Allah yolunda nasıl infak edilip ilâhi rızaya erişebileceğini tespit etmeye çalışacağız. 

Allahu Teala'yı yakinen tanıyan müminler, canları dahil bütün sahip oldukları şeylerin gerçekte ona ait olduğunu bilirler. Onun için bütün benlikleriyle onu severler. Bu öyle bir sevgidir ki ondan birazcık tat alanlar, Yüce Mevlâ'nın rızası için canlarını ve mallarını hiç çekinmeden feda ederler. Allahu Teala bu kişileri bize şöyle tanıtmaktadır: 


“İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah'ın rızasına ulaşmak için kendisini feda eder.” 


Allah için canını severek veren kimsenin, malını verirken kalbi korkar, eli hiç titrer mi? Elbette ki hayır. Ama bu hal sevgi ile olur. İşte bu sevgi zor işler başarır. O zaman kalp boş korkulardan kurtulur ve huzura ulaşır. 


1 Zebidi, İthâfu's-Sâde, VIII, 594. (Beyrut, 1989) 
2 Bakara2/207. 
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Büyük müfessir Fahruddin Râzi (rah) (606/1210) şöyle diyor : 

“Allah için din yolunda yapılan bütün mücahede, mücadele ve masraflar bu ayetin övdüğü fedakarlığa girmektedir.” 


Erkek-kadın her mümin, az da olsa bu ahlaktan bir pay sahibi olabilir ve olmalıdır. Böylece Yüce Yaratıcıyı tanımanın tadını almalı, onu sevmenin farkını ise göstermelidir. 

Arifler, ‘Bir kalbi Allah sevgisi doldurduğu zaman, onun korkusu gider; kalp kuvvetlenir ve sevinçle dolar.’ diyor. 

Buradaki sevinç kula her fedakarlığı yaptırır. Bu sevgiyi ortaya koymanın çok çeşitli yolları ve şekilleri vardır. Aşağıda bir nebze onları anlatacağız. 

Ama önce işin temeline ineceğiz. İşin aslında olması gereken cömertliğin, ne olduğunu ve onun kalpte nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. 


3 Râzi, Tefsir-i Kebir, V, 175. 
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Cömertlik Nedir? 


Cömertlik Yüce Allah'ın bir sıfatı aynı zamanda Rahman ve Rahim sıfatlarının ise tecellisidir. 


Rahman, dünyada yarattığı bütün varlıklara hayat veren, nimet gönderen, rahmet eden demektir. 


Rahim ise, dostlarını dünya ve ahirette himaye eden, çok merhametli, onları özel nimet ve ikramları ile sevindiren ve asla yalnız bırakmayan demektir. 


Mümin ilahi sıfatların özel tecellisine ulaşan kimsedir. 
Bundan dolayı ona Allah ehli, Allah dostu, Allah adamı, Allah'ın şahidi denir. Çünkü mümin, kainatta Yüce Allah'ın emrettiği güzel ahlakı yaşamakta, bu hâliyle Allah'a şahitlik yapmaktadır. 

Cömertlik, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının özel tecellisine mazhar olmaktır. 

Cömertlik, Allah rızası için kendinden başkasına iyilik ve hizmet etmektir. 

Cömertlik, almaktan değil vermekten hoşlanmaktır. Cömertlik, karşılıksız sevmek ve bir şey beklemeden vermektir. 

Cömertlik, peygamberler gibi halkın iyiliği için her şeyini feda etmektir. Cömertlik, cenneti dünyada yaşamak gibi tatlı ve mutlu bir ahlaktır. 

Cömertlik aklın seviyesini, kalbin ise sevgisini gösterir. 
Akıllı insan kendini ve malını boş yere harcamaz. Canın ve malın emniyeti, onları nefsin arzusuna göre kullanmak değil, ahirette sermaye olacak şekilde harcamaktır. 


Mutluluğun aslı karşılıksız sevmektedir. Sevgisiz kalp ölmüş sayılır. Sadece kendisini sevenler mutlu olamazlar. 
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İmanla Cimrilik Bir Kalpte Bulunmaz. 


Bütün hayırların temeli Cenab-ı Hakk'ın sevgi, destek ve rahmetidir. Buna Allah'ın hidayeti ve inayeti denir. Allahu Teala bir kalbi açar ve muhabbetiyle doldurursa, o insan artık bütün güzelliklerin kaynağı olur. 


Şu bir gerçektir ki insanın kalbi açılmadan eli açılmaz. 
Kalbe ilâhi nur girmeden de kalp açılmaz. Müminin kalbine giren iman nuru kalpten ilk olarak inkar ve şirki temizler. Sonra cimriliği ve bencilliği yok eder. 


Yüce Allah'ın dostları bencil ve cimri olamazlar. Onlar yoluna baş koydukları Yüce dostun, bütün varlıklara rahmet ettiğini görürler. Öyle ki Allahu Teala, kendisini inkar eden kafirlere bile hayat ve nimet vermektedir. Onu tanıyan ve gerçek dostluğuna adım atan bir müminin artık kalbi katı, eli sıkı, yüzü asık, kaşı çatık, gönlü kin ve intikam içinde olması mümkün değildir. 


Evet, güzel ahlakın kaynağı iman ve irfandır. İman en kıymetli bir cevherdir. Allah sevgisi hiç bitmeyen bir sermayedir. 
Onu tanımak her şeye değer. Onun sevgisi ile dolan bir gönül, dünyanın en zengin kalbidir. Artık bu kalbin cimri olması mümkün değildir. 

Mümin Allahu Teala'nın habibi, alemlere rahmet Hz. Muhammed'i (s.a.v) kendisine örnek almıştır. Efendimiz (s.a.v) cömertlik ahlakında zirvedir. O, müminlerden de cömertlik istemektedir. Bazı hadislerinde gelmeyene gitmeyi, vermeyene vermeyi, herkesi sevmeyi emretmektedir.* 

Onu tanıyan ve gerçekten seven bir müminin cimri olması, fakirlikten korkması, dünyayı baş tacı edinmesi asla düşünülemez. Bunun için Efendimiz (s.a.v) : 


4 Hakim, Müstedrek, IV, 162; Ahmed, Müsned, IV, 146, 158; Beyhaki, es- 
Sünenü'l-Kübrâ, X, 330. 


CÖMERTLİK NEDİR? 19 


“İman ile cimrilik bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz.“ buyurmuştur. 


Bu kulun mümin kişi olduğunu ve onun en önemli iki sıfatını ise şöyle bildirmiştir : 
“İki haslet bir müminde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlak." 


Demek ki bir insan hem mümin hem cimri olamaz; daima kendisini düşünüp komşusunu ve din kardeşini unutamaz. 
Elinde maddi olarak verecek hiçbir şeyi bulunmasa bile müminin kalbinden iyilik hesabı, gönlünden hayır duası, dilinden samimi selamı ve yüzünden sıcak tebessümü hiç eksik olmaz, olmamalıdır. 


Müminin imanı ve irfanı onu ihsana sevk etmelidir. Allahu Teala'yı seven, onun yarattıklarını da sever. Hele bu kimse Allahu Teala'nın kendisine kardeş yaptığı mümin olunca, ondaki iman nurunun hatırına, onun her zahmetini çeker. İyilik yaptığı kimseyi minnet altına asla sokmaz. Allah için ne yapsa az bulur. Yaptığı iyiliği görmekten ve “İyilik yaptım'demekten utanır. Devamlı noksanlığını görür. Tövbeye sarılır. 


Nasıl Cömert Olunur? 


İnsanı cömert yapan para değil sevgidir. Cömertlik gönülle başlar. Cömertlik Hak aşıklarının ahlakıdır. Cömertlerin kalbi cennet gibi güzeldir, huzurludur, sevgi doludur. Kalpleri neşe yurdudur. Çünkü bu kalp Allah sevgisiyle beslenmiş ve süslenmiştir. Artık o hiçbir hayra doymaz. Böyle bir kalp sahibine de doyum olmaz. 


5 Buhâri, Edebü'-Müfred, Had. No:281; Nesâi, Cihad, 8; Ahmed, Müsned, 
II, 324; Hâkim, Müstedrek, Il, 72; Beğavi, Şerhu's-Sünne, No: 2619; İbnu Hıbban, el-İhsân, No: 3240. 

6 Buhâri, Edebü'l-Müfred, Had. No:282; Tirmizi, Birr, 41; Heraiti, Mesâviü'|- 
Ahlak, Had. No:9. 
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Bir insanda başkaları için yaşama ahlakı nasıl oluşur, kalp bu ahlaka nasıl aşık olur? diyenlere büyük arif Şihâbüddin Sühreverdi (k.s) şu cevabı veriyor: 


— Allah dostlarını başkalarına iyilik yapmaya ve onları kendilerine tercih etmeye sevk eden şey, kalplerindeki kuvvetli iman ve ihlastir.? Bu ahlak nefsin güzelce terbiye edilmesinden, manevi kirlerden ve kötü ahlaklardan temizlemesinden sonra mümkündür. Ancak ilâhi nurlar ile dolan bir kalp, başkalarını kendisine tercih edebilir.8 


Arifler, ‘Kalp marifetullah ile nurlandıkça Allahu Teala'yı ve eşyayı tanır. Bu kalp, irfan ve ilimle fâni olandan çekilip bâki olana yönelir. Artık rağbeti hep Allah'a olur. O, nefsin arzusunu değil, Rabbinin emrini yerine getirmekte huzur bulur.' demişlerdir. 


Onun için, kendisine iyilik etme, sevindirme, hakkını koruma hususunda müminin nefsi ile başkaları aynı derecede olur. O zaman, Allah için sevmenin, Allah için vermenin ve Allah için hizmet etmenin tadını bulur ve: 


“Müminler ancak kardeştirler." ayetinin hikmetini anlar. 
Kardeşlerine nefsi gibi sahip çıkar. Onlara karşı sevgisinden ve malından bolca ikram eder.'9 


Aslında mümin kardeşlerine karşı bu derece bir sevgi ve ilgi, her müminden istenmektedir. Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, Allahu Teala'ya yemin ederek şöyle buyurmuştur : 


“Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir kul, nefsi için istediği hayırları din kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.” 


7 Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf, 315. 

8 Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf, 321, 323. 

9 Hucurât 49/10 

10 Kalp tezkiye oldukça elde edeceği ilim ve haller için bkz: Sühreverdi, 
Gerçek Tasavvuf, 15, 28, 47, 110, 111. 

" Buhâri, İman, 8; Müslim, İman, 71-72; Tirmizi, Kıyame, 59; Nesâi, İman, 19; Ahmed, Müsned, Ill, 206. 
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İman dairesine yeni adım atan bir müminde, bu derece bir sevgi ve cömertlik bulunmayabilir. Fakat insan işin taklidinde kalmaz, nefsinin engellerine takılmaz, dünyayı baş tâcı yapmaz ve ehl-i dünyayı kendisine örnek almaz ise zikir, fikir, şükür ve edeple adım adım imanın hakikatlerine ulaşabilir. 


İmanı ve marifeti arttıkça müminin kalbi kuvvetlenir, rızk ve geçim konusunda bir endişesi kalmaz. Yüce Mevlâ'sına güveni tam olur. Artık mala-mevkie takılmaz, dünya ve ahiretin şerefi olan takvâya yönelir. İşte bundan sonra gönlü ve eli açılır, hiç korkmadan ve kısmadan edebine göre verir. Verirken de alandan daha çok sevinir. 


Ancak bunun için kalbin ilâhi nurla beslenmesi, desteklenmesi ve kuvvetlenmesi gerekir. Bunun en güzel yolu, ihsan mertebesine ulaşmış, Allah'ın zikri içinde kaybolmuş, gönlünü ve gözünü dünya süslerinden çekmiş bir Allah dostunun sohbet ve terbiyesine girmektir. 


Bu terbiye ile kalp, Allahu Teala'yı zikre alışacak ve eşyanın aslını tanıyacaktır. Böylece ebedi âlemi ve bitmeyen manevi nimetleri, tefekkür edecek ve Allah sevgisine ulaşacaktir. Bu ilâhi şuur ve sevgi, cahili âlim, âlimi arif, cimriyi comert, korkak kimseyi mert yapmaya yeterlidir. İşin esası bu sevgi ve rahmettir. 


Bu çok önemlidir. Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) ashabı, onun bereketli nurlu meclislerinde aldıkları ilâhi neşe ve nazar ile manen destek buluyor, yenileniyorlardı. Evlerine dönüp çocuklara, işe-güce karışınca kalplerinin zayıfladığını, ilâhi neşesinin azaldığını hissediyor, bu zayıflığın artmasından korkup hemen Allah Rasulü'nün nurlu meclisine ve nazarına koşuyorlardı. 


Ancak bu şekilde kendilerini yenileyebiliyor, kalplerini zikre çekebiliyorlardı. Şu hâdise bunun güzel bir örneğidir: 

Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) vahiy kâtiplerinden Hanzala el-Üseydi (r.a) anlatıyor: 
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“Bir gün Ebu Bekir Sıddik (r.a) ile karşılaştım, bana, 'Nasilsin?’ diye sordu. Ben de: 


— Hanzala münafık oldu! dedim. O: 
— Sübhânellah! Sen ne diyorsun? dedi. Ben: 


— Biz Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) yanında bulunuyoruz. O bize Cennet ve Cehennemi anlatıyor. Adeta onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Ama onun yanından ayrılıp ailemizle beraber olup, dünya işlerine dalınca orada aldığımız çok şeyleri unutuyoruz. (İçeride bir türlü, dışarıda başka türlü hallere gidiyoruz. Bunun münafıklık sıfatı olmasından korkuyorum) dedim. Hz. Ebu Bekir de (r.a): 


— Vallahi bize de benzeri şeyler oluyor! dedi. Bu durumu kendisine arz etmek için berâberce Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) huzuruna gittik. Beni görünce: 


— Ey Hanzala neyin var? diye sordu, ben: 

— Ya Rasülallah, Hanzala münafık oldu! dedim. Efendimiz (s.a.v): 

— Bu nasıl sözdür? diye sordu. Ben de: 


— Ya Rasulellah. Sizin saadetli huzurunuzda bulundugumuzda bize Cennet ve Cehennemi hatırlatıyorsunuz. Öyle bir hâle geliyoruz ki, onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. 
Ama huzurunuzdan çıkıp çoluk-çocuğa karışınca ve işlere dalınca orada aldığımız çok şeyleri unutuyoruz! dedim. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): 


— Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, eğer siz benim yanımda iken elde ettiğiniz duruma ve zikir hâline devam edebilseydiniz; melekler ziyaretinize gelir, sizinle yataklarınız- da ve yollarınızda musâfaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala! Ba- 


zen böyle bazen öyle olur, buyurdu ve bunu üç defa tekrar etis 


12 Müslim, Tövbe, 12; Tirmizi, Kıyame, 59. 
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Şeyh Eşref Ali Tânevi, (rah.) bu hadisten çıkardığı neticeleri zikrederken şöyle demiştir : 


“İnsanın bazı amellerinden dolayı nefsine kafir, münafık gibi onun çirkin sıfatını ifade eden kelimeleri kullanması câizdir. Müşahede ve meleküt aleminin görülmesi (keşf) mümkündür. İnsan, bir halde sabit kalmayıp devamlı değişim (telvin) içinde bulunmaktadır. 


Ayrıca, mücahedeler ve riyazetlerle manevi ilerleme elde edildiği gibi, kamil mürşidin sohbeti ve nazarıyla da manevi ilerleme elde edilebilir. Fakat bunun etkisi riyazetle elde edilen ilerleme gibi kalıcı değildir. 


Hz. Hanzala'nın (r.a), 'Biz Peygamber Efendimizden (s.a.v) ayrıldıktan sonra daha çok dünya ile meşgul oluyoruz ve bu arada pek çok şeyleri unutuyoruz.' sözü, onun Peygamber Efendimiz'den uzakta kaldığında kalbinin az veya çok manevi zayıflığa düştüğünü gösteriyor.” 


Ebu Bekir Sıddik (r.a) ve Hz. Hanzala gibi zatların, Hz. 
Peygamberin (s.a.v) saadetli meclisine inen ilâhi rahmete muhtaç oldukları ve ona koştukları gibi, maddenin baş tacı yapıldığı günümüzde, ona aşık olan gönüllerimizin bu gaflet sarhoşluğundan uyanması için, aynı rahmete koşması gerekmektedir. Yanlış adrese gitmeyelim. 


İlâhi rahmet ve destek ancak muttakilerin üzerine inmektedir. Bize düşen görev, Hz. Peygamberin (s.a.v) kamil varislerinin meclisine koşup kalbimize ilaç olacak nur ve rahmete talip olmaktır. 


Bunun için önce, insanın kendi ihtiyacını bilmesi ve muhtaç olduğunu kabul etmesi gerekir. Sonra, tevâzu gösterip muhtaç olduğu şeye yönelmelidir. İhtiyacını edeple istemesini ve sabretmesini bilmelidir. Bu arada, kalp kırıklığı ve ümitle devamlı dua ederek ilâhi destek istemelidir. Bu edeplere dikkat edildiğinde Allah'ın izniyle kalp, ilacını bulacaktır. 


“ Bkz: Eşref Ali, Hadislerle Tasavvuf, 38. 
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Arifler derler ki: Kalbin manevi hastalıklardan kurtulması, nefsin terbiyesi kelime ve temenni ile olmaz. İşin lafını yapmak ve felsefesini üretmekle sonuç alınmaz. Bu işin bir görünmeyen yönü vardır. Bu, ilâhi nasip ve Allah'ın kuluna tahsis ettiği özel yardımıdır. İşin görünen ve kuldan istenen kısmı iman, teslimiyet, tevazu ve hizmettir. 


Bütün bunlar sahih bir irade ve sağlam bir ilimle olacağı için, gaflet ve cehaletten kurtulmak şarttır. Yüce Allah'ın nur ve sevgisiyle açılan kalbin hâli şudur: 


İbnu Mes'ud (r.a) naklediyor: Hz. Rasulullah (s.a.v) “Allah kimin gönlünü İslam'a açarsa o, Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay hâline!”4 ayetini okudu. Kendisine: 


— Kalbin açılması nasıl olur? diye sorduk. 

— Nur kalbe girince, kalp açılır ve genişler, buyurdu. 

— Bunun alâmeti nedir? diye sorduk: 

“İçine ilâhi nurun girdiği kalp, ebedi aleme yönelir, aldatıcı dünyadan uzaklaşır ve ölüm gelmeden önce ona hazırlanır.”S5 Buyurdu. 


Alemlerin sahibi Allahu Teala'yı sevmek için yaratılmış ve bu yüce vazife için donatılmış bir kalbin, sırf dünyanın işi ve eşyası ile huzur bulması mümkün değildir. Bakınız kalbi yaratan Yüce Mevlâ'mız ne buyuruyor: 


“Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur.”8 


İlâhi hüküm budur. Bundan sonra kalbin, Rabbinin zikri ve rızası dışında elde edeceği her türlü zevk ve safâ, kısa bir zaman sonra kaybolup gidecek ve elde âh ile vâh kalacaktır. 


Müminin tefekkür ve zikri ne kadar artarsa, o derece ilâhi rahmet ve desteğe ulaşır. Alemlere rahmet kılınan Hz. Rasu- 


° 4 Zümer 39/22. 

15 Hâkim, Müstedrek, IV, 311; Beyhaki, ez-Zühdü'l-Kebir, No: 974; Suyüti, 
ed-Dürrü'l-Mensür, VII, 219 

© Ra'd 13/28. 
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lullah (s.a.v) Efendimiz, kendisi insanların en cömerdi idi. Bununla birlikte, Ramazan-ı Şerif ayı gelip Cibril-i Emin (a.s) ile her gece özel olarak buluşarak karşılıklı Kur'an okudukların- da, kalbi şerifi bir başka manevi zevklere ulaşır, saadetli gönlü sevgiyle coşar, mübarek eli esen rüzgarlardan daha cömert olurdu.'7 


İmam Kastallâni (rah.), bu yüksek ahlakın oluşmasını şöyle anlatmıştır: 


“Hz. Rasulullah (s.a.v), Cibril (a.s) ile buluşunca, üzerine ilahi ikramlar akıyordu. O anda bast makâmında vecde geliyor, Allahu Teala'nın kendisine ikram ettiği maddi-manevi şeylerden, onun kullarına ikram ediyordu. Cahile ilim, aç olana yiyecek, açık olana giyecek veriyordu. Diğer ikramlarının da bir sonu ve sınırı yoktu. 


Bütün bunları Cenab-ı Hakk'a karşı bir şükür olarak yapıyordu. Efendimiz (s.a.v), kenarda bir şey biriktirmezdi. İstenmeden verirdi. Yaptığı iyiliği devam ettirirdi. Kendisinden bir şey istenir de o anda elinde bulunmazsa, daha sonra vermeyi vaat ederdi. Sözünden hiç dönmezdi. Bu haller Ramazan ayında daha fazla meydana gelirdi.”18 


Görüldüğü gibi kalbi kuvvetlendirecek en tesirli ilaç, ilâhi rahmet ve muhabbettir. Bu nimetlere ulaşmaya irade ve azim göstermelidir. Kalbe inen rahmete 'sekinet' denir. Tasavvuf büyüklerinin bahsettiği ‘himmet, tasarruf ve nazar’, işte bu ilâhi rahmetin eseri ve neticesidir. Bütün peygamberler ve onların varisleri, bu rahmet ve sekinet desteği ile kulları irşat ve kalpleri ıslah etmişlerdir. 


Bu sayede kalp, şüpheden, kararsızlıktan ve korkaklıktan kurtulmaktadır. Dünya ve ahiretin hakikati onlarla anlaşılmaktadır. Bir insan bu nur ve rahmetten ne kadar nasiplenirse o derece edepli ve hayır ehli ehli olur. 


7 Buhâri, Menâkıb, 20; Müslim, Fedail, 50. 
18 Kastallâni, İrşâdü's-Sâri, VIII, 52. 
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Ebu Abdurrahmân es-Sülemi (rah.) manevi nazarın ve ilâhi nurun kalpte nasıl bir tesir bıraktığını şöyle anlatır: 


“Hakk'ı arayan bazı müritler, sırf Allah rızası için hikmet ehli kamil bir mürşide gider. Onun nazarı altına girerler. Allah için kamil mürşide gidenler, onun nazarları ile Allahu Teala'nın ihsanlarına ulaşmaya en layık kimsedir. 


Kamil mürşit, o kimseye nazar eder. Onun kalbinin dünyevi gayelerden çekilip tamamen Allahu Teala'ya yönelmek istediğini görünce, kendisine şefkat ve rahmet nazarları ile yönelir. Onu kendisine lazım olan en hayırlı amellere sevk eder. 
Bu nazarların bereketiyle mürit mürşidinin edebiyle edeplenir ve ona kolayca tabi olur. 

Bu, müridin kuvvetli oluşundan değil, önündeki mürşidinin manevi kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Çünkü mürşit, kuvvetli nazarının bereketi ve müride karşı son derece şefkatli oluşundan dolayı, onun üzerindeki ağırlıkları kaldırır. Yükünü taşır ve kendisine ilâhi rahmet kapılarının açılmasına sebep olur. 


Hz. Rasulullah'ın (s.a.v), Hz. Ebu Bekir'e (r.a) nazarı en yüksek seviyede, şefkati en ileri derecede olduğundan ve kalbi şerifleri en fazla ona meylettiğinden, hâl bakımından Efendimize en yakın olan o oldu. 

Bu nazarların bereket ve tesiri ile ashap içinde en yüksek dereceyi o elde etti. Rasulullah (s.a.v) Allah yolunda yardım isteyince bütün malını getirip önüne koydu. Efendimiz (s.a.v): 

— Kendine ve ailene geride ne bıraktın? diye, sorunca: 

— Allah ve Rasulü'nün muhabbetini biraktim!'9 dedi. 

Hz. Rasulullah (s.a.v), Hz. Ömer'e Sıddik-ı Ekber'den daha az nazar ettiği için o, malının yarısını verebilmişti. Hz. Sa'd b Ebi Vakkâs (r.a) ise, malının üçte birini vermek istemiş, Hz. 
Rasulullah (s.a.v) bu miktarı onun için çok bulmuş, fakat ka- 


9 E. Dâvud, Zekat, 40; Tirmizi, Menâkıb, 16, ibnu’l-Esir, Camiu’l Usül, VIII, 
591. 
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bul etmiştir. Görüldüğü gibi onların her birisi, Efendimizin (s.a.v) nurlu nazarlarının kalplerinde yaptığı tesire ve elde ettirdigi marifete göre davranmıştır.”29 


Demek ki her mümin, iman ve irfan seviyesine göre hizmet edebilmektedir. Herkesin kalbindeki ilâhi sevgi farklı olunca, tabiatıyla bu sevginin meyvesi olan hayırlar da farklı şekillerde ortaya çıkacaktır: 


Kendisine “Alimlerin Sultanı” denilen meşhur âlim, İzzüddin b. Abdüsselâm (rah.) demiştir ki: 


“Her kulun bir tercihi vardır. Kimi dünyayı, kimisi ahireti ister. Veliler ve mürşitler ise dünyaya karşı ahireti tercih etmiş ve onun derdine düşmüşlerdir. Çünkü, ahiretin güzelliği yanında dünyanın hiçbir değeri yoktur. 


Veliler içinde seçilmiş bir grup Allah dostları vardır ki onlar, marifetullahın ve yüksek manevi hallerin zevkini tattıklarından dünyayı da ahireti de terk edip onu isteyenlerine bırakmış ve ulaştıkları hâle razı olmuşlardır. Eğer bütün insanlar, onların tanıdığı şekilde Allahu Teala'yı tanısalardı, onlar gibi olmak için bu yola baş koyarlardı. Fakat çoğunluk bu devletten mahrumdur. 


Cenab-ı Hakk, bazı kullarına marifetini kolayca nasip etmiştir. Artık o kimsede güzel hâller hiç zorlanmadan ortaya çıkar. Cenab-ı Hakk, yüce ihsanı ile bir kulun kalbini marifetine açınca artık o kul, ondan başkasına yönelmez ve itimat edemez. 


Çünkü bu nimete ulaşan kimseler, kendileri için dünya ve ahirette ondan başka sığınacak hiçbir merciin bulunmadığını çok iyi bilirler. Bu yüzden onun kazasına rıza, belasına sabır gösterirler. Nimetlerine devamlı şükrederler. İnsanlara zor gelen şeyler onlar için kolay gelir. İnsanlar için rahat olan şeyler onlara sıkıntı verir. Onlar, imkan ölçüsünde Hz. Kur'an'ın ah- 


20 Bkz: Sülemi, Menahict’l-Arifin, 6-8. 
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lakı ile ahlaklanmışlar ve bu şekilde Yüce Rahman'ın rızasına ulasmislardir.”2! 


Cömertliğin Dereceleri 


Cömertlik konusunda herkes bir değildir. Her kulun cömertlik ahlakından nasibi farklıdır. Her kalbin hayırdan aldığı tat değişiktir. Cömertlik de derece derecedir. Comertligin derece ve çeşitlerini şöyle özetleyebiliriz: 


1- Cimrilikten Kurtulma Noktası 


Bir kul, farz ve vacip olan mali ibadetleri yerine getirirse cimrilikten kurtulmuş olur. “Kim nefsinin cimriliğinden korunmuş ise, işte onlar felâha erenlerdir.”? ayeti bunu gösterir. 
Cömertliğin bu derecesini Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle tarif etmiştir: 


“Zekat ibadetini yerine getiren, misafirine ikram eden ve felaket zamanlarında malından gücünce veren kimse cimrilikten kurtulmuştur.” 


Demek ki cömertliğin ilk basamağı, farz olan mali ibadetleri yerine getirmektir. Buna göre, zekatını ve fıtır sadakasını tam olarak veren bir mümin cimrilikten kurtulmuştur, fakat bu hâliyle övülecek bir cömert değildir. Gerçek cömertlik bundan sonra başlamaktadır. Zekat veremeyecek kadar zengin olmayanların cömertliği de kendi gücü ve gönlünce olacaktır. Fakire cömert sıfatını kazandıracak pek çok infak şekilleri mevcuttur. Onları ileriki bölümlerde işleyeceğiz. 

Bir müminin haram mala ve hileli kazanca göz dikmeden edepli ve iffetli olup elindekine kanaat etmesi, helal kazancını haramda kullanmaması bir cömertlik ve mertlik çeşididir. 


21 İbnu Abdisselâm, Kavâidü'l-Ahkâm fi Mesalihi’l-Enam 9-10. 

2 Haşr 59/9. 

2 Taberi, Camiu’l-Beyan, Cüz: XXIX, Shf: 44; Beyhaki, Şuabu'l-İman, No: 
10842; Tabarâni, el-Kebir, No: 4096-97. 
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Kimseye bir şey veremeyecek kadar fakir olan müminin, zulüm ve hile ile kimsenin malına el sürmemesi de bir cömertliktir ve cimrilikten kurtulmasının alametidir. 


Esved b. Hilâl (rah.) anlatıyor: Hz. İbnu Mes'ud'a (r.a) bir adam gelerek: 


— Ben helak olmaktan korkuyorum! dedi. İbnu Mes'ud (r.a): 

— Niçin? diye sorunca, adam: 

— Allahu Teala'nın ‘Kim nefsinin cimriliğinden korunursa o, kurtuluşa ermiştir' ayetini işittim. Ben eli sıkı bir adamım. Kimseye elimden bir hayır ulaşmıyor, dedi. O zaman İbnu Mes'ud (r.a): 

— Bu senin anlattığın hale bahillik denir. Aslında bahillik çok kötü bir şeydir. Fakat ayette zikredilen cimrilik senin durumun değildir. Ayetin bahsettiğine şuhh denir. Şuhh, kardeşinin malını zulüm ve haksızlıkla ele geçirip yemendir, dedi. 


2- Cémertligin Başladığı Nokta 


Bu, mümin kardeşine nefsi gibi sahip çıkmak ve onunla malını paylaşmak noktasıdır. 


Zekat, sadaka, hibe, hediye, hayır türü infaklar, normalde her müminin yapabileceği cömertlik çeşitleridir. Bunun bir üstün derecesi vardır ki, işte Cennet'in aşık olduğu cömertlik orada başlamaktadır. Bu, bir müminin, diğer bir mümin kardeşini kendi nefsi gibi görüp gözetmesi, kendisi için sevdiği hayırları onun için de istemesidir. 

Bu ahlak, çok ileri seviyede bir imanın meyvesi ve cömertliğin alâmetidir. Bir başka insana bu derecede bir sevgi ve sahip çıkma ahlakı bugünün maddeci anlayışı için hayal gibi gözükse de; gerçek iman ve İslam terbiyesi almış bir insan için 


2 Hâkim, Müstedrek, Il, 490; Taberi, Camiu’l-Beyan, Cüz: XXIX, Shf: 44; 
Suyüti, ed-Dürrü'l-Mensür, VII, 107. 
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bu, her gün tatbik edilen bir hayat sekli olabilmektedir. Bunun İslam târihinde örnekleri çoktur. 


Abdullah b. Ömer'e (r.a): 'Müslümanın müslümandaki hakkı nedir?’ diye sorulunca, şu cevabı vermiştir: 


“Kendi karnını doyurup aç olan din kardeşini unutmamak, kendisi giyinip onu açık bırakmamak, elindeki altın ve gümüşte ona karşı cimri davranmamaktır.”25 


Tasavvuf büyükleri terbiyelerine aldıkları sâlikleri, çeşitli terbiye ve tezkiye yolları ile önce bu iman seviyesine getirirler ve bu mertebeye 'Fenâ fi'-ihvân' yani, kardeşlerin sevgi ve hizmetinde yok olma, onlara nefisleri gibi bakma mertebesi derler. Bunu, sırasıyla ‘fenâ fi'ş-şeyh, fenâ fi'r-rasül ve fenâ fillah’ mertebeleri takip eder. Son mertebe, kamil müminin mertebesidir ve Kur'andaki hedef insan da budur. 


Kamil insan, imanın ve cömertliğin zirvesindedir. Bu mertebedeki müminleri şu ayetler 6vmektedir: 


“Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever.” 
“Allah onlardan râzı oldu, onlar da Allah'tan râzı oldular.” 


“Ey (zikrim ve sevgimle) mutmain olmuş nefs (sahibi kulum!) Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı bir hâlde gel Rabbine. Katıl kullarimin arasına; gir cennetime.'28 


Onlar, Allah'tan başka dert ve hesapları bulunmayan salihlerdir. Onların sevgi ve cömertliklerinin sonu, Allah için canlarını vermektir. “İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah'ın rızası uğrunda kendisini feda eder.” ayeti, onların cömertliğini övmektedir. 


Ashab-ı Kiram (r.anhüm), kardeşini kendi gibi sevme ve nefsi gibi gözetme makamında idiler. Medineli Ensar'ın, Mek- 


2 Bkz: Şa'râni, Tenbihu’l-Mugterrin, 247. 
2 Mâide 5/54. 

27 Beyyine 98/8. 

2 Fecr 89/27-30. 

2 Bakara 2/207. 
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ke'den gelen Muhacir kardeşleri için yaptığı fedakarlık ve ikram, dünya tarihinde, müslümanların dışında hiçbir millette görülmemiştir, görülemeyecektir de. 


Çünkü onların yaptıklarına, ancak kalbi saran ilâhi bir aşk ve ihlasla güç yetirilebilir. O ilâhi aşk ve şuur da sadece Hz. 
Rasulullah'ın (s.a.v) imamı olduğu, takvâ ve edep okullarında elde edilmektedir. 


Enes b. Mâlik (r.a) naklediyor: 


“Abdurrahman b. Avf, Medine'ye hicret ettiği zaman Rasulullah (s.a.v) onu Sa'd b. Rebi' ile kardeş yaptı. Sa'd b. Rebi’, Abdurrahman b. Avf'a: 


— Malımı ikiye bölüp yarısını sana vereceğim. Bir de, benim iki hanımım var; bunlardan hangisini istersen onu bosayayım, iddeti bitince onunla evlen!, diye teklifte bulundu. Abdurrahman b. Avf da: 


— Kardeşim! Allahu Teala senin ehline ve malına bereket versin. Sen bana çarşının yolunu göster, dedi ve ticâretle meşgul oldu.”°° 


Ebu Müsâ el-Eşari (r.a) anlatıyor: 
“Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 


“Eş'ariler ne güzel insanlar! Onlar gazada azıkları tükendiği ve çoluk çocuklarının yiyeceği azaldığı zaman, yanlarında bulunan yiyecekleri bir bez üzerinde toplar, sonra da bir kapla aralarında eşit olarak bölerlerdi. Eşariler benden, ben de onlardanım” 8! 


Hz. Enes (r.a) anlatıyor: 
“Hz. Rasulullah (s.a.v) Medine'ye teşrif ettiğinde, Ensar ile 


Muhacirleri kardeş yaptı. Bir zaman sonra Muhacirler Hz. Rasulullah'a (s.a.v) gelerek: 


* Buhâri, Menakibu'l-Ensar, 3; Nesâi, Büyu’, 97; İbnu Kesir, el-Bidâye, III, 
227; İbnu Sa'd, Tabakat, Ill, 89; Kahdehlevi,Hayatu's- Sahabe, |, 363 
sı Müslim, Fedailu's-Sahabe, 167; Ebu Ya'lâ, Müsned, No: 7309. 
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— Ya Resulallah! Biz bu Ensar gibi fazla malindan bolca dağıtan, az malını da eşitçe paylaşan bir topluluk görmedik. 
Bizi hiçbir yükün altına sokmuyorlar, elde ettikleri meyve ve geliri ise bizimle ortak paylaşıyorlar. Bu durumda bütün sevabi onların alıp bize bir şey kalmamasindan korkuyoruz, dediler. 


Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) : 


“Hayır, korkmayın. Siz onlara hayır dua ve güzelce teşekkür ettiğiniz sürece siz de sevap alırsınız." buyurdu. 


Sahabe ve Tâbiün'dan sonra, bu ahlaka sahip insanlar azalmış fakat -Allahu Teala'ya hamd olsun ki- eksik olmamıştır. Din kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacı gibi görme ve onunla aynı şartları paylaşma ahlakı, öyle hiç te kolay bir saadet değildir. 

Bu ümmetin salihleri, Efendimiz'den (s.a.v) emanet alınan bu yüksek ahlakları, canları pahasına korumuşlar ve onları sonraki nesillere aktarmışlardır. 


Ariflerin kutbu Cüneyd el-Bağdâdi Hz.leri, kendisinden bir şey isteyeni asla boş çevirmez ve : 


— Ben Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) ahlakı ile ahlaklanmak istiyorum, derdi.83 


Büyük velilerden İbrahim b. Ethem (k.s) demiştir ki: 


— Biz öyle insanlara yetiştik ki onlardan birisi, elindeki eşyaya kendisinin, din kardeşinden daha çok hak sahibi oldugunu düşünmezdi. Ancak kendisinin ona daha çok ihtiyacı varsa, o zaman kullanma sırasının kendisine geldiğini düşünürdü.34 

Velilerden Meymün b. Mihran'a (rah): 


— Görüyoruz ki, seni hiçbir arkadaşın terk etmiyor, bunun sebebi nedir? diye sorduklarında Hazret, şu cevabı vermiştir: 


32 Tirmizi, Kıyame, 44; Ahmed, Müsned, III, 200; İbnu Kesir, Tefsir, VIII, 69. 
Bkz: Şa'râni, Tenbihü'l-Muğterrin, 245. 
4 Şa'râni, Tenbihu'ı-Muğterrin, 251. 
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— Ben kardeşimin bende bulunan bir şeyi sevdiğini gördüğüm zaman onu kendisine veririm. Benim o şeye daha lâyık olduğumu düşünmem.89 


Süleyman el-Â'meş (rah.), kendi zamanındaki insanlarla önceki büyüklerin hâlini şöyle anlatmıştır: 


— Şu zamanımızdaki insanlar bir din kardeşiyle karşılaştıklarında, ondan, evindeki çoluk çocuğa hatta tavuklara varıncaya kadar haber sorar. Bununla birlikte eğer kendisinden bir dirhem istense, onu vermez. 


Selef-i salihin ise, uzun süreden sonra karşılaştığı mümin kardeşine kısaca, ‘Nasılsınız?’ veya ‘Allah size selamet versin, ne haldesiniz?'sözünden fazla bir şey söylemezlerdi. Bununla birlikte, kendisinden malının yarısını vermesi istense, hemen verirdi.°° 


3- Cömertliğin İleri Derecesi: İsar 


Yukarıda anlattığımız cömertliğin de bir üst derecesi vardır ki, ona ‘isar’ denir. 


İsar; kendisi ihtiyaç içinde iken kardeşini tercih etmek ve önce onun ihtiyacını yerine getirmektir. 


Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) ahlakı hep bu idi. Onun yüksek terbiyesinde yetişen Sahabe-i Kiram içinde bu ahlaka sahip pek çok kimse mevcuttu. Kalpleri ve halleri en iyi bilen Allahu Teala: 


“Onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını nefislerine tercih ederler.’®’ ayetiyle onların bu üstün hâlini övüyordu. Çünkü onlar, kendileri aç ve muhtaç iken diğer mümin kardeşlerini tercih ediyor, ellerine geçeni önce onlara veriyorlardı. Bizzat çalışarak kazansalar da, ellerine geçen nimetin kendilerine ait olduğunu hiç düşünmüyorlardı. 


35 Şa'râni, a.g.e, 254-255. 
36 el-Mekki, Kütu'l-Kulüb, |, 164. 
97 Haşr (59), 9. 
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Her şeyin Allahu Teala'nın mülkü olduğunu yakinen biliyor ve kendilerini ancak bu mülkü yerine ve ihtiyaç içindekine ulaştırmakla görevli görüyorlardı. Ellerine geçen bir nimet için ‘Ona en lâyık olan benim nefsimdir.’ demiyor; onun, mümin kardeşlerine verilmesinin Allah için daha uygun olduğunu düşünüyorlardı. 


Onlar her durumda Allahu Teala'nın rızasını arıyor, buna özellikle zor ve sıkıntılı anlarda dikkat ediyorlardı. Rahmet Peygamberi'nin (s.a.v) buyurduğu gibi; ‘Sadaka-nin en faziletlisi, en dar ve zor anlarda insanın karnı aç, kendi muhtaç iken başkasına verdiği sadakaydı.*8 Buna da ancak Allah ve Rasulüne sadakatı tam olanlar güç yetirebiliyordu. Bu konuda ariflerin şu tespiti, işin özünü ortaya koymaktadır: 

— Elindeki mülkü ve yetkiyi kendisinin gören kimsede, isâr ahlakı gerçekleşmez. Bu ahlak ancak her şeyin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu gören ve bilen bir kimseden meydana gelir. Çünkü o, kendisini bir emanetçi görür. Onun vâsıtasıyla bu mülk kime ulaştırıldı ise, onun buna daha hak sahibi olduğunu düşünür.“ 

Şimdi, bu yüksek ahlaka ulaşmış gerçek şeref, iffet, edep ve hürriyet sahibi müminlerin örnek ahlaklarından bir kaç numüne görelim: 

Abdullah b. Abbas (r.a), anlatıyor: “Rasulullah (s.a.v), Ben-i Nadr ganimetlerini elde edince, Ensar’a: 


— Siz kendi isteğinizle, Muhacir kardeşlerinizle mallarınızı ve evlerinizi bölüştünüz. Bu ganimette de onlara ortak oldunuz. Eğer isterseniz mal ve evleriniz size kalsın, bu ganimetten size bir şey vermeyelim hepsini Muhacirlere dağıtalım, buyurdu. Bunun üzerine Ensâr: 


— Hayır, biz mallarımızı ve evlerimizi onlarla bölüştük; bu devam etsin. Ayrıca bizler, bu ganimetteki payımızdan da 


38 Ebu Dâvud, Vitr, 12 (1449); Nesâi, Zekat, 49 (2525) 
39 Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf, 318-319. 
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vazgecip hepsini onlara veriyoruz!, dediler. Bunun üzerine Allahu Teala: 


“Onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını nefislerine tercih ederler.”° ayet-i kerimesini indirdi.”*' 


Bu ayetin baş kısmında, onların şu sıfatı anlatılmaktadır: “İmanı içlerine iyice sindirmiş olanlar.” 


Bu ifade, Ensarın böyle yüksek bir ahlaka nasıl ulaştığını ortaya koymaktadır. Demek ki iman kalpte kök salıp iyice yerleştiğinde sahibi bu yüksek ahlaka ulaşmaktadır. Aynı ayette, bu cömertlerin iki önemli sıfatı daha zikredilmiştir: 


1- Hicret edip yanlarına gelenleri severler, 


2- Onlara verilen nimetlere karşı içlerinde herhangi bir sıkıntı ve haset bulundurmazlar. 


Muhyiddin b. Arabi (k.s), bu ayetin tefsirinde der ki: 


— Onların başkalarını kendilerine tercih etmesi, her şeyden gönüllerini çekip Yüce Mevla'ya yönelmelerinin sebebi şudur: 


Onlar dünyanın basit değerlerinden kalplerini kurtarmış, fazileti temiz fıtrata göre hareket etmekte görmüş, din kardeşlerini gerçek bir sevgiyle sevmiş ve onlar için yardımı en yüksek şeref bilmişlerdir Kendileri ihtiyaç içinde iken önce kardeslerini düşünmeleri, gerçek fütüvvete ve kuvvetli bir tevhide ulaşmaları sebebiyledir. Kim, Allahu Teala'nın yardım ve koruması ile cimrilikten kurtulursa o, gerçekten felaha ermiştir 

Müfessir İbnu Kesir (rah) demiştir ki: 

“Hz Rasulullah'ın (s.a.v) buyurduğu gibi, “Sadakanın en faziletlisi, insanın eli dar, karnı aç, kendi muhtaç iken başka- 
4 Haşr (59), 9. 

“ Taberi, Camiu’l-Beyan, XIV, 41; Beğavi, Meâlimu't-Tenzil, VIII, 88; Sevka- 


ni, Fethu’l-Kadir, V, 200; Kurtübi, el-Cami’, XVIII, 25. 
* İbnu Arabi, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Il, 622. 
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sına verdiği sadakadır.“ Bu makam, cémertlikte çok yüksek bir makamdır. Bu makamdakiler, şu ayetlerde anlatılan kimselerden daha üstündürler: 


“Onlar sevmelerine rağmen ellerindeki yiyeceği fakire, yetime ve esire yedirirler.’*4 


“Sevmesine rağmen malı verir.'*5 


Çünkü, bu ayetlerde anlatılanlar, sevdiği mallardan tasaddukta bulunmaktadırlar, ancak çoğu zaman onların mala bir ihtiyaçları bulunmayabilir ve kendileri bir zarururet içinde olmayabilirler. Önceki ayette anlatılanlar ise, verdikleri şeylere kendileri muhtaç bir durumda iken başkalarını tercih etmişlerdir. Hz. Ebu Bekir Sıddik (r.a) bu makamda bulunuyordu.6 


“Hz. Ebu Bekir (r.a), bir defasında İslam ordusunun hizmeti için bütün malını Allah yolunda tasadduk etmişti. Hz. Rasulullah (s.a.v), kendisine: 


‘Ya Eba Bekir, ehlin ve evlatların için geride ne bıraktın?” 
diye sorunca: 


— Onlara Allah ve Rasülünü bıraktım, cevâbını vermişti. 47 


Ashab-ı Kiram'dan (r.anhüm) fakir birisine kızartılmış bir koyun kellesi hediye edildi. Kendisi ve çocukları bu yiyeceğe muhtaçtı. Bu aç halde iken kelleyi getirene: 


— Onu şu falancı komşuma götür; o ve çocukları bizden daha muhtaç bir haldedir, dedi ve oraya gönderdi. 


O da aynı şekilde diğer bir komşusuna gönderdi. O da bir başkasına gönderdi ve sonuçta kelle ilk götürüldüğü yere geri döndü. Onların bu fedakarlığını övmek üzere Allahu Teala: 


4. 


Ebu Dâvud, Vitr, 12 (1449); Nesâi, Zekat, 49 (2525) 
44 İnsân 76/8. 
5 Bakara 2/177. 
“© İbnu Kesir, Tefsir, VIII, 71. 
47 Ebu Dâvud, Zekat, 40 (1678); Tirmizi, Menâkıb, 16 (3675), İbnul Esir, Câmiu’l-Usdl, VIII, 591; İbnu Kesir, Tefsir, VIII, 71. 
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“Onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını nefislerine tercih ederler.” ayet-i kerimesini indirdi.”4° 


Bu ahlak, büyük süfilerin en fazla haz aldığı bir ahlaktır. 
Madde ve menfaatin putlaştırıldığı bu alemde, Sahabe-i Kiram'dan sonra isar ahlakını ancak, Allah rızasına aşık arifler tatbik edebilmişlerdir. Velilerin isar ahlakıyla ilgili çarpıcı örnekleri “Cemaat ve Kardeşlik Hukuku” adlı eserimizde fazlaca zikrettik. Onların bir kere okunmasını istirham ediyoruz. 


4- Cémertligin Zirvesi 

Yukarıda anlatılan isar ahlakından bir ileri derece cömertlik civanmertlik çeşidi vardır. Bu ahlak, nefse zulmedeni affetmek, kötülük edene iyilik etmek, vermeye vermek, gelmeyene gitmektir. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bu ahlakları dünya ve ahiretin en faziletli ameli olarak tanıtmış ve Hz. Ukbe'ye (r.a) şöyle buyurmuştur: 


“Ey Ukbe! Sana dünya ve ahiret ehlinin en faziletli ahlaklarını haber vereyim mi: Gelmeyene gidersin, vermeyene verirsin, sana zulmedeni affedersin.9 Dikkat et; kim ömrünün uzamasını, rızkının bereketlenmesini istiyorsa, Allah'tan korksun ve yakın akrabasının hukukunu gozetsin.’*' 


Bu ahlak en yüksek seviyede Rasulullah (s.a.v) Efendimizde mevcuttu. O, her güzelliğin zirvesindeydi. Ahlakı Kur'an'dı. Onu süsleyen Yüce Rahman'dı. Cenab-ı Hakk'ın “er-Rahman” sıfatınının tecellisine en fazla o mazhar olmuştu. 


Allahu Teala, “er-Rahmân” sıfatıyla, mümin olsun kafir olsun bütün kullarına hayat ve nimet vermektedir. Şükreden de 


48 Haşr (59), 9. 

“ Taberi, Câmiu'i-Beyan, XIV, 41; Begavi, Meâlimu't-Tenzil, VIII, 88; Sevkani, Fethu'l-Kadir, V, 200; Kurtübi, el-Cami’, XVIII, 25. 

50 Ahmed, Müsned, IV, 158; İbnu Ebi'd-Dünya, Mekarimi'l-Ahlak, 27. 

5t Hadisin tamamı için bkz: Hakim, Müstedrek, IV, 162; Begavi, Şerhu's-Sünne, XIII, 31 (3443). 


38 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve COMERTLIK 


küfreden de bu rahmetten nasiplenmektedir. Cenab-ı Hakk, bütün müşrik ve isyankarları tövbeye davet etmekte, onlara iman ve tövbe için mühlet vermekte ve samimi tövbe edenleri affedip sevmektedir. 


Eğer O (c.c), küfür ve kusur içindeki kullarına merhamet etmese idi, hiç kimse af yolunu bulamaz, nefsini temize çıkaramaz ve hidayetin güzelliklerine ulaşamazdı. 

Bir de şu var : 

Sayet ilk isyan ve kusurun pesinden kula verilen bütün nimetler geri alınsaydı, mükellefiyetin hikmeti ve imtihanın sırrı anlaşılamazdı. Düşmanına bile iyilik ahlakı Allahu Teala'yı sevenlerde farklı derecelerde ortaya çıkmaktadır. Bütün ilâhi sıfat ve Rabbani ahlaklara en üst seviyede mazhar olan Rasulullah (s.a.v) Efendimize Allahu Teala, şu emri vermiştir: 


“Affa sarıl, iyi olanı emret, câhilce iş yapanlara takılma, yüz çevir." 

Rasulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: “Bu ayet inince Cibril’e bu ahlakların ne olduğunu sordum, bana: “Allahu Teala, sana zulmedeni affetmeni, vermeyene vermeni ve gelmeyene gitmeni emretti.” dedi.” 


Allahu Teala: 


“Eğer karşılık verecekseniz size yapılan kötülüğün aynısı ile karşılık verin. Ama sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Hem sen sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir.”54* ayetiyle, herkese edep öğretmekte ve insanın şahsına karşı yapılan eziyet ve zulümlere sabretmesinin, her iki taraf için daha hayırlı olduğunu belirtmektedir. 


İnsanın gerçek yüzü, düşman ve hasımlarına karşı muamelesi ile ölçülür. İyilik gördüğü kimseye iyilik etmek kolay- 


s2 A'râf 7/199. 
53 Taberi, Camiu'l-Beyan, Cüz:IX, 155; İbnu Kesir, Tefsir, Ill, 531. 
5“ Nahl 16/126-127. 
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dır. Bu, al gülüm ver gülüm cinsinden bir şeydir. Asıl yiğitlik ve güzellik, bize haksızlık edeni affetmek ve iyilik yapmaktır. 

Rasulullah Efendimiz (s.a.v), bu konuda, şu büyük edebi öğretmiştir: 

“İnsanlar bize iyilik ederse biz de iyilik ederiz. Eğer zülüm ederlerse biz de onlara zulmederiz!, diyen kimseler gibi olmayınız. Fakat kendinizi, iyilik yapanlara iyilik yapmaya, kötülük edenlere de zülüm etmemeye alistiriniz.’° 

Bunun için Rasulullah (s.a.v), nefsine yapılan zulümleri affediyor ve en azılı düşmanlarına bile sabır gösteriyordu. Canına kast eden kavmi için: 


“Allah'ım! Kavmimi affet, onları hidayetine sevk et. Çünkü onlar bilmiyorlar!” diye hayır dua ediyordu. 

eş-Şifâ sahibi Kâdi İyaz (rah.), Efendimizin (s.a.v) bu duasındaki rahmet ahlakını şöyle anlatır: 

— Ey insan! Şu sözde bulunan fazilet, güzel ahlak, büyük kerem, üstün sabır ve hilme bak! 


O (s.a.v), kavminin kendisine yaptıklarına sadece suküt edip onları bağışladığını göstermedi. Onlara şefkat ve merhamet etti. Kendileri için şefaatçi olup: 

‘Allah'ım! Onlara hidayet et!’ veya ‘Onları affet!” diye hayır duada bulundu. Sonra, 'Kavmim” diyerek, bu şefkat ve merhametin sebebini ortaya koydu. Peşinden, 'Onlar bilmiyorlar! diyerek, cehâletlerinden dolayı onlar adına Allahu Teala'ya özür beyan etti.56 


Kendisini taşa tutup kan revan içinde bırakan Tâif'in düşük seviyeli insanlarına karşı Cebrâil (a.s) ve dağların meleği tahammül edemeyip helak edilmeleri için kendisinden izin istemişlerdi. O (s.a.v) ise, Allah için hilim ve sabır gösterdi, beddua etmedi. Meleklere: 


55 Tirmizi, Birr, 62. 
“© Bkz: Kadi İyaz, es-Sifa, |, 95. 
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“Bunlar böyle, fakat ümit ederim ki, onların zürriyetinden ‘La ilâhe illallah” diyecek ve Allah'a kulluk edecek bir nesil gelecektir, diyerek helaklerine mani oldu. Onun bu sabrı karşısında dağların meleği: “Gerçekten Sen, Rabbinin seni isimlendirdiği gibi“? Raüfsun: çok bağışlayansın ve Rahimsin: çok acıyansın, dedi.58 

Neticede onun güzel sabrı meyvesini verdi; meleklerin hatır-ı Muhammedi için helak etmek istedikleri Tâif halkı, bir zaman sonra halka-i Muhammed'e girdi. 


Şunu da ekleyelim ki; burada anlatılan sabır ve af, insanı- nın kendi nefsine yapılan haksızlıklara karşı gösterdiği sabır ve musamahadir. Allahu Teala'nın hakları çiğnendiği zaman yapılacak iş ise, zulme ve zalime mani olmaktır. Bu zulmü yapan nefsimiz veya'en sevdiğimiz birisi de olsa, onu tasdik veya takdir edemeyiz. Edersek biz de zalim oluruz. 


Bunun için Hz. Rasulullah (s.a.v), kendisine en acımasız hakaretleri yapanlara, ‘Allah'ım, onları affet diye dua ederken; Allahu Teala'nın hukukunu çiğneyenler için, ‘Bu suçu isleyen kızım Fâtıma da olsa cezasını veririm®® buyurmuştur. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimizin yoluna baş koymuş, Allah dostlarında bu ahlak çok görülmüştür. Onlar düşmanlarına bile Allah rızası için iyilik yapmayı başarmışlardır. İslam tarihi bunun güzel örnekleri ile doludur. 

Bu ahlak ancak, bütün derdi Allahu Teala'nın rızası olan gönül ehlinin yapabileceği bir güzelliktir. Madde ve menfaatin putlaştırıldığı günümüzde, bu tür cömertlik ve mertlikler yok denecek kadar azdır. 


5 


N 


Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de Efendimiz'e (s.a.v) “Raüf” ve “Rahim” isimlerini vermiştir. Bkz: Tevbe 9/128. 

Bkz:es-Sami, Sübülü”-Hüdâ ve'r-Reşâd, Il, 440; Zerkâni, Şerh Alâ Mevâhibt’l-Lediinniyye, Il, 52-53.(Beyrut, 1996. |. Baskı) 

Buhâri, Ehâdisü"l-Enbiya, 54; Müslim, Hudüd, 8; Ebu Dâvud, Hudüd, 4; Tirmizi, Hudüd, 6. 
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Arifler demislerdir ki: Bir kimse, Allahu Teala'ya ne derece yakin ise, onda o kadar ilahi ahlaklar zuhúr eder. insan Allah'a yakınlık derecesinde kullara iyilik eder, onların yükünü çeker, sıkıntılarına tahammül gösterir. Kalbi nurla açılan, sevgi ile genişleyen insanın, kendisine yapılan zulümlere tahammülü kolay olur. 


Bir de şu nokta var: İnsanın nefsine yapılan haksızlıklara karşı göstereceği sabır, karşıdakine gücü yettiği ve intikam imkanı bulunduğu zaman olmalıdır ki, yaptığı üstün bir ahlak sayılsın. Yoksa başına vurup elinden ekmeğini alandan korkan bir kimsenin sinip kalması ve sukut etmesi, yiğitlik olmadığı gibi, cömertlik ve mertlik de değildir. 


Kendisini sevmeyene ve kiymetini bilmeyene iyilik etmekte arifler için büyük bir zevk mevcuttur. Onların bu ahlakı tercih etmelerinin pek çok sebep ve sırrı vardır. Bunların en önemlileri şunlardır: 


1- Kötülük edenlere iyilik etmek ve kadrini bilmeyenlere cömertlik yapmak, ilâhi bir ahlaktır. Bu ahlak bütün peygamberlerde zuhür etmiştir. Allahu Teala'nın sevdiği bir ahlakı yaşamak arife, Cennete girmek gibi tatlı gelir. 


2- Bu tür iyiliklerde nefsin bir payı ve zevki yoktur. Çünkü nefis, yaptığı her güzel işin hoşuna gidecek bir karşılığını bekler. Bunda ise gül verip diken almak vardır. Nefis böyle şeyden hoşlanmaz. Nefsi istemese de sevdiğinin hoşlandığı işleri yapmak, gerçek aşıkların işidir. 

3- Bu tür iyiliklerin sevabı daha çok olur ve amel gösteriş veya övünmekle zayi edilmekten korunur. Çünkü yapılan iyilik bilinmiyor ve takdir edilmiyor ki, sahibi onunla övünerek zarar etsin. 


4- Kendisine kötülük edene iyilik edenler, insanlardan tamamen gönlünü çekip Allahu Teala'ya yönelmiş kimselerdir. 
Onların insanlardan hiçbir beklentisi yoktur. Onlar her işlerin- de Allah rızasını arar, karşısındaki bir insan olsun hayvan olsun, o gücü yettiği hayrı yapmaya bakar. 
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5- Hiç karşılık görmediği kimselere iyilik yapan mümin, niyetini ölçme ve hedefini görme imkanı bulur. Eğer nefsi, insanlardan bir şey beklediği için iyilik yapıyorsa bunu anlar. 
Hiç kimse kendisine teşekkür bile etmediği halde insan, hâla elinden gelen iyiliği yapabiliyorsa, o işte ihlas ve Allah rızası vardır. 


Cimrilikle Cennete Girilmez 

Alemlere rahmet olan Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, Yezid b. Esed'e (r.a): 

— Ya Yezid! Cennet'e girmek istiyor musun ?, diye sordu. 
Yezid: 

— Evet, dedi. Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: 

“Öyleyse, kendi nefsin için sevdiğin ve istediğin hayırları, müslüman kardeşin için de sev ve iste!’®° 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyurmuştur ki: 

“Allahu Teala, Adn cennetini kudret eliyle yarattı, meyvelerini dallarında sarkıttı ve nehirlerini akıttı, sonra ona nazar edip, Konuş” buyurdu. O da: 

— Muhakkak ki müminler kurtuldu, dedi. Allahu Teala: 

— İzzet ve celâlime yemin ederim ki, cimri olan kimse sana giremez ve bana yakın olamaz, buyurdu. Rasulullah (s.a.v) daha sonra: 


“Kim, nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar, kurtuluşa eren kimselerdir.’ ayetini okudu.”62 

Bir müminin niçin eli cimri, kalbi kibirli olabilir? 

Kendisi için hayırlı olan nedir? 


60 Hâkim, Müstedrek, IV, 168. 

6! Haşr 59/9. 

88 Taberâni, el-Mu'cemü'-Kebir, Had.No:12723; Heysemi M. Zevâid, X, 
398; Suyüti, ed-Dürrü'ı-Mensür, VIII, 108 
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Devamlı nefsini düşünmek mi, yoksa malını kardeşi ile bölüşmek mi? 

Şunu unutmayalım: Bir insanın nefsi için israf derecesinde harcamalarda ve infakta bulunurken, Allahu Teala'nın kendisine kardeş yaptığı mümin kardeşine hiç ihsan etmemesi, iman ve insafla bağdaşmaz. 


Cennet, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ve cömertliğinin en açık tezahür ettiği bir yerdir. Cimrilik ise, iman ve sevgi ile aynı yerde bulunamayan bir hastalıktır. Bir yerde hangisi varsa diğeri orada yoktur. 


Dünyada varlıklara verilen bunca nimetler, insanların kalbine yerleştirilen bütün sevgi ve merhametler, hayvanları bile yavrusuna sahip çıkaran hisler, ilâhi rahmetin yüzde birinin tecellisidir. Allahu Teala, ahirette, dünyada tecelli eden bu rahmeti ile kalan yüzde doksan dokuz rahmetini birleştirip hepsiyle mümin kullarına rahmet edecektir.8s 


İşte o muazzam rahmet sayesinde, kalbinde azıcık iman olanlar Cennete girecektir. Cennet cömertlere aşıktır. Cömertlik müminlere layıktır. Bir kalpte Cenab-ı Hakk'a iman varsa muhakkak onda cömertlik de vardır. Çünkü Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur : 


“Bir müminin kalbinde iman ile cimrilik asla bir arada bulunmaz.'84 


Diğer bir hadislerinde ise: “Cimri Cennete giremez." buyurmuştur. Şu hadis-i şerifi de burada zikretmeliyiz: 


“Cömert, Allah'a yakın, Cennete yakın, kullara yakın ve Cehennemden uzaktır. Cimri ise, Allah'tan uzak, Cennetten uzak, insanlardan uzak ve Cehenneme yakındır. Hiç şüphesiz, cömert olan bir câhil, Allahu Teala'ya, cimri âbidden daha sevimlidir.’® 


8. İlgili hadisler için bkz: Ali Nâsıf, et-Tâc, V, 156 v.d. 

64 Ahmed, Müsned, Il, 342; Nesâi, Cihad, 8; Hâkim, Müstedrek, Il, 72. 
© Tirmizi, Birr, 41 (No:1963) 
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Cimri maddeye tapmis, Mevlâ'nın rızasına kalbini kapamış bir kimsedir. O, ilâhi nur ve şuurdan mahrumdur. Onun bütün derdi ve hedefi dünyadır. Böyle bir kimse, dünyada iken marifetullah ve muhabbetullah cennetine giremez. Çünkü kalbinde azıcık muhabbetullah ve nur bulunan kimse cimrilik edemez. 


Kalbindeki sevgiden ve elindeki sermayeden hiç kimseye ikram edemeyen cimri kimseler, insanların kalbindeki sevgi cennetine de giremezler. 


Cimrilik ve haset sahipleri kadar kendisine kötülük eden kimse yoktur. Bütün genişliğine rağmen dünya onlara dar gelir. Her şeyi kendilerine layık görenler, hiçbir gönülde sevgiye, hiçbir mecliste saygıya layık olamazlar. 

Allah için, başkalarının derdini dindirme, ihtiyacını giderme faziletine ulaşamayanlar, kendi nefislerine hangi hizmeti ve masrafı yapsalar, cömertlerin bulduğu huzur ve zevki bulamazlar. Onlar her şeyi burada aradıkları için, orada Cennetin kokusunu koklayamazlar. Ölmeden önce tövbe edenler ve hâlini ıslah ederek cömertlerin sınıfına girenler hariç. 


Arifler : “Cimri kimseden veli olmaz. Veliler içinde cimri bulunmaz.” demişlerdir. 


Bütün Allah dostları cömerttir. Allah ve Rasulünü sevdiğini söyleyip de hâline rıza göstermeyen, sıkıntıya sabretmeyen, günlük rızkla yetinmeyen, yetimleri gözetmeyen, fakirleri sevmeyen, elindeki maldan ve imkandan başkalarına ihsan etmeyen kimse, sevgisinde yalancıdır. 

Velilerden Ali b. Abdulhamid (k.s) demiştir ki: 

“Allah'ın velisi süfi, güneş gibidir; herkesin üzerine doğar, herkese aydınlık olur. Süfi, toprak gibidir, herkesi üzerinde taşır; herkesin eziyetine tahammül eder, ondan hep güzel meyveler biter.’®” 


57 Sülemi, Âdâbu's-Süfiyye, 258-259 
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Allah için verilecek iki şeyimiz var; birisi mal, diğeri can. 
Aslında mal da onun, can da onun, o, bunları bize emanet vermiştir. 


Sonra, sevgi ve aklımızın seviyesini ölçmek için onları bizden geri istemekte, kendi rızası yolunda kardeşlerimize vermemizi emretmektedir. Bize ait olmayan bir mülkü, asıl sahibinin istediği şekilde hem kendimize hem de kardeşlerimize harcamaktan niçin korkuyoruz ki? 


Bilelim ki bu korku, elimizdeki malın azlığından veya azalacağından değil, kalbimizdeki imanın azlığından ve Allahu Teala'ya itimadın zayıflığındandır. 


Ashaptan Beşir b. Hasâsiyye es-Sedüsi (r.a) anlatıyor: 


“İslam'a girmek üzere biat etmek için Hz. Rasulullah'a (s.a.v) geldim. Bana şu şart ve telkinlerde bulundu: 


— Allah'tan başka ilah olmadığına, benim O'nun kulu ve Rasulü olduğuma şehadet edeceksin, günde beş vakit namaz kilacaksin, Ramazan orucunu tutacaksın, malından zekat vereceksin, hacca gidip Allah'ın evini ziyaret edeceksin ve Allah yolunda cihad edeceksin. 


Ben kendisine dedim ki: 


— Ya Rasülallah! Ben bu söylediklerinizden ikisine güç yetiremem. Onlardan birisi zekattır. Benim on tane devem var, onlarla ailemin geçimini temin ediyor, yüklerini taşıyorum. Diğer yapamayacağım şey de cihattır. 

İnsanların dediğine göre, kim cihat meydanından kaçarsa Allah'ın gazabına uğruyormuş. Ben korkak bir adamım. Bir savaş patlak verdiğinde cihattan kaçıp Allah'ın gazabına uğramaktan korkuyorum. 

Bunların ikisinden beni muaf tut, diğer bütün dediklerini yapmak için sana söz vereyim, dedim. Rasulullah (s.a.v) eli- mi sıkıca tuttu, şöyle bir salladı ve: 

— Sadaka yok, cihat yok; peki Cennete ne ile gireceksin!, buyurdu. 
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O zaman ben, bütün dediklerini yapmak üzere biat ettim.® 


Biz kendi aklımız ve tedbirimizle nefsimizdeki bu noksanlığı ve korkaklığı gideremeyiz. İsteriz fakat beceremeyiz. 


Bizim de kalbimizi gaflet uykusundan uyandıracak ve nefsimizi hayırlara karşı coşturacak bir saadetli ele ve o elin çekeceği rahmete ihtiyacımız var. 


Allah Rasulü (s.a.v), nurlu halkasında bulunduğu halde nefsine karşı zayıf düşenleri bu şekilde ilâhi nur, manevi nazar, samimi dua ve sevgiyle destekleyip, kalplerini ihya, hallerini ıslah ediyordu. Dünya sevgisine ve nefsinin keyfine mağlup olmuş biz de, o nuru taşıyan bir gönülden nur çekip boş korkularımızı dindirmeliyiz. 


Mümine hiç yakışmayacak sıfatlardan birisi olan cimrilik, mümine Cennet'in yolunu tıkadığı gibi şehitliğin faziletine de mani olur. Hz. Enes (r.a) anlatıyor: 


“Uhud harbinde bizden bir genç şehit düştü. Karnında açlığını hissettirmemesi için bağladığı bir taş bulundu. Annesi gencin baş ucuna gelmiş hem yüzündeki toprakları siliyor hem de: 


— Ey yavrucuğum, Cennet sana mübârek olsun, diyordu. 


Hz. Rasulullah (s.a.v) kadının bu sözlerini duydu. Ona hitaben: 


“Onun Cennetlik oldugunu ne biliyorsun? Belki o, kendisini hiç ilgilendirmeyen şeyleri çokça konuşmuş ve infaki kendisine hiç zarar vermeyecek malı elinde tutup başkalarına vermemiş olabilir.” buyurdu. 

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Rasulullah (s.a.v), bütün ümmetini sırf kendi derdine düşmekten ve aşırı cimrilikten nehy etmiştir. Çünkü aşırı cimrilik, tek başına insanı helak 


68 Hâkim, Müstedrek, Il, 80; Beyhaki, Sünenü'l-Kübrâ, IX, 20. 
8 Tirmizi, zühd, 11; Ebu Ya'lâ, Müsned, No: 4017; Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, X, 303. 
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etmek için yeterlidir. Önceki milletlerin helaki de aşırı mal sevgisi ve dünya hırsından olmuştur.” 


Cimriliğin çaresi Allahu Teala'yı çokça zikretmek ve bütün zevkleri yok eden ölümü düşünmektir. Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“Gece ibadetine güç yetiremeyen, elini açıp infak edemeyen ve düşman ile cihattan korkan kimse, Allahu Teala'yı çok Zikretsin.” 


“Ölümü çokça zikredin, çünkü ölümü düşünmek günahları temizler ve kalpten dünya sevgisini giderir.’’2 


Cimrilikten kurtulmanın bir çaresi de, cimriliğin sonunu bilmektir. Kenarda mal biriktirip farz olan mali ibadetlerini yerine getirmeyen kimseler, ahirette kendilerine hazırlanan azabı bilseler, fakirin hakkı olan malı kasasında saklayamazlar. Mealini vereceğimiz aşağıdaki hadis-i şerif ve ayet-i kerimeler, cimriliğin acı sonucunu şöyle haber vermektedir: 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyurmuştur ki: 


“Allahu Teala kime mal verir de o, bu malın zekatını vermezse, o mal kıyamet günü, iki dilli çift boynuzlu bir yılan şekline getirilir. Onun çene kemiğinden yakalar ve: “Ben senin malinim, ben senin biriktirdiğin hazinenim!” diyerek kendisine azap eder.” Allah Rasülü (s.a.v), daha sonra şu ayet-i kerimeyi okudu: 


“Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdiği malda cimrilik edenler, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine bu, onlar için daha kötüdür. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin 
70 İlgili hadis için bkz: Hâkim, Müstedrek, |, 11. 

7 Taberâni, el-Mu’cemi'l-Kebir,NO: 11121; Heysemi, Mecmeu'z Zevâid, X, 
74; Münziri, et-Tergib, Il, 396. 

72 Suyüti, el-Camiu’s-Sagir, No:1401; Kurtubi, et-Tezkire, 8. 

3 Buhâri. Zekat, 3; Nesâi, Zekat, 20. 
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ve yerin mirâsı Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”74 


Cenab-ı Hakk, cimrinin göreceği acı azabı şöyle haber veriyor: 

“Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onları elem verici bir azapla müjdele. Kıyamet günü bu paralar Cehennem ateşinde kızdırılarak onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve kendilerine: 


“İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Bundan böyle tadın onun azabını!” denilir.” 


Kenarda yığılan servetin cezası niçin alına, yana ve sırta veriliyor, bunun hikmeti nedir? Sorusuna alimler şu cevabı veriyorlar: 

İnsan, bütün kalbiyle sevdiği eşyayı gözü önünden hiç ayırmak istemez; onu korumaya ve saklamaya hırslı olur. Bu hırs ve hevesle, ona itimat eder, sırtını dayar. Emniyet ve huzuru onda arar. Çünkü gerçek sevgi, sevenle sevileni birbirine bağlar. Bu derece maddeye yönelen insan eşya muhabbetinde kendisini kaybeder. 


İşte, Allahu Teala'yı unutup biricik derdi ve hedefi madde olan, fikrini hep ona takan, onu hiç gönlünden çıkarmayan, gözünden ayırmayan, emniyeti onda bulup sırtını ona dayayan kimseye cezası böyle verilecektir. Çünkü yüzünü Rabbinden çevirip hep paraya yönelen kimsenin alnı, yaratanını unutup eşyaya dayanan kulun yanı ve sırtı, işledikleri suçun cezasını bizzat çekeceklerdir. Böyle bir suçtan ve sonuçtan Allahu Teala'ya sığınırız.78 


Bu hale nasıl ve niçin düşülür sorusunu Kur'an şöyle cevaplandırıyor: 


74 Âl-i İmrân 3/180. 
75 Tevbe 9/34-35. 
75 Abdulcelil el-Kasri, Şuabu'l-İman, |, 187-188. 
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Ahirette mücrimlere: 


— Sizi şu yakıcı ateşe sokan sebep nedir? diye sorulduğunda, esefle şöyle cevap verirler: 


— Biz dünyada namaz kılmazdık, fakiri- yoksulu doyurmazdık. Bâtıl ve boş işlere dalanlardan ayrılmaz, onlarla aynı işlere koşardık. Hesap gününü yalanlardık. Sonunda bize ölüm gelip çattı!..”” 


Cimrilikten kurtulmanın bir diğer çaresi, tarihteki cömert insanların örnek hallerini okumaktır. Bizim gibi aynı şartları paylaşan, geçim, çoluk ve çocuk derdiyle uğraşan öyle insanlar vardır ki, hem ailesinin haklarını korumuşlar, hem de geride kalan malının çoğunu hak yolunda infak etmişlerdir. Verirken Allahu Teala'ya itimat etmişler, onun vaatlerine güvenmişler, bugün elimdekini verirsem yarın ne yerim korkusunu yenmişlerdir. 

Bu ahlaklarıyla onlar hep mahzun gönülleri sevindirmişler ve Allah'ın rızasına ermişlerdir. Bu ümmetin içinde, bir tek canını ve bütün malını Allah için ortaya koyanlar vardır. İnsan onlara bakar da biraz insaf ederse, hep kendi karnını düşünemez. Vicdanı sızlar, elini açar, civarındaki muhtaçlara bir yardıma koşar. 


Cimriliğin bir çaresi de, cömertlerin ahlak ve hallerini yakından görmek, salih insanlarla sohbet edip arkadaşlık yapmaktır. Salih bir insanla oturup kalkan insan, ondaki ihlas, edep ve diğer güzel hallerden etkilenecek, gönlü ilahi sevgiden nasiplenecek ve eli açılacaktır. 


7 Müddessir 74/40-47. 


Zuhd ve Fakirlik 


Bu bölümde, dinimizin dünya görüşünü vermeye çalışaca-OZ 

Bu konuda kasıtlı olarak farklı ve yanlış fikirler yayılmış, din ile dünyayı birbirine düşman gösterenler olmuştur. İnsanin dünyayı imar için değil, yıkmak için geldiğini düşünenler vardır. Dünyanın kafirler için yaratıldığını, onun müminler için bir zindandan farkı olmadığını söyleyenler az değildir. 

Müslümanın para, altın-gümüş, makam, mevki gibi şeylerle uğraşmasını gereksiz görenler çoktur. Acaba gerçek böyle midir? Bizim dünyada hiçbir işimiz ve aşımız yok mudur? Önce su iki soruya bir cevap verelim: 

Zühd nedir, dünyayı ne kadar sevmeliyiz? 


Zühd Nedir? 


Zühd dünya malından eli değil, gönlü çekmektir. Zühd eşyaya değil, onu yaratana güvenmektir. Zahidlerin imamı Hz. 
Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, zühdü şöyle tarif etmiştir: 


“Dünyaya karşı zühd, sana helal olan şeyleri haram yapman ve elindeki malı zayi edip atman değildir. Zühd, Allahu Teala'nın katındakilere kendi elindekilerden daha fazla güvenmen ve başına gelen musibetin getireceği sevabı, o musibetin gitmesinden daha fazla istemendir.’’® | 


Asrimizin manevi mimarlarindan Seyyid Muhammed Rasid (k.s) (Vef: 1993) dünya malı kazanmanın hükmünü şöyle belirtmiştir: 


78 Tirmizi, Zühd, 29; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, X, 286. 
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“Allah muhabbetini azaltmadıktan sonra, insanın zengin olmasının hiçbir zararı yoktur. Yeter ki, insan kalben mala bağlanıp muhabbetini ona vermesin. Malı veren esasen Allahu Teala olduğuna göre, insan, muhabbetini mala değil onu verene bağlamalıdır. 


Asıl vereni düşünmeden, kalbe sokulan bir koyun veya bir tavuk sevgisi bile insanı Allah'tan uzaklaştırmaya yeterlidir. O kadarcık bir sevgi bile kulu zarara uğratır.”79 


Zühd, dünyayı layık olduğu yere koymaktır. Dünya, kalbe taht kuracak bir sevgili değildir. O ancak elin altında bulanacak ve lazım olunca kullanılacak bir hizmetçidir. Dünya malının bizzat bir kıymeti yoktur. Allah katında dünyanın içi ve dişı, altını ile toprağı aynı değerdedir. Allah Rasülü'nün (s.a.v) belirttiği gibi: 

'Eğer dünyanın Allah katında bir sivri sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı Allahu Teala onu düşmanlarının önüne 
atıp, alın sizin olsun demez, onlara bir yudum su içirmezdi. 89 

Böyle bir şeyi kalbin biricik sevgilisi ve yegane huzur vesilesi yapmak ne kadar acıdır. Arifler zühdün fakirlikte değil, zenginlik hâlinde gerekli olduğunu, insanın gerçek yüzünün eline mal geçince ortaya çıkacağını belirtmişlerdir. 

Hz. Ömer (r.a) şöyle demiştir : 


“Bir insanın çokça namaz kılmasına ve oruç tutmasına bakmayın. Konuştuğu zaman sözünün doğruluğuna, kendisine bir şey emanet edilince emniyetine, dünyaya yönelince takvâ ve edebine bakın.” 


Ariflerden Bişr b. Hâris (k.s) ise : 


“Dünyaya karşı zühd, onu terk etmek değildir. Asıl zühd, Allah'tan gayri her şeyden gönlü çekmektir. Hz. Davud (a.s) 


72 Abdulhakim Hüseyni, Sohbetler, 253-254. 

89 Tirmizi, Zühd, 13; İbnu Mâce, Zühd, 3 

81 Ebu Nuaym, Hilye, Ill, 27; İbnu Mubârek, K. Zühd, 358; Beyhaki, Zühdü'l- 
Kebir, No: 867. 
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ve Hz. Süleyman'a (a.s) baksana. İkisi de dünya padişahı idiler. Bununla birlikte Allah katında zahitlerin başında yer alıyorlardı.” demiştir.8? 


Ömer b. Abdulaziz (rah.), Hasan el-Basri'ye bir mektup yazarak, kendisine kısa bir öğüt vermesini istirham etti. O da şunları yazıp gönderdi: 


“Seni ve elindeki işleri ıslah edecek en önemli şey, dünyaya karşı zühttür. Zühd ancak yakin ile olur. Yakin ise tefekkürle gerçekleşir. Tefekkür de ibret almakla oluşur. 


Sen şu dünyanın ne olduğunu iyice düşününce onun, kendisi için nefsini feda etmeye layık olmadığını görürsün. Bu arada nefsinin de, ancak dünyanın en basit bir şeyi ile ikram edilmeye layık bir varlık olduğunu anlarsın. Bundan sonra dünyaya da nefsine de güvenmeyip Rabbine yönelirsin. Bil ki dünya, imtihan yeridir ve gaflet diyaridir.”® 


Ne Kadar Dünya Malı Gerek? 


Dünyada kalacağımız kadar dünya malı lazımdır. Dünya hayatında ihtiyaçlarımız bellidir. İhtiyaç fazlasının peşine düşmek derdimizi artırmaktan başka bir işe yaramaz. İnsanın ihtiyaçları üç grupta toplanır: 


Birincisi zarurrettir: Zaruret, insanın hayatta kalması için şart olan yiyecek, giyecek ve barınaktır. Bunlar olmaz ise, insan telef olmakla yüz yüze gelir, farz olan ibadetlerini ve zaruri işlerini yapamaz. Bu tür ihtiyaçları gidermek için çalışmak gerekir. Gücü olanların çalışması farzdır. 

İkincisi hâcettir: Hacet hayatın normal ihtiyaçlarıdır. İhtiyacını karşılayamayan insan ölmez; ancak hayatı zora girer, sıkıntı çeker. Bu ihtiyaçlar şahsa, örfe, ikame edilen yere, kültüre ve mesleklere göre değişebilir. 


s2 Beyhaki, Zühdü'i-Kebir, No: 51. 
8 Beyhaki, Zühdü'l-Kebir, No: 27. 
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Normal şartlarda oturulacak evler, ev ve iş aletleri, binek vasıtaları, günlük işler ve merasimler için giyilen elbiseler, tabii gıdalar bu gruba girer. Bunları helal yoldan elde etmenin hiçbir sakıncası yoktur. Onları güzel niyetle kazanmak ve hayır yollarında kullanmak ibadettir. 


Üçüncüsü tahsiniyyattır: Bunlar hayatı kolaylaştıran, tatlandıran, nefse keyif veren ihtiyaçlardır. Bu tür şeyler bulunmadığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz. İhtiyaç fazlası lüks evler, vasıtalar, elbiseler, yiyecekler bu kısma girer. 


Bunlar helal yoldan elde edildiğinde haram değildir, sahibi kınanmaz. Ancak onlarda israf tehlikesi mevcuttur. Bunda da bir gerek ve iyi niyet olmalıdır. Sırf nefsin keyfi için böyle bir masrafın altına girmek fazilet değildir. 


Bir de bu kimsenin etrafında günlük zaruri ihtiyaçlarını bulmakta zorlanan bir sürü fakir akraba, arkadaş veya komşu varken, böyle lüks bir hayat içinde onlara komşuluk yapmak, İslam adabına aykırıdır. 


Dünyayı emrimize veren Yüce Rabbimiz, bu dünyada ne yapacağımızı şöyle açıklıyor: 

“Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunun saadetini ara; dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (Onun rızası için başkalarına) ihsan et. Yeryüzünde fesat peşinde koşma. Hiç şüphesiz Allah, fesat ehlini sevmez.'84 


Şu hayatta ne kadar dünyalık malımız olsun diyenlere, ariflerden Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (k.s) şu cevabı veriyor: 

“Yokluğu seni Allah'tan uzaklaştıran şeyi elde etmek sana farzdır.'85 

Her azamızın dünyadan alacağı bir nasip vardır. Dünya ilim ve hikmet diyarıdır. Akılların seviyesi burada ölçülür, akıllılar bu meydanda seçilir. Allahu Teala'ya kulluk ve dostluk 


84 Kasas 28/77. 
85 Abdulcelil el-Kasri, Suabu'l-iman, Il, 127. 
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burada yapılır. Marifetullah burada tahsil edilir. İman ve hizmet ancak dünyada olur. Eşyanın hakikati burada okunur. 


Ruh, kalp ve diğer cevherlerin manevi gelişmesi bu alemde gerçekleşir. İnsan burada Allahu Teala'nın rızasına erişir. 
Cennete girmeye sebep olan ameller burada yapılır. Sırf midesinin ihtiyacını düşünmek ve ömrünü yiyecek peşinde geçirmek, insanın değil hayvanların işidir. 

İnsana gereken, nimete değil onu verene muhabbet etmektir. Rasulullah Efendimizin (s.a.v), uyardığı gibi; 


“Kendisine hizmet için yaratılan dünyaya, altına, gümüşe, kumaşa gönül verip köle olanlar helak olmuşlardır.'86 


Bana dünyada lazım olan nedir? diyenlere Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şu cevabı vermiştir: 


“İnsanoğlu malım, malım der, durur. Halbuki ey Ademoğlu! Senin malın sadece yiyip erittiğin, giyip eskittiğin ve bir de Allah yolunda verip ahirete gönderdiğindir.8” Bunların dışındakiler, bırakıp gidilecek ve başkalarına terk edilecek şeylerdir.'88 

Dünyada her şey maddeden ibaret zannedilmesin. İnsanın kullandığı öyle nimetler vardır ki, her biri dünyaya bedeldir. Onlar yoksa dünya, zindandan beterdir. Mesela bunlardan birisi iman, diğeri sıhhattir. Bunların kıymeti nedir dersen, şu hadisi dinle: 


“Kim emniyet ve afiyet içinde sabaha çıkar ve günlük yiyeceğine de sahip olursa sanki bütün dünya kendisinin gibidir. 89 

Dünyada elde edilecek en büyük nimet, iman ve İslam'dır. 
İslam'la sereflenen ve o şeref içinde ömrünü tamamlayan bir insan, dünyanın ve ahiretin en büyük nimetine ulaşmıştır. 


86 Buhâri, Rikak, 10; Cihad, 70; İbnu Mâce, Zühd, 8. 

87 Müslim, Zühd, 3; Tirmizi, Zühd, 31; Nesâi, Vesaya, 1. 
88 Müslim, Zühd, 4. 

89 Tirmizi, Zühd, 34; İbnu Mâce, Zühd, 9. 
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Bundan ötesine gam çekmesin. İmandan sonra, afiyet ve kanaat gelir. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin müjdesiyle: 


“İman ve kanaat sahipleri gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.'29 


Hiç Bitmeyen İki Hazine : Kanaat Ve İktisat 


İktisat ve kanaat iki büyük hazinedir. Bu hazinelere fakirlerden çok zenginler muhtaçtır. İktisat her işte dengeli olmak, ölçülü davranmak, orta yolu tutmak, güce göre yük almak, israftan kaçmak, aşırılıktan sakınmaktır. 


Kanaat ise iktisadın kararını bilmek, eldeki ile yetinmek, hacetin dışındaki şeylere göz dikmemek, az mala sahipken korkmamak, çok mal içinde yaşarken şımarmamaktır. 


İktisadın zıddı israftır. İsraf ihtiyacın dışında harcama yapmaktır. Müsrif dengesiz insandır, kendisinin ve malının gerçek değerini bilmeyen kimsedir. Bilmediği için her şeyini çok basit değer ve zevkler için zayi eder. Müsriflik şeytanın ahlakıdır. Müsrifler şeytanların kardeşi ve yoldaşıdır. İsraf sadece malda olmaz. Müsrif insan, maddi ve manevi bütün cevherlerini boşa harcar. 

Müsrif kimse diliyle, gözüyle, düşünceleriyle, sevgisiyle, vakit ve nakitleriyle haddi aşar, hak yer, israfa girer. Haram işlere bulaşan herkes müsriftir. Yalan söyleyen bir dil, sözü israf etmiş olur. İnsanlara haset ve hakaretle bakan bir göz, nazarlarını israf etmiş olur. Haram iş ve eğlencelerde geçen ömür, israf edilmiş olur. Hile ve hıyanet planları yapan akıl, israf edilmiş olur. Şeytani şehvetlerde harcanan sevgi, israf edilmiş olur. Kısaca, haramda kullanılan her şey israf edilmiş olur. 


İnsanlar israf deyince genelde çöpe ekmek atmayı veya yemek dökmeyi düşünürler. Evet bunlar israftır, fakat asıl israf, vücuda alınan gıdaları zulüm ve kötülük yolunda kullan- 


9 Müslim, Zekat, 125; Tirmizi, Zühd, 35; İbnu Mâce, Zühd, 9. 
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maktır. Aldığı gıdaları haram yolda harcayan bir kimse, gidasını çöplüklerden alsa bile israf etmiş olur. 


Kanaatın zıddı doyumsuzluktur. Doyumsuzluk, midenin değil kalbin hastalığıdır. Doymak bilmeyen mide değil, nefistir. Ne yiyeceğim korkusunu çeken mide değil kalptir. İsraf ve doyumsuzluk hastalığından kurtulmayan hiç kimse hür olamaz, huzur bulamaz, korkudan kurtulamaz. 


Çünkü kanaat etmeyen insanın gözü dünya ile doymaz. 
Para kalbine yara olur. Bu kimse önce mala ulaşma derdiyle yanar. Sonra mal için şeref ve haysiyetine varana dek pek çok şeyini satar. Eğer aradığı mala ulaşırsa, bu defa onu nasıl koruyacağım derdi içini sarar. Kanaat etmeyen insanın malı arttıkça derdi de artar. Bu dertten kurtulmanın iki çaresi vardır: 


Kanaat veya kara toprak!.. 


Kanaat eden kimse az ile yetinip çalışmaktan kaçan kimse değildir. Kanaat işte değil aşta olur. İş herkesi, aş ise nefsimizi ilgilendirir. Kanaatkâr insan çok yemek için çok çalışmaz. Daha fazla keyif edeyim diye mal toplamaz. O çok çalışır ama az harcar. Az ile yetinir, yetinmesini bilir. Fazlasını çevresine verir, fazlası yoksa endişelenmez. 


Mümin Allah yolunda hizmet etmek için çok çalışır. Bir insanın kendisine haddinden fazla harcama yapmasına cömertlik denmez. Cömert, nefsi için aza kanaat eden fakat başkalarına hayır ve hizmette sınır tanımayan, usanmayan insandır. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin : 


“Allah'a aşık müminler, cennete girene kadar hayra doymazlar.' buyurduğu özellikte kullardir. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz maddi hayatımızın en temel iki prensibini şöyle belirtir: 

“İktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” 92 


9! Tirmizi, İlim, 19 
s2 Ahmed, Müsned, |, 447; Taberani, el-Kebir, No: 10118; Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, X, 252 
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“Kanaat, hiç tükenmeyen bir hazinedir.’ 

Evet, yine Efendimizin (s.a.v) hiçbir devirde hükmünü yitirmeyen şu mühim tespitlerini hatırlayalım: 

“Zenginlik mal çokluğu ile değildir. Asıl zenginlik gönlün zengin olmasıdıP4 

“Allah'ın taksimine razı ol ki, insanların en zengini olasin.’ 


“Kimin derdi ahiret olursa Allah onun kalbine zenginlik koyar. Onun daginik islerini toplar, dinya ona kolay gelir. Kimin de bütün derdi dünya olursa, Allah onun gözünün önünden fakirliği hiç ayırmaz, işlerini dağıtır. Bu kişinin düzeni olmaz, 
dünya da ancak kendisine takdir edildiği kadar gelir.” 96 

Tarih şahittir ki, israf edenler iktisat ve kanaat edenler kadar hayattan zevk alamazlar. Gönlü doyumsuz olan kimse, dünyada hangi tadı tatsa, hangi nimete ulaşsa onunla yetinmez, fazlasını ister. Helal nimetler ve zevkler herkese yeterken, müsrif kişi harama dalar. Onun nefsini haramlar bile doyurmaz. Bu haramlar onu bunalıma sürükler. 


Bundan sonra intiharları düşünmeye başlar. Alkol ve uyuşturucu maddelerden medet bekler. En seviyesiz işlere el atar. Yeni fanteziler, faklı tatlar arar. Fakat bulamaz. Buna insanlık krizi denir. Bu krizde insan paradan kıymetsiz, eşyadan değersiz bir hale düşer. 


Ve böylesi bir ortamda din ihmal edilir. Mal tercih edilir. 
Şehvet için şeref satılır. Yüz kuruşluk işler için yüzsüzlerin önünde yüz suyu dökülür. Eğer bu hale düşen insanımız iktisattaki izzeti, kanaattaki şerefi bilseydi, sırtıyla odun taşıyarak geçimini temin etmeyi tercih ederdi. 


93 Taberani, el-Evsat, No:6918 

% Buhâri, Rikâk, 15; Müslim, Zekat, 120; Tirmizi, Zühd, 40. 

95 Tirmizi, Zühd, 2 
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Bu yolla belki çok mal kazanamazdi ama insanlığını korurdu. Akıl başında bir insana şu hadis-i şerif çok şey ifade eder: 


“Kim emniyet ve âfiyet içinde sabaha çıkar ve günlük yiyeceğine de sahip olursa sanki bütün dünya kendisinin gibidir,“ 

Kanaat edenlerin kazandığı şerefe şu hadise güzel bir misaldir: 

Bir zamanlar cömertliği ile dillere destan olan Hatem-i Tai, misafirlerine büyük bir ziyafet vermiş, kırk tane büyük baş hayvan kesmişti. Ayrıca herkese güzel ve kıymetli hediyeler dağıtmıştı. Aynı gün şehrin dışına gezmeye çıkmıştı. Yolda bir ihtiyar gördü. Sırtına odun yüklemiş, iki büklüm olmuş gidiyordu. Odunların bir kısmı dikenli olduğundan ihtiyarın el ve yüzünde çizik halinde kanamalar gözüküyordu. Hatem ihtiyarı durdurdu ve: 


— Be adam sen Hatem-i Tai'yi tanımaz mısın? O şu anda herkese ziyafet ve hediyeler veriyor. Sen de git, ihtiyacını al, beş kuruşluk diken ile uğraşma, dedi. 


O kanaatkar ihtiyar, Hatem'in ismini duymuştu fakat onu hiç görmemişti. Kendisine dönerek: 


— Ben bu dikenli yükümü izzet ve şerefimle taşıyorum. 
Onu taşırken yüzümden ter dökülüyor fakat kimseye yüzümün suyu dökülmüyor. Ben gidip de bir mide için Hatem-i Tai'nin minneti altına girmem, hürriyetimi kimseye vermem, dedi. 


Bir gün bir mecliste Hatem-i Tai'ye şunu sordular: 


— Bu dünyada senden daha cömert ve şerefli bir insan gördün mü? Cevabı şu oldu: 
— O sırtıyla odun taşıyan ve bana minnet etmeyen ihtiyar, 


benden daha şerefli, daha mert ve daha yüksek bir kimsedir. 


97 Tirmizi, Zühd, 34; İbnu Mâce, Zühd, 9. 
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Ustad Said Nursi (rah) İktisat Risalesinde şöyle der: “İsraf hırsı doğurur, hırstan da üç netice çıkar: 


Birincisi: Hırslı ve mal düşkünü kimse kanaatsiz olur. Kanaatsizlik insanın çalışma şevkini kırar. Şükür yerine şikayet ettirir, insanı tembelliğe atar. Helal kazancı terk ettirir, haram yollardan zahmetsiz mal aratır. Bu yolda insan izzet ve şerefini feda eder. İsrafa dalan milletlerde tüketenler çoğalır, üretenler ise azalır. O vakit toplumun ayakta durmasını temin eden sanat ve hizmetler durur veya durma noktasına gelir. 


İkincisi: Hırsın sonucu pişmanlık ve perişanlıktır. Kainatta mal hırsı ile huzur bulmuş, rahat etmiş hiçbir insan veya hayvan yoktur. 


Üçüncüsü: Mal hırsı ihlası yok edip insanı riyakar, gösteris düşkünü ve bencil yapar. Bu sonuçların en önemlisi de budur. Çünkü bu hırs içinde Allah'a güzel kulluk yapılamaz. Kalp huzur içinde Yüce Rabbine yönelemez. İnsan kula, kulluk yapar hâle gelir. Bu tam bir felakettir. Kanaat ve iktisat nefsi susturmak, kalbi rahatlatmak içindir. Bu da huzurla ibadet için lazımdır. Hedef keyif değil kulluktur.” 


Demek ki rahatlık çok malda değil, az mala kanaat etmektedir. Şu hadis-i şerif insan fıtratını ortaya koymaktadır: 


“İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, bir üçüncüsünü daha ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.” 


Allahu Teala, tövbe edip kendisine yönelen kullarının kalbini kendi sevgisi ile zenginleştirir. Allah ile zengin olan gönül, hür olur. Bu gönül genişlik hâlinde şükürle, sıkıntı anında sa- bir ve niyazla Rabbine yönelir. 

Marifetullaha ulaşan kul anlar ki, bu alemin idaresi kendi elinde değildir. Kainatın bütün işleri kendisinin dışında planlanıp tatbik edilmekte ve her şey bir hikmet üzere cereyan et- 


99 Buhâri, Rikak, 10; Müslim, Zekat, 116-118; Tirmizi, Zühd, 27. 
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mektedir. Zenginlik ve fakirlik de böyledir. İlâhi kudret eliyle taksim edilen rızıklar bir yolla sahibine gelmektedir. 


Allah'ın kanunu böyle konmuştur ve her zaman o geçerlidir. Ancak, rızka ulaşmak için helal dairede, gücü nispetinde kulun çalışması gerekir. Gücü olmayanın ise sabretmesi yeterlidir. Bundan sonra, zaten sahibine gelecek rızk için gam çekmek yersizdir. Nasipte olmayanın peşinden üzülmenin bir anlamı yoktur. 


Dünyada Hangi Gruptanız? 


Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, dünyada yaşayan insanların dünya nimetlerine bakışlarına ve onu kullanışlarına göre dört gruba ayrıldıklarını ve herkesin gönlüne göre sonuç aldıklarını haber vermiştir. 


Sahabeden Ebu Kebşe el-Enmâri (r.a) anlatıyor: Rasulullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim: 


“Üç şey var ki, onların gerçek olduğuna yemin ederim. Size ayrıca bir söz söyleyeceğim, onu da iyi belleyin. Üzerine yemin edeceğim üç şey şunlardır: 


1- Vereceği sadakadan dolayı hiç kimsenin malı noksanlasmaz. 


2- Kendisine zulmedilen bir kul, sabrettiginde, Allah muhakkak onun izzetini artırır. 


3- Üzerine dilencilik kapısını açan bir kimseyi Allah, fakirlikten kurtarmaz. Şimdi, söyleyeceğimi iyi belleyin. Dünyada dört grup insan vardır : 

Birinci gruptaki kula; Allah mal ve ilim verdi. O da malı tasarruf ederken ilme göre hareket edip Allah'tan korktu, yakın akrabasını gözetti ve malında Allah'ın bir hakkı olduğunu bildi. Bu, derecelerin en üstünüdür. 


İkinci gruptaki kula; Allah ilim verdi fakat mal vermedi. O da gerçekten samimi bir niyetle: ‘Eger benim de malım olsaydi şu falancı gibi hayır yolunda amel ederdim.' dedi. Bunların ikisinin sevabı eşittir. 

Üçüncü gruptaki kula; Allah mal verdi fakat ilim vermedi. O da malını cahilce kullandı. Onu harcarken Allah'tan korkmadı, yakın akrabasının hukukunu gözetmedi ve malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmedi. Bu hâl, derecelerin en kötüsüdur. 


Dördüncü gruptaki kula; Allah mal da ilim de vermedi. O ise ‘Eger benim de malım olsaydı şu filancı gibi harcardim’ diyerek üçüncü gruptakine özendi. Bu ikisinin günahı eşittir.”99 

İşte dünya budur; herkesin hizmetine sunulmuştur. Birisine rahmet sebebi, diğerine azap vesilesi olmaktadır. Suç dünyanın değil, onu kullananlarındır. Bu nasıl oluyor deme hakkımız yoktur. Yüce Mevlâ'nın şu hükmüne kulak verelim: 

“Kim şu geçici dünyayı isterse, dilediğimiz kimselere istediğimiz kadarını bu dünyada geçici olarak veririz. Ama sonr, Cehennemii ona mesken yaparız. Kınanmış ve zelil bir halde oraya girer. 

Her kim de ahireti ister ve mümin olarak orası için çalışır- sa, çalışmaları kabul edilip güzelce karşılığı verilir. İşte bu şekilde her birisine Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.”0' | 


Arifler Allah'tan sadece onun rızasını isterler. Bir ömür boyu kapısında kabul beklerler. Bu uğurda canlarını verirler. Bunun için dünya ve ahireti feda ederler. Allah için ne yapsalar az görürler; az oldu derler. Sonra edeple ellerini açar: 


“Allah'ım! Seni hakkıyla övemedik, senâ edemeyiz de. 
Sen kendini nasıl yüce bilirsen öylece yücesin.” diye yalvarırlar. 

İnsan hedefini Allah'ın rızası yapıp, kalbini terbiye ve tezkiye ederek işlerini zikir, şükür, hizmet ve edebe çevirince eline geçen her türlü nimet, rahmete dönüşür. Her kazancı helal olur. Bu güzel niyetiyle her yaptığı iş, sevap olur. Herkes önce şu dünyada neyin peşinde ve kimin işinde olduğunu tespit etmeli. Gönlünün kıblesini iyi belirlemeli. Kalp Cenab-ı Hakk'a bağlanırsa, göz her şeyde onu arar. Onu arayan bulur. Bulan da kurtulur. 


Dünya Malı Lanetlenmiş midir? 


Bazı insanlar Allah'ın dünyaya lanet ettiğini söyleyerek ona hep düşman gözüyle bakarlar. Oysa bu kimseler de bu dünyanın bir parçasıdır. 

Dinimizin dünya görüşü şudur: 

Dünya niçin lanetlenmiş olsun? Bu konudaki ayet ve hadisleri doğru anlamalıdır. Evet Allahu Teala, dünyanın çok az bir değere sahip olduğunu beyan etmiştir.92 Fakat onun bu değersizliği ahirete nispetledir. İçinde Allah'ın cemâlinin seyredildiği Cennetin yanında elbette dünya, sanki zindan hayatı gibi kalmaktadır. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur: 


“Dünya mümin için zindan, kafir için cennet durumundaqir.” 308 


Dünya ilahi sıfatların tecellisine mazhar olmuş bir yerdir. 
Rahman ve Rahim olan Allah, sonsuz rahmet ve kudretini bize ilk önce dünya hayatında göstermiştir. Allahu Teala bu dünya hayatını kendisine kulluk yapılması için hazırlamış, peygamberlerini bu kulluğun öğretilmesi için göndermiş, vahyini yeryüzüne indirmiş, sevdiklerini bu dünyada sevmiştir. Şu ayetleri iyi anlayalım: 

“Biz, göğü, yeri ve içindekileri boş yere yaratmadık. Ancak kafirler öyle zannederler. İçine girecekleri ateşten dolayı vay o kafirlerin hâline!”194 


102 Nisa, 88; Tevbe, 38; Rad, 26 
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“Sizi boş yere yarattığımızı mı düşünüyorsunuz ?”5 

“Biz gökleri, yeri ve içindekileri oyun için yaratmadık. Onları ancak hakkı ispat için yarattık. Ancak insanların çoğu bu hakikati bilmezler.”06 


Müfessirlerin İmamı Fahruddin Râzi (rah.) şöyle demiştir: 


“Esasında dünya hayatı hikmet ve sevap yeridir. Cenab-ı Hak insanı bu âleme halife olarak göndermiştir. O, insanı ve âlemi boş yere, hikmetsiz, sebepsiz ve gayesiz yaratmamış-LU eli 


Bir şeyin lanetlemesi için, laneti ve gazabı gerektirecek bir suç işlemesi ve bu suçu devam ettirmesi gerekir. Acaba yaratıldığı günden bu yana dünya ne suç işlemiştir ki laneti ve gazabı hak etsin?!.. 

Şu gerçeği hatırlayalım: 

Bu kainatın yaratıcısı onu kendi iradesiyle yaratmış. Bu yaratmada kimse onu zorlamamış ve kendisine ortak olmamış. En ince detayı ile dünya hayatı onun programı. Bütün yerler, gökler ve içindekiler onun sanatı. O hiçbir şeyi boş, sebepsiz, hikmetsiz, gereksiz, değersiz yaratmamış. Yaratması düşünülmez de. 


Bununla beraber Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i gerçekleri öğretmek üzere insanlara indirmiş, kainatı da bu gerçeklerin ispat olarak yaratmış. Dünya âlemi ve Kur'an'ı Kerim de onun ayetleri. İkisi de zikir ve şükür için. İkisi de Yüce Yaratıcıya davet ediyor. İkisi de Levh-i Mahfuz'dan bize bilgi getirmekte. 

Gayba ait ilimler ve sırlı tecelliler onlarla ortaya çıkıyor. 
Nasıl mı? 

Kur'an bilmediğimiz ilahi muradı ve emirleri açıklıyor, kainat ise görmediğimiz ilahi kaderin programını gözler önüne seriyor. 


105 Müminün 23/115. 
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Kısacası bu dünya boş yere, oyun ve eğlence için yaratilmamıştır. Onun her zerresi bir vazife görmektedir. Her varlıkta Yüce Yaratıcıya ait bir ilim vardır, hikmet yüklüdür, rahmet gizlidir, onun kudreti zuhur etmektedir. 


Allahu Teala gece ve gündüzü, gökleri ve yeri, bütün hadiseleri, yüce varlığını, birliğini, kudretini, hikmetini ve rahmetini gösteren birer ayet yapmıştır. Ayrıca bütün dini vazifelerin vakitleri, ibadet düzeni, Allah yolundaki hizmetler, zikirler, dünya atmosferindeki nizam, intizam ve hayatla irtibatlıdır. 


Bütün bunlar düşünüp ibret alan temiz kalp sahipleri için çok şey ifade eder. Onun için yaratılış şekli ve hedefiyle dünya, kıymetli ve hikmetli bir yerdir. Ancak onu hedefine uygun kullanmaya ve layık olduğu yere koymaya sıra gelince, işte o noktada insanlar çok farklı durumlar sergilemektedir. 


Yüce Yaratıcısına dostluk ve kulluk için yaratılan insan, yaratıcısını unutup malına kölelik yapınca, kainatta en büyük cinayeti işlemiş oluyor. Çünkü kalbin kıblesini değiştirmiş, insanlık cevherini kirletmiş, en büyük emanet olan sevgiye ihanet etmiş, basit şeye baş vermiş, hiç yere bir ömür heba etmiş ve bütün güzelliği ile dünyayı çöpe çevirmiş oluyor. 

İnsan bu haldeyken üzerine lanet okları gelmeye başlar. 
Bu hale dünya bile ağlar. Çünkü yaratılış hedefinin dışında harcanan her varlık, bu duruma üzülür ve Yüce Yaratıcı katında bu insandan şikayetçi olur. 

Arifler şöyle diyor: 

“Allah için yapılmayan ve kula ahirette bir faydası dokunmayan her şey dünyadır. Bunlar namaz kılmak, Kur'an okumak, ilim yapmak gibi ahiret amelleri olsa bile!.. Çünkü Allah için kılınmayan namaz, sahibinin yüzüne çarpılır. Allah için okunmayan Kuran, kendisini okuyana lanet eder. Şöhret için okunan ilim ahirette âfet olur. Allah için yapılan, kulun defterine salih amel olarak yazılan ve ahirette rahmete vesile olan her şey güzeldir, hayırlıdır. Bu şeyler para kazanmak, yemek içmek gibi dünyalık işler olsa bile!..” 
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Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bu hususu şöyle belirtmiştir: 


“Dikkat edin, bu dünyada Allah için yapılan zikir ve fiillerin dışındaki her şey lanetlenmiştir.”098 


Aslında dünyanın kıymeti veya kiymetsizligi kendisinden kaynaklanmıyor. Dünya kendisine yönelen gönle, ona bakan göze, onu kullan ele ve sarf edildiği hedefe göre kiymetli veya kıymetsiz olur. Aynı dünya bir insan için baştan sona hayır sebebi olurken, bir diğerinin helakini hazırlar. İnsanın niyet ve edebine göre de hayırlı veya hayırsız notunu alır. 


Hayırlı mal helal olan ve helal yoldan kazanılan maldır. 
Haram mal ile hayır yapılmaz. Bir mal helal yoldan kazanılsa, fakat harama harcansa yine hayırsız olur. Haramdan kazanılan bir mal hayır yollarına harcansa, sahibine sevap getirmez. 
Kısaca haramda hayır yoktur. 


Çünkü haram mal dünya ve ahirette sahibi için zillet sebebidir. Malı kazanırken dini ve şerefi kaybetmek ayrı bir felakettir. Helal bir işte çalışırken farz ibadetleri terk etmek haramdır. Mesela hiçbir iş, namaza mani olmamalıdır. Yine hiçbir iş, yalan, hile ve hırsızlık ile sonuçlanmamalıdır. 


Sahip olduğumuz her malda çoğu kişinin hakkı vardır. Evvela malı yaratanın o mal üzerinde hakkı vardır. Daha sonra sırasıyla nefsimizin, ailemizin, akrabalarımızın, yakın komşuların, fakirlerin ve diğer ihtiyaç sahiplerinin hakları vardır. 


Herkese hakkı verildiğinde malın hakkı ödenmiş olur. Artik bu dünya malı değildir. Ahiretin sermayesi olmuştur. Hakları ödenmiş bir dünya malı ise insana Allah'ın dostluğunu ve insanların sevgisini kazandırır. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz hakları ödenen malı ve sahibini şöyle över: 

“Niyeti Allah rızasını kazanmak olan salih insan için helal mal ne güzeldir.”99 
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“Hedefi Allah'a yaklaşmak ve sevilmek olan kimsenin zengin olmasında bir sakınca yoktur. Takvaya dikkat eden kimse için sıhhat zenginlikten daha hayırlıdır. İnsana verilen gönül hoşluğu ise ayrıca bir nimettir.”10 


“Şüphesiz dünya malı tatlıdır. Kim onu hakkı ile alır ve yerinde kullanırsa, o Allah yolunda ne güzel bir yardımcı olur. 
Onu hakkı ile helal yoldan elde etmeyen ve yerli-yerince kullanmayan kimse ise yiyip de doymayan varlıklar gibidir.” 


Allah ve Rasülü dünyayı değil, haramı ve hevayı lanetlemişlerdir. İnsanı inkara ve harama sevk eden hevadır. Heva nefsin kötü arzularıdır. Terbiye edilmeyen nefis devamlı kötülüğü emreder. Şeytanın işi nefse kötülükleri süslü göstermektir. Öyle ki zehri tatlandırıp nefse bal diye yutturur. Şeytana tabi olan nefis, Mevlasını unutur. Dünyanın derdini çekmekle ömrünü tüketir. Öyle olur ki, ömründe bir kere yüce Yaratıcısına secde edemeden ve ‘Rabbim beni affet!’ diyemeden ilahi huzura gelir. 


İşte baştan sona inkar, isyan, gaflet ve zulümle dolu böyle bir dünya hayatı lanetlenmiştir. Bu hayat ne kadar tat ve zevk içinde geçmiş olsa bile peşinden hiç bitmeyen acı, yalnızlık, pişmanlık ve hasret getirir. Böyle bir sona ulaşan insan da ahirette, başta nefis ve şeytan olmak üzere kendisine bu acı sonu hazırlayan bütün insanlara ve cinlere lanet okur. 

Sahabe'nin büyüklerinden Amr b. el-As (r.a) anlatıyor: 

“Rasulullah (s.a.v) bana bir adam göndererek elbiselerimi giyinip silahımı kuşanarak kendisine gelmemi istedi. Ben de hemen hazırlanıp yanına gittim. Yanına vardığımda abdest alıyordu. Saadetli başını kaldırıp bir zaman bana nazar etti. 
Sonra bakışlarını yere çevirdi ve: 


— Seni bir grup askerin başında komutan olarak göndermek istiyorum. Allah sana ganimet ve selamet versin. Ayrıca 


110 Ahmed, Müsned, V, 380; İbnu Mace, Ticaret, 1. 
111 Buhari, Rikak, 7; Müslim, Zekat, 121. 
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kendi istegimle senin için bir miktar mal ayirdim. Onu da kullanirsin, buyurdu. Ben: 


— Ey Allah’in Rasulü! Ben dünya mali için müslüman olmadım. Ben ancak İslam'ı ve cihadı sevdiğim için, bir de sizinle beraber bulunmak arzusuyla müslüman oldum, dedim. 
O zaman Efendimiz (s.a.v): 


— Sen ayırdığım şeyleri al. Salih insan için salih mal ne güzeldir,buyurdu."'2 


Efendimiz (s.a.v) Allahu Teala'dan malın, evladın ve kadınin en hayırlısını istemiştir.'!3 Enes b. Malik (r.a) için de ‘Allah'ım! Onun malını artır, evladını çoğalt. Kendisine verdiklerinde bereket ihsan et’ diye dua etmistir.'"4 


Büyük müçtehit ve ariflerden Süfyan es-Sevri (rah.) 
(161/778) şöyle demiştir: 


“Önceleri fazla mal hoş karşılanmazdı. Bugün ise mal mümin için koruyucu bir kalkandır. Eğer şu altınlar elimizde bulunmasa, zalim idareciler bizi peşlerinde rezil ederlerdi. Kimin elinde helâlinden dünya malı varsa, onu koruyup artırmaya baksın. Öyle bir zamandayız ki, ihtiyaç içine düşen birisi dünya malı kazanmak için dinini beş paralık ediyor.”15 


Günümüzde bu tehlike ise daha büyüktür. Bugün mala verilen değer imana verilmiyor. Çünkü imanın merkezi olan kalp, yeme-içmenin değirmeni olan mide kadar düşünülmüyor. Bu durumu asırlarca evvel Rasulullah (s.a.v) Efendimiz : 


'Gaflet ve zulmetin gece karanlığı gibi insanları saracağı bir zamanda, o günlerde yaşayanların aşırı dünya hırsı ve 


112 Buhâri, el-Edebü'l-Müfred, No: 299; Ahmed, Müsned, IV, 197, 202; Ebu 
Ya'lâ, Müsned, XIII, 321; Taberâni, el-Vasit, No: 3213. 

"3 Tirmizi, Deavat, 124; Ali Nâsıf, et-Tâc, V, 123. 

114 Buhâri, Deavât, 47; Müslim, Fedalü's-Sahabe, 141; Tirmizi, Menâkıb, 46. 

"5 Tebrizi, Mişkâtü'l-Mesâbih, III, 130; Aliyyü'i-Kâri, Mirkati’l- Mefâtih, IX, 
43. 
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iman zayıflığı yüzünden, az bir dünya karşılığında dinlerini satacak!"'® sözleriyle bildiriyor. 


Allahu Teala'dan gafil bir kul, bütün izzet ve şerefi eşyada aradığından, öyle bir mal ve itibar hırsına kapılır ki, Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) uyardığı gibi: 

“Onun bu hırsla dinine vereceği zarar, bir koyun sürüsüne saldıran iki aç kurdun sürüye vereceği zarardan daha fazlagir, tt? 


Böylesi bir halden Allahu Teala'ya sığınırız. 


Fakirlik Nedir? 


Fakir deyince hemen akla, zaruri ihtiyaçlarını giderecek imkana sahip olmayan kimse gelir. Bu fakirlik, geçicidir. Zor veya kolay bir şekilde yerini zenginliğe terk edebilir. 

Asıl fakirlik nefsini tanımaktır. Onun her an Yüce Allah'ın rahmet, kudret ve yardımına muhtaç olduğunu anlamaktır. Bu fakirlik daimidir ve herkesi ilgilendirir. Yani mümin, kafir, amir, memur, paşa, köle herkes Yüce Yaratıcıya muhtaçtır. Bu ihtiyaç dünya ve ahirette hiçbir zaman üzerlerinden kalkmaz. Fakirlik kulun ayrılmaz bir sıfatıdır. Çünkü insanın nesi varsa emanettir. Asıl zengin olan sadece Allahu Teala'dır. Onun zenginliği zatına has bir sıfattır ve zatından hiç ayrılmaz. 


Zenginlik ve fakirlik eldeki mal ile değil, kalpteki iman, sevgi, şuur ve huzurla ölçülür. İnsanlık cevherine sahip olan herkes yeterince zengindir. Bir insanın kalbi iman nuru ile aydınlanıp Yüce Mevla'sını tanıyınca, asıl zenginliğe ulaşır. Çünkü bu kalbin sahibine, nur ve şuur dünyanın ve ahiretin şerefini kazandırır. Ebedi saadet yurdu cennetin kapısını açar. Cennetin bir karış yeri, dünyanın bütününden daha kıymetlidir. Şu 


6 Müslim, İman, 186; Tirmizi, Fiten, 30; Ahmed, Müsned, Il, 304, 382. 
7 Tirmizi, Zühd, 43; Ahmed, Müsned, Ill, 456; Taberâni, el-Kebir, XIX, 96. 
İbn Mubârek, Kitâbu'z-Zühd, 181; 
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halde gerçek iman ve güzel ahlak ile süslenmiş bir mümini fakir kabul etmek, onun gerçek değerini düşürmek olur. 


Fakirliğin Kısımları 


Fakirlik deyince aklımıza parasız, pulsuz, evsiz, çulsuz, aç susuz insanlar gelir. Fakirlik farklı farklıdır. Allah'a gerçekten kul olanların tercih ettiği fakirlikle, diğer insanların içine düştüğü fakirlik halleri aynı değildir. Elinde pek çok mal olduğu halde, fakirlik hâlini tercih edenler vardır. Yine elinde hiçbir mal olmadığı hâlde zengin olan insanlar vardır. 


1- Hz. Peygamberin (s.a.v) Tercih Ettiği Fakirlik 


Fakirligin bir şekli vardır ki, ona ulaşmak için bütün dünya feda edilse az gelir. O şekil olarak fakirliktir. Fakat gerçekte gönül hürriyeti ve kalp zenginliğidir. Bu Allah ile zengin olmak demektir. Mala değil Yüce Mevla'ya güvenmektir. Kalbi altın gümüş ile değil, ilahi sevgi ile huzura erdirmektir. 


Bunun için büyük bir iman ve irfan gerekmektedir. Bu iman ve irfana ulaşanlar, kalpleriyle buldukları ilahi sevgi ve irfanla büyük bir cömertlik örneği gösterirler. Öyle ki onlar ellerine geçen malı Allah yolunda harcarlar. Başkalarının ihtiyacını nefislerinden den öne alırlar. 


Bu hür insanlar, arifler, gelecek endişesi taşımazlar. Yokluktan korkmazlar. Süse ve gösterişe kapılmazlar. İyiliklerine karşılık olarak insanlardan hiçbir şey beklemezler. Sabırlı ve kararlı bir şekilde Yüce Mevla'ya kulluk yaparlar. Arifler bu hâle ulaşmak için her şeylerini verirler. Çünkü o “sıddikiyet” makamıdır ve o makamın zirvesinde alemlere rahmet olan Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz bulunmaktadır. 


Bu tür fakirlik irade ve sevgiyle olmaktadır. Onda tembellik yoktur. Aksine devamlı çalışmak, kazanmak ve her şeyini sevgili uğruna harcamak söz konusudur. 


İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: 
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“Cibril (a.s) Rasulullah (s.a.v) Efendimizle beraber oturuyorlardı. O anda gökten bir melek indi. Cibril (a.s): 


— Bu melek yaratıldığı günden beri ilk defa yeryüzüne iniyor, dedi. 


Melek, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin huzuruna gelerek: 


— Ey Muhammed! Allahu Teala seni, fakir bir kul hâlinde peygamberlik yapmakla, zengin bir sultan olarak peygamberlik yapmak arasında serbest bıraktı. Hangisini istersen onu sana verecek, dedi. 


Rasulullah (s.a.v) ne yapacağını danışır gibi Cibril'e baktı. 
Oda: 

— Rabbin için tevazü göster, diye işaret etti. Efendimiz (s.a.v) de: 

— Ben fakir bir kul hâlinde peygamber olmak istiyorum, diye fakirliği tercih etti. 


O günden itibaren Rasulullah (s.a.v) Efendimiz Rabbine kavuşuncaya kadar bir yere yaslanarak yemek yemedi. Devamlı fakir kulların edebi içinde yaşadı.”18 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“Allahu Teala bana, Mekke vadisini altın olarak arz etti, ben: 


— Ya Rabbi öyle zenginlik istemiyorum. Ben bir gün tok, bir gün aç olayım. Aç olduğum gün sana yalvarır, zikrederim. 
Tok olduğum gün de sana şükür ve hamd ederim, dedim.""® 


Ümmü Seleme (r.ah) vâlidemiz de şöyle anlatır: 


“Rasulullah (s.a.v) içi hurma liflerinden doldurulmuş bir yastık üzerinde uyurdu. Hatta bir keresinde uyandığında, yastığın sertliği saadetli vücudunda iz bırakmıştı. Bu hâli görünce ağladım, Rasulullah (s.a.v): 

118 Nesâi, Sünenü'i-Kübrâ, IV, 171. (No:6743); İbnu Mubârek, Zühd, No: 
766; İbnu Hıbban, el-İhsân, XIV, 280; Muhammed b. Yüsuf eş Şâmi, Sübülü'l-Hüdâ ve'r-Reşâd, VII, 76. 

19 Tirmizi, Zühd, 35; eş-Şâmi; a.g.e, VII, 77. 
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— Ey Ümmü Seleme, seni ağlatan nedir? diye sordu.Ben : 


— Şu yastığın bıraktığı ize ve hâlinize ağlıyorum, dedim. 
Efendimiz (s.a.v): 


— Ağlama! Eğer ben şu dağların benimle birlikte altın olarak yürümesini isteseydim, muhakkak yürürdü, buyurdu.!29 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz her hâlinde Rabbine olan ihtiyacını dile getirerek şöyle dua ederdi: 


“Allah'ım! Senin rahmetini isterim. Beni, bir göz yumup açma zamanı kadar da olsa, nefsimin eline bırakma! Benim bütün işlerimi sen ıslah ve güzel et. Senden başka ilah yok-LUNE E 


Hadisin başka bir rivayetinde bu dua, ‘Bana vermiş oldugun güzel şeyleri, benden geri alma!”? şeklinde bitmektedir. 


Arifler bu hale ‘/ftikar Hâli’ derler. Bunun anlamı sudur: Zahiri ve batıni hangi nimete ulasilirsa ulasilsin, bu nimetin gerçekte sahibinin Allahu Teala olduğunu bilerek hep ona yönelme ve yalvarmak... 


Bu ahlak sahipleri ümit ve korku içinde amel ederler, hizmet yaparlar, fakat asla kibirlenmezler. Akıllı olana Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin şu uyarısı yeterlidir: 


“Salih amellerle Allah'a yaklaşmaya çalışın. Amelde istikamet üzere bulunun ve orta halde dengeli gidin ve bununla birlikte hiç kimsenin ameli ile kurtulamayacağını da bilin.” Yanındakiler: | 


“Siz de mi ya Rasülallah!?” diye sorduklarında, Efendimiz (s.a.v): 


120 eş-Şâmi; Sübülü'l-Hüdâ ve'r-Reşâd, VII, 76-77. 

121 Buhâri, Edebü'l-Müfred, Had. No: 701; Ebu Dâvud, Edeb, 100. Ahmed, 
Müsned, V, 42; İbnu Hıbbân, el-ihsan, IIl, 250 No: 970. 

122 Suyüti, el-Câmiu's-Sağir, Hadis No: 1478; Münâvi, Feyzü'i-Kadir, Il, Had. 
No: 1478; Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, X, 181. 
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“Evet ben de sırf amelimle kurtulamam. Ancak Allah, tarafından bir lütuf ve rahmetiyle beni saracak ve cennetine koyacaktır. buyurdu. 


Hal böyleyken hangimiz, Allah'ın rahmeti olmadan ben yaptığım bunca hayırlı amellerimle muhakkak Cennete girerim diyebilir!?.. 


2- Allah Dostlarının Peşine Düştüğü Fakirlik 


Allah dostlarının peşine düştüğü öyle bir ahlak vardır ki onun dışı fakirlik içi zenginliktir. Bu ahlak Allah aşkı ile bulunacak ve korunacak bir şeydir. Onu bulan başka şey aramaz. 
Büyük veliler bu hâli Hz. Rasulullah'ın (a.s) zahirdeki ve batındaki sünnetine en titiz şekilde uyarak elde etmişlerdir. 


Onlar Efendimiz'in (s.a.v) zühd, tevazu ve fakirlik hâline ulaşmak için ciddi bir terbiye ve manevi temizlik yoluna girmişlerdir. Sonunda ilahi yardımla kalplerini Allahtan başka her şeyden boşaltıp gerçek huzura ermişlerdir. 


Bu hâl, insanın elinde dünyanın hazineleri olsa ona güvenmemektir. Allah'tan başka hiçbir şeye huzur kaynağı olarak bakmamaktır. Bu fakirlik, insanın her yönüyle Yüce Mevla'ya muhtaç olduğunu bilmesi ve hep ona güvenmesidir. Bu hâl Allah ile zengin olma ve mal endişesinden kurtulma hâlidir. 

Bu hâl kalbin şehvet, şöhret, makam ve madde esaretinden kurtulup hürriyete kavuşmasıdır. Bu hâl, altın ile toprağın, varlık ile yokluğun, şenlik ile yalnızlığın insan için eşit duruma gelmesidir. Bu hâl insanın Yüce Yaratıcıya aşık olup, ondan başka her şeyi gönlünden çıkarmasıdır. 


Bu ahlaka ulaşmak için nefsin ve dünyanın gerçek hâliyle tanınması gerekir. 'Nefsini bilen Rabbini bilir.” hikmetli sözü 


123 Buhâri, Rikâk, 18; Müslim, Münâfikin, 71-73; İbnu Mâce, Zühd, 20; Dârimi, Rikâk, 24; Ahmed, Müsned, Il, 235, 256; Beğavi, Şerhu's-Sünne, XIV, 
390. 
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Allahu Teala’nin bilinmesinin, nefsin bilinmesine bagli olduğunu gösteriyor. Rasulullah'ın (a.s) en güzel sünnetlerinden birisi nefsini bilip Rabbine sığınmasıdır. Bu sünneti Allah dostlarından daha güzel kim koruyabilir?124 

Ariflerin peşine düştüğü bu fakirlik, yakini iman ve ileri derecede ilâhi aşk ile elde edilmektedir. Hz. Ebu Bekir Sıddik'ın (r.a) ve Sahabenin büyüklerinin yaptığı fedakarlıklar, bu şerefli fakirliğin örnekleridir. Böyle fakirlik hâlini elde etmek için bu zamana kadar nice canlar ve mallar feda edilmiştir. Çünkü onda tam bir huzur hâli vardır ve kesin bir hürriyet mevcuttur. 


Onun şerefini bilenler başka bütün şereflerden vazgeçmişlerdir. Allah sevgisi ve marifetullah ilmiyle zengin olan kalplerin bulduğu huzuru ve aldığı tadı eğer dünya ehli zenginler bilselerdi, onların elinden onu almak için kendilerine savaş açarlardı. Ancak ne ehlullah o ilâhi tadı kimseye hissettirir, ne de ehl-i dünya onun peşine düşebilir. 

Velilerden İbrâhim b. Edhem'in (k.s), içinde bulunduğu serveti ve devleti terk ederek, iki lokma bir hırkaya rıza gösterip peşine düştüğü fakirlik işte budur. O, dünyayı isteyenlere bırakıp Allahu Teala'nın sevgisiyle öyle bir zengin olmuştur ki, kendisinin ilk hâline sahip olan nice padişah ve sultanlar unutulup gittiği halde, Hazret, müminlerin gönlünde ve gündeminde devamlı hayırla anılmıştır. 


İmam Gazâli Hazretlerinin, Nizâmiye Medresesindeki ilmi ve maddi saltanatı bir kenara bırakıp vatanını terk ederek on sene bin bir çile içinde ele geçirmeye çalıştığı fakirlik ve hürriyet de budur. Onun eşya ve maddi saltanattan yana hürriyete kavuşan gönlü, eşyanın asıl mâliki ile tanışıp huzur bulunca, hikmet ve hakikat menbaı oldu. Allah kendisine rahmet etsin, bizden önce İslam alemi onun eserleri ile ihya olup istikamet bulmuştur. O eserler Kur'an ve sünnet deryasından çıka- 


124 Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf, 58-59. 
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rilan incilerdir. Eger bugün o eserler ile amel edilse, insan maddenin esaretinden kurtulup iman ve irfan zengini olur. 


Bursa'daki kadılığı ve onun debdebesini terk ederek zamaninin irsat kutbu Üftàde Hz.lerinin dergahinda tuvalet temizligine bile razı olan Aziz Mahmüd Hüdâyi Hz.lerinin aradığı ve bulduğu fakirlik de bu tür fakirliktir. O da her şeyi ile teslim olduğu mürşidinin talim ve terbiyesiyle kalbini masivâdan, elini mevki ve maldan çekip tamamen Yüce Rabbine yönelince, karşısında padişahların hürmet gösterdiği bir izzete ulaştı. 


Bunu sevgi ve kendi iradesiyle yaptı. Mal ile değil, Yüce Mevlâ ile zengin oldu. Onun ilk hâlini hedef seçen diğer bütün kadılar ve paşalar ölümle unutulup gitti. O ise, her müminin gönlünde Allah için onun dostlarına ayrılan yere oturdu. Kendisine her gün binlerce fâtiha okundu, okunmaya da devam etmektedir. (Rahmetullahi aleyh). 


İsmini ve cismini ancak Allahu Teala'nın bildiği bütün Hak dostlarının peşine düştüğü fakirlik de aynı meslektir: 


Mevlâ'ya teslimiyet ve mâsivâya karşı hürriyet. 


Gönlünü ve elini dünya malından çeken bu büyükler, tembel tembel oturmadılar. Devamlı çalıştılar. Ellerine fazlaca dünya malı geçince ona güvenmediler. Bu benim malımdır demediler. Cenab-ı Hakk'ı unutmadılar. Mallarını mutlaka kendi nefisleri için harcanacak bir meta’ görmediler. Kendilerine zaruret miktarınca harcadılar. Ellerinin altındaki aile-efradına haklarını verdikten sonra, kalanını mümin kardeşlerine ikram ettiler. 


Hatta çoğu kez, mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Önce onlara sonra kendilerine verdiler. Onca malın-mülkün içinde ancak günlük ihtiyaçlarını temin edebilen fakirler gibi sade ve külfetsiz bir hayat yaşadılar. Gelecek endişesi çekip kenarda mal biriktirmediler. Süse itibar etmediler. 
Dünyayı hevaya değil Yüce Mevlâ'ya feda ettiler. 
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Onu Cennet sermayesi yaptılar. Edeple yaşadılar. Şerefle dünyadan ayrıldılar. Hayırla anıldılar. Cömertlikte ve mertlikte örnek alındılar. Allahu Teala hepsinden razı olsun. 

İşte tasavvufta kullanılan “fakr” ve “fakir” kelimesi, bu tür bir fakirliği anlatmak içindir. 

Ariflerden Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (k.s) şöyle der: “Süfi, kanını ve malını herkese helâl gören kimsedir.”125 

Bu söz, Allah dostlarının sadece elindeki malı değil, kanını ve canını da Hak yolunda feda etmek gerektiğini ifade ediyor. Velilerden Rüveym (k.s) şöyle demiştir: 

“Tasavvuf üç haslet üzerinde kurulmuştur: 

1- Dervişliğe sarılıp fakirliğe (Allah'tan başka kimseye ihtiyaç duymama hâline) yapışmak. 

2- Malını infak etmek. 

3- Başkasından bir şey istemeyi ve kendi arzusunu terk etmek.” 

Cüneyd el-Bağdâdi'ye (k.s) tasavvuf nedir? diye sorulduğunda: 

‘Tasavvuf halktan bütün alakaları keserek, Allahu Teala ile beraber olmandır', demiştir. Bu hal gönlün ilahi sevgiden başkasıyla huzur bulmamasıdır. 

Ma'ruf el-Kerhi (k.s) ise tasavvufu şöyle tarif etmiştir: “Tasavvuf, gerçeklere yapışmak ve insanların elinde olan şeylerden ümidi kesmektir. Fakirliği ele geçirmeyen kimse, tasavvufun hakikatine ulaşamaz.” 

Müfessir Nesefi (rah.), “Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız” ayetinin tefsirinde, her velide bulunan ve velayet makamı için şart olan şu üç sıfatı zikreder: 

1- Her şeyde Allahu Teala'ya güvenmek, 

2- Her an Allahu Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek, 


125 Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf, 319. 


ZÜHD ve FAKİRLİK 79 


3- Her şeyden yüz çevirip Allahu Teala'ya yönelmek. 126 


İnsanı azdıran benliktir. Kur'an-ı Hakim bu konuya şöyle dikkat çeker: 


“Gerçek şu ki insan kendisini zengin (kendi kendine yeterli) görmekle azar.”27 


Allahu Teala'ya yakınlığın ve insanlığın zirvesinde bulunan bütün Peygamberler, Yüce Rabbin azametini ve mülkün hakikatini en iyi bildiklerinden devamlı dua, tazarru, tevazu ve istiğfarla meşgul olmuşlardır. 


“Lehül mülkü velehül hamd” -mülk O'nundur, hamd de O'na aittir- zikri dillerinden düşmemiştir. “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” zikriyle en yüksek makamlara yükselmişlerdir.!28 


Arifler de onlardaki bu tevazü ahlakına can atmış ve her şeylerini verip bu şerefli ahlaka ulaşmaya çalışmışlardır. 


Firavun'u, Nemrud'u, Kârun'u, Ebu Cehil'i ve benzerlerini azdıran sadece benlik, maddi saltanat, kaba kuvvet ve zâhiri zenginliktir. Onlar, Bizim kimseye ihtiyacımız yok. İşte mal, işte evlâd, işte taht işte avrat, gerisini kaldır at!’ diyerek, ne Allah'ın Peygamberini dinlediler, ne de önlerindeki ölüm ve kainattan ibret aldılar. Bu durum kafirlerin aldanış şeklidir. 

Şeytan, zenginlik, makam, ilim veya itibar ile müslümanların ayağını kaydırmak için uğraşmaktadır. O açıkça kötülük içine sokamadığı mümini, hayırların içinde azdırmaya bakar ve gizli bir kötülüğü işletmek için açıktan yüz tane hayır yaptırabilir. 

Müminler içinde, idareciler, zenginler ve alimler sürekli imtihan içindedirler. 'Ben' diyenler tehlikeye koşmaktadırlar. Allahu Teala tevazu gösterenleri yükseltir. Kibir gösterenleri al- 


126 Nesefi, Medârikü't-Tenzil, Il, 884-885. 

127 Alak 96/6-7. 

128 Ashaptan Saffan b. Süleym (r.a) demiştir ki: “Yeryüzüne inen bütün melekler ancak: “lâ havle velâ kuvvete illâ billah” zikrini çekerek semâya yükselirler.” Bkz: Ali Nâsıf, et-Tâc, V, 103. 
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çaltır. Kibir ve benlik kalp için en tehlikeli hastalıklardır. Tedavi edilmez ise kalbi katılaştırır. Nefsi putlaştırır. İnsanı boş arzulara taptırır. Sonuçta ilâhi muhabbetin ve Allah'tan gelecek manevi nasiplerin yolunu kapatır. 


Kendisini ilim ve amel yönünden yeterince zengin bulanlar, nefislerinden başka hiç kimseyi ehliyetli bulmazlar. Ve zamanın kutbu da olsa bir mürşide itibar etmezler. ‘Ben zirvedeyim'diyen kimse asla ilerleyemez. Allahu Teala'nın ayetlerini okuduğu halde hep “ben, ben!” diyen bir kimse, acaba: 


“Her bilenin üstünde (ondan daha iyisini) bilen başka birisi vardır.”29 ayetini hiç okumaz mı? 


İnsana ikram edilen ilim, anlayış, feraset, feyiz, nur, ihlas, ilahi aşk ve muhabbet gibi manevi nimetleri nefsin kendisine mal etmesi aslında gizli bir şirk çeşididir. Bu, şeytanın bir süslemesi ve oyunudur. Nice dervişler bu oyunla devrilmişlerdir. 
Bu nimetlerden elde ettiği birazcık şeylerle kendisini kamil zanneden ve maneviyat zengini gören nice kimseler, 'Ben, ben' diyerek kibir çukurunda kala kalmışlardır. Bizi Hakk'a yaklaştırmayan her türlü ilimden, zikirden, sevgiden, fikirden, felsefeden ve fenden Allahu Teala'ya sığınırız. 


3- Fazilet Olan Fakirlik 

Dinimizde övülen fakirlik çeşidi, mal-mülk yokluğu veya ihtiyaç çokluğu karşısında ilâhi takdire rıza gösterip Yüce Rabbin taksime kanaat edilen fakirliktir. 


Fakirliğin fazilet olması için ilâhi takdire rıza, mevcuda kanaat, Hakk'a ve halka karşı edep şarttır. Bir de sabırlı olmalıdır. İlâhi takdire rıza ile şirk ve şikayet ortadan kalkar. Mevcuda kanaat ile kalp huzuru meydana gelir. Edep ile kulluğa devam edilir ve halkın elindekinden göz çekilir. Harama ve hasede düşülmez. Böylece insandaki iffet ve izzet hâli devam 


129 Yusuf 12/76. 
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eder. Bu durumda çekilen her sıkıntı sabredilirse, kulu Rabbine yaklaştırır ve sonunda ilâhi rızaya ulaştırır. 


Allahu Teala'nın bir kulundan razı olması ise ne büyük saadettir!.. 


Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: 


“İki türlü fakirlik hâli vardır. Birisi kula devamlı sevap getirir. Diğeri adım adım onu azaba götürür. Sevaba vesile olan fakirlik, fakirin ahlakını güzelleştirir. Bu kimse fakirlik hâlinde Rabbine gücü kadar itaat eder. Kimseye hâlinden şikayet etmez. Hatta fakirliğinden dolayı Allahu Teala'ya şükür eder. 


Azaba götüren fakirlik ise kulun ahlakını kötüleştirir. Edebini bozar. O kimse durmadan Rabbine isyan eder. Çokça şikayette bulunur ve ilâhi takdire kızar durur.”139 


Fazilet ve sevap vesilesi olan fakirlikte tembellik yoktur. 
Kul imkanı ve zamanı ölçüsünde gücünce çalışıp çabaladığı halde bir türlü sıkıntı hâli ortadan kalkmamaktadır. Gözüken o ki ilâhi takdir öyledir. Ve kulun imtihanı da böyledir. Bu durumdaki kullarda ya sabır-kanaat veya isyan-şikayet halleri ortaya çıkar. İşte bu hâlin içinde iman ve akıl seviyesi ölçülür. 


Rabbinin kudret ve hikmetine yakinen inanan bir mümin, onun tecellisine teslim olur. Acı içinde de olsa gönlü rahattır. 
Ahirette ise zenginleri ve dünyadaki ehl-i keyfi imrendirecek bir güzelliğe erer. Durmadan dert yanan ve şikayet eden fakir ise acı Üstüne acı çeker. Feryat ve isyanı ile ne fakirliği gider ne de sıkıntısı diner. 


Gerçekten insanı sarsan fakirlik, kalbin kayması ve edebin bozulması için en önemli sebeptir. Bunun için Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, insanı isyana bulaştıran ve küfre yaklaştıran fakirlikten ve ağır borçtan Allahu Teala'ya sığınmış!!! ve bunu ümmetine de emretmiştir.!32 


130 el-Mekki, Kütu'l-Kulüb, Il, 193. 
131 Ebu Dâvud, Salât, No: 1544, 1555; Nesâi, İstiâze, 15, 23, 24. 
132 Nesâi, İstiâze, 14; İbnu Mâce, Dua, 3. 
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Kalbimize ve imanimiza zarar verecek her türlü zenginlikten ve fakirlikten Allah'a sığınırız. İffet ve itaat içindeki fakirlere müjdeler olsun. 


Onlar edep ve iffetlerinden dolayı hallerini kimseye bildirmezler. El açıp dilenmezler. Yüz hatları ve gözleri ile de halka durumlarını hissettirmezler. Kendilerini hoşluk ve huzur içinde gösterirler. Onların hallerini ancak Allahu Teala ve hayır aşığı arifler bilir. Şu ayeti kerime onların hâlini bildirmekte ve kendilerini övmektedir: 


“Yapacağınız hayırları, kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple kazanç için yeryüzünde dolaşamayan fakirlere yapınız. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen ise onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar, yüzsüzlük ederek kimseden bir şey istemezler. Allah yaptığınız her hayrı bilir.183 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz bu iffetli fakirleri bize şöyle tanitir: 


“Fakir dilenmek için insanların kapısına giden ve bir-iki lokma veya bir-iki hurma ile geri çevrilen kimse değildir. Asıl fakir'4 ihtiyacını karşılayacak mal bulamayan, hâlini gizlediği için kendisine yardım yapılmayan ve kendisi de insanlardan bir şey istemeyen kimsedir.”35 

Bir kul, kalbini, bâki olan Yüce Mevlâsının marifeti, hikmeti, zikri, sevgisi ve edebi ile zengin edip huzura erdirirse, elinde dünya malının az olması veya hiç bulunmaması ona ne zarar verebilir? Rızkı Rabbi tarafından garanti edilmiş bir insanın endişesi niye olsun? 


Böyle bir fakir kalbindeki iman ve hâlindeki edeple Allah katında öyle kiymetli bir insandır ki, Cennet ona aşık olmuş- 


133 Bakara 2/273. 

134 Hadiste geçen “miskin” lafzını biz, fakir olarak tercüme ettik. 

135 Buhâri, Zekat, 53; Müslim, Zekât, 101; Ebu Dâvud, Zekat, 24; Nesâi, Zekat, 76. 
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tur. Allah ve Rasulü ise onu övüp sevmektedir. Onun hayatı sade, ölümü rahat, hesabı kolay ve son durağı Cennet olacaktır. 


Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimi-zin böyle fakirler için verdiği şu müjdelere bakınız: 


“Cennete baktım: Cennet ehlinin ekseriyetinin fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme baktım: Oraya girenlerin çogunlugunun kadınlar olduğunu gördüm.”86 


“Ümmetimin fakirleri, zenginlerden beş yüz sene önce Cennete gireceklerdir.”87 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz bir defasında ‘Ya Rabbi! Beni fakir olarak yasat, fakir olarak canımı al ve fakirler sinifin- da haşret' diye dua etti. Âişe (r.ah) validemiz: 


— Niçin böyle dua ediyorsun ya Rasulallah? diye sorunca. 
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: 


“Onlar, zenginlerden kırk sene önce Cennete gireceklerdir.138 Ey Âişe, yarım hurma kadar bir şeyle de olsa sana gelen fakiri sevindir, boş çevirme. Ey Âişe, fakirleri sev ve onları kendine yakın tut. Hiç şüphesiz Allah da seni kıyamet günü kendisine yaklaştırır.” 


Ashaptan Amr b. el-As (r.a) naklediyor: Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: 


136 Buhari, Rikak, 16, Sifatu’l-Cenne, 51; Muslim, Rikak, 94. 

137 Tirmizi, Zühd, 37; Ahmed, Müsned, II, 343; İbnu Mâce, Zühd, 6. 

138 Önceki hadiste fakirlerin zenginlerden “beş yüz sene" önce Cennete gireceği ifâdesi geçti. Bu hadiste ise bu süre “kırk sene” olarak zikredildi. Bununla, sürenin en azı ve en çoğu ifâde edilmiştir. Ayrıca, fakirlerin de farklı derece ve önceliğe sahip olduklarına, Ensar ve Muhacirin fakirleri ile ümmetin diğer fakirlerinin aynı konumda olmadıklarına işaret edilmiştir. 
Hadisler arasında bir çelişki yoktur; sadece teslim ve tetkik ehlinin tespit edeceği sırlar mevcuttur. İlgili açıklamalar için bkz: Mubârekpüri, Tuhfeti’l-Ahvezi, VIII, 17. 

139 Tirmizi, Zühd, 37; Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, VII, 12; Beğavi, Mesabihu’s- 
Sünne, Ill, 433. (No:4055). 
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“Cennete girecek ilk grup Muhacirlerin fakirleridir. Onlar öyle kimselerdir ki, sıkıntılar kendilerini kuşattı, bu hâl içinde bile kendilerine bir şey emredilince dinleyip itaat ettiler. Onlardan birisinin bir ihtiyacı olurdu da, onu halledecek bir yetkiliye ulaştıramadan ölene kadar içinde saklardı. Allahu Teala kıyamet günü Cenneti çağırır. Cennet, bütün güzelliği ile gelir. Allahu Teala: 


“Benim yolumda savaşan, benim için şehid düşen, benim yolumda eziyet gören, benim yolumda mücahade eden kullarim nerede? Gelsinler, hesapsız ve azapsız Cennetime girsinler.” buyurur. O anda melekler gelerek secdeye kapanırlar ve: “Ey Rabbimiz! Biz seni gece gündüz tesbih ve takdis ediyoruz. Bize tercih ettiğin bu kulların kimdir?” derler. Allahu Teala: 


“Onlar benim yolumda savaşan ve benim uğrumda eziyet gören kullarımdır.” buyurur. O zaman melekler Cennetin her bir kapısından onları karşılayıp: 


“Sabrınıza karşılık selâm olsun size. Burası ne güzel yurttur.49 derler.”14 


Meleklerin selâm, müjde ve tebrikleriyle Cennete girecek bu güzel insanların sıfatları Kur'an-ı Hakim'de şöyle sıralanmıştır: 


“Onlar, Allah'ın ahdini (emrini) yerine getirirler. Verdikleri sözü bozmazlar. 


Onlar, Allah'ın korunup gözetilmesini istediği şeyleri gözetürler. Rablerine karşı saygı içindedirler. Kötü hesaptan korkarlar. 


Onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabrederler. Namazı güzelce yerine getirirler. Kendilerine verdiğimiz rızklardan gizli ve açık olarak infak ederler. Kötülüğü iyilikle giderirler. İş- 


140 Ra'd 13/24. 
14 Hâkim, Müstedrek, Il, 72; Ahmed, Müsned, Il, 167; Heysemi, Mecmau'z- 
Zevâid, X, 259; İbnu Kesir, Tefsir, IV, 452. 
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te güzel ahiret yurdu onlarındır. Girecekleri yurt Adn cennetleridir. 


Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber gireceklerdir. 


Melekler Cennetin bütün kapılarından yanlarına girerek: Sabrınıza karşılık selâm olsun size. Burası ne güzel yerdir.” 
derler.”42 


İşte iffetli fakirliğin kerameti, acı sabrın tatlı sonu. 


İşte gerçek zenginlik, Allah Rasulüne (s.a.v) iman ve itimadın meyvesi. 


Allah için bir düşünelim: Yüce Rabbinin sevgisiyle kalbi huzurlu, kanaat ile gönlü zengin, edep ile süslü, ibadetle yüzü ak, zikirle ruhu hoş olan bir kimsenin nesi eksiktir? Bu kimse ve ailesi ölene kadar günlük yiyeceklerine bir şekilde ulaştıklarına göre, bu fani dünyada ele geçiremedikleri için üzülmeleri gereken ne vardır? 


4- Cemiyete Rahmet Olan Fakirler 

Aramızda öyle garipler vardır ki, bazen insanlar onlara selam vermeye tenezzül etmez. Halbuki Allahu Teala onların sebebiyle yeryüzüne yağmur yağdırmakta, rahmet indirmekte, müminlere manevi yardım etmektedir. 

Ashabtan Sehl b. Sa'd es-Sâidi (r.a) anlatıyor: 

“Hz. Rasulullah'ın (s.a.v) meclisine bir adam uğradı. Efendimiz (s.a.v) yanında oturan sahabiye: 

— Bu nasıl birisidir? diye sordu. O da: 

— Mal ve itibar olarak insanların en ileri gelenlerindendir. 
Vallahi bu adam bir kadına talip olsa onu hemen kendisine verirler, birisinin işi için aracı olsa aracılığını kabul ederler, bir konuda söz söylese sözünü dinlerler, dedi. Rasulullah (s.a.v) 


42 Ra'd13/19-24. 
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sukut etti. Sonra meclise bir adam daha ugradi. Efendimiz (s.a.v): 


— Bu adam nasil birisidir? diye sordu. Sahabî: 


— Ya Rasulallah! Bu adam müslümanların fakirlerinden birisidir. Bir kadına talip olsa onu kendisine vermezler, bir iş için aracı olsa itibar etmezler, bir konuda görüş bildirse sözünü dinlemezler, dedi. 


O zaman Rasulullah (s.a.v): 


— Bu fakir adam, su ilk bahsettiğin tiplerin bir dünya dolusundan daha hayırlıdır, buyurdu. 1*3 


Allah katında kıymet ve itibar kalıba değil kalbe, süse değil edebedir. Halkın kendisine imrendiği öyle zenginler ve görünüşte efendiler vardır ki, yeryüzü onlar yüzünden fitne ve fesatla dolmaktadır. Yine bu halkın içinde öyle fakir ve sade görünümlü insanlar vardır ki, cemiyetin üzerine inecek nice ilahi azapların kaldırılmasına vesile olmaktadırlar. Rasulullah Efendimiz (s.a.v) bize bu tür insanları şöyle tanıtmıştır: 


“İnsanların zahiren fakir ve garip görerek itibar etmediği ve asıl kıymetini bilmediği öyle kullar vardır ki, insanlar onların yüzüne kapılarını kapatırken, Allahu Teala onlara karşı bütün rahmet ve icâbet kapılarını sonuna kadar açık tutar; ne isterlerse geri çevirmez.!4 

Bu sadık insanlar Allahu Teala'dan, O'nun sevgi ve rızasından başka bir şey istemezler. Yine hadis-i şerifte belirtildiği gibi onların hatırına, diğer insanlar rızka, rahmete ve manevi yardıma kavuşur.!“ 

Fakirlikten Allahu Teala'ya sığınsak bile fakirleri bağrımıza basmalıyız. Onları sevmeliyiz. Onlarla oturup sohbet etmeli, beraber yemek yemeli, hiç bildirmeden ve üzmeden ihtiyaçlarını gidermelidir. Onların dâvetine icâbet etmelidir. Fa- 


143 Buhâri, Rikak, 16; Begavi, Mesâbihu's-Sünne, Ill, 431. 
144 Muslim, Birr, 40. 
145 Buhâri, Cihad, 76; Ebu Dâvud, Cihad, 70; Tirmizi, Cihad, 24. 


ZÜHD ve FAKİRLİK 87 


kiri sevmeyenin imanı olgun değildir. Fakirleri sevmeyenler Allah dostu olamazlar. Onların sevgisi insandaki kibir ve benlik gibi en azılı hastalıkları ortadan kaldırır. Onları seveni Allah ve Rasulü de (s.a.v) sever. Bu sevgi, sahibini Cennet'e götürür. 

Cenab-ı Hak mahzun ve kırık gönüllere rahmet ve merhamet nazarıyla bakmaktadır. Mahzun gönülleri memnun edenler, en zor anlarında Allahu Teala'nın özel yardımına kavuşurlar. 


Fakirlerini üzen bir millet şeref içinde yaşayamaz. Fakir ve yetime ilgisiz kalıp hep nefsinin keyfini düşünenlerin durumu ne kötüdür! Kur'an-ı Hakim'in belirttiği gibi Cehen-nem ehline: 

— Sizi bu ateşe sokan sebep nedir? diye sorulunca, onlar şu cevabı verirler: 


— Biz namaz kılmazdık. Yoksulu doyurmazdık. Bâtıl ve kötü işlere dalanlarla beraber olurduk. Ahiret gününü yalanlardik. 


Fakirlerin itibar edilmediği evlere ve meclislere rahmet inmez. Melekler girmez. Fakirlerle aynı meclisi paylaşmayan kimsede hayır yoktur. Şu ibretli hâdiseye bakınız: 


Fakir müslümanlarla aynı mecliste oturmaktan sıkılan ve utanan Kureyş zenginleri, Rasulullah (s.a.v) Efendimize: 


— Ey Muhammed! Sen kavmin içinde şu fakir ve zayıf insanlarla beraber olmaya mı razı oldun? Onları yanından uzaklaştır da seninle oturup konuşalım. Biz gidince onlarla oturursun. Biz Arabın en ileri gelen eşrafıyız. Dediğimizi yaparsan belki sana uyarız, teklifinde bulundular. O zaman Allahu Teala: ; 


146 Müddessir 74/42-46. 
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“Rabbinin rizasini arayarak sabah aksam ona dua (ve kulluk) edenleri sakın yanından kovma. Onları yanından uzaklaştırırsan zalimlerden olursun. ”*® 


Ayetini indirdi. Yine şu ayet de bu konuda inmiştir: 


“Rabbinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenlerle bulunmaya sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözünü onlardan ayırma. Kalbini zikrimizden gâfil kıldığımız, hevâsına tabi ve bütün işi aşırılık olan kimseye uyma!”48 


Bu ayetler, bizzat Efendimize hitap ederek inmiştir.!49 
Ebu Said el-Hudri (r.a) anlatıyor: 


“Muhacirlerin fakirlerinden bir grupla birlikte oturuyordum. 
İçlerinden bazıları üzerlerinde yeterli elbise bulunmadığı için, diğerinin fazla elbisesi ile açık yerlerini örtüyordu. Onlardan birisi bize Kur'an okuyordu. O esnada Rasulullah (s.a.v) çıkageldi. Yanımızda durdu. Kur'an okuyan zat, Efendimizin (s.a.v) baş ucumuzda ayakta durduğunu görünce okumayı kesti. Rasulullah (s.a.v) selam verdi ve sonra: 


— Ne yapıyordunuz? diye sordu. Biz de: 


— Ya Rasülallah! Şu zat bize Kur'an okuyor, biz de dinliyorduk, diye cevap verdik. O zaman: 


— Bana, ümmetim içinde kendileriyle birlikte bulunmam emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamd olsun, buyurdu. 


Sonra, bizden birisi gibi aramıza oturdu. Eliyle halka yapın' diye işaret etti. Orada bulunanlar halka hâlini aldılar. 
Hepsinin yüzü Efendimiz tarafından gözükecek hâle geldi. 
Öyle zannediyorum ki, Allah Rasulü onların içinde benden başkasını yakinen tanımıyordu. Sonra şöyle buyurdu: 

— Ey fakir Muhacirler! Kıyamet günü elde edeceğiniz nurla gözünüz aydınlık olsun. O gün insanların zenginlerinden 
147 Enâm 6/52. 


148 Kehf 18/28. 
149 İbnu Cerir, Camiu'l-Beyan, Cüz:VII, Shf:2 62-263; Cüz: XV, Shf:291-294. 
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kıyamet günüyle yarım gün önce Cennete girersiniz. Bu da beşyüz sene eder.'°° 


Fakiri görünce gönlü daralan müminin imanı zayıf, kalbi dar, aklı kıttır. İffetli ve edepli fakirler, zenginler için en büyük bir ganimettir. Zengin kimse, Allah rızası için bir fakir veya yetimi sevindirmekle, dünya ve ahiretin bir çok azabından kurtulabilir. Bununla ilgili birçok müjde vardır. Fakir ve yetimler, kendilerini hoş tutan fertler için ilâhi rahmeti çeken bir kapı ve Rabbâni azabı engelleyen bir kalkan durumundadırlar. 


Fakir cemiyet için bir yük değil süstür. Onların yeri meclislerin gerisi değil baş köşesidir. Onlar kendilerine hizmet edilecek birinci sınıf insanlardır. 


Fakir müminleri hor görenler ve onlarla alay edip hallerine gülenler, hakir bir şekilde zillet içinde ölürler ve ahirette bunun cezasını çekerler.!5! 


5- İlgilenmemiz Gereken Fakirler 


Yukarıda anlattığımız şekilde hâlini gizleyen fakirlerden başka, bir grup daha vardır ki onlar, çalışıp çabaladığı halde bir türlü ihtiyaç ve fakirlikten kurtulamaz. Bunun için sıkıntısını müminlere açar, dilenmekten kaçar. Zenginlere yağcılık yapmaz, kendisine acındırmaz, yalan söylemez. 


Bu insanlar fakir olarak bilinmekten korkmaz, yapmacık tavırlarla zenginlere özenmez. Hâline razıdır. Fakirlikten bir şikayeti ve ilâhi takdire kızması yoktur. İmanı tam ve itaatı güzeldir. Farzları eda eder, haramlardan kaçar. 


Onların hâli bellidir. Artık diğer müminlerin onlara sahip çıkması, zekat, sadaka, hediye, hibe gibi çeşitli hayır yollarıyla onları desteklemesi gerekir. Bunda, veren ve alan için bir sıkıntı olmamalıdır. 


150 Ebu Dâvud, İlim, 13; Ahmed, Müsned, III, 63. 
151 Mutaffifin 83/29-36. 
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Çünkü, zenginin sevap kazanması ve Allah'ın rızasına ulaşması için en büyük sebeplerden birisi de fakirlerdir. 
Zengini cömert eden nefsine harcadıkları değil, fakirlere verdikleridir. Zenginin zengin kimselere yapacağı ikramlar, çoğu zaman gösteriş ve ticaret içindir. Bu tür ikramların sevabından çok vebali vardır. 
Çünkü ihtiyaç içinde kıvranan komşusunu ihmal edip, keyfi yerinde olan kimselere haddinden fazla ikramda bulunmak, akıl ve insafa sığmaz. Dinimiz bunu güzel bulmaz. 


6- Zillet ve Azap Çeken Fakirler 

Bu anlattıklarımızın dışında bir grup daha fakir vardır ki, hem fakirlik hem de zillet içindedir. Bu kimse, fakirlikten nefret eder, Rabbinin taksimine razı değildir, devamlı hâlini halka şikayet eder. Bunu hem diliyle hem de hâliyle yapar. Bir de fakir gözükmekten ve bilinmekten rahatsız olur. 


Bunun için yapmacık hareketlerle fakirliğini gizleyip kendisini zengin göstermeye çalışır. Tevâzü yerine kibre girer. 
Zenginlere yağcılık eder. Ehl-i dünyaya özenir, onlar gibi yaşamak ister. Azıcık dünya için dinini beş paralık eder. Rabbi için bükmediği belini zenginlerin önünde eğer. Onlardan bir şey çıkmaz ise çalışmaz, dilenme yoluna gider. Hangi sınıf- tan bir şey koparma ümidi varsa onların kılığına girer. 


Bazen dervişler, bazen de keşler gibi giyer. Asalak yaşamayı sever. Durmadan ona buna yüz suyu döker. Bu tür fakirlik dünyada çekilen bir rezilliktir. O içine düşen için hazır bir azaptır. 


Bu zilleti hem fakir hem de küfür içinde olan kimse daha fazla çeker. Mümin olan kimsenin bu derece eşya ve dünya delisi olması düşünülemez. Bir mümini bu derece kendi hâline terk etmek ve zillet içinde bırakmak diğer müminlere dogru değildir. 
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Hâli bilinen fakirler ihmal edilirse, cemiyet hâlinde sorumlu oluruz. Bugün, müslümanların yaşadığı bu toplumda, bir geçim uğruna din ve imanından vazgeçenler çıkıyorsa, durumu bilenler ve gücü yetenler Allah katında sorumludur. 

Allahu Teâlâ'nın birbirimize kardeş yaptığı müminlere, gönlümüzden vereceğimiz bir parça sevgi ve malımızdan ayıracağımız bir dilim ekmek yoksa, kendimizi iyi müslüman ve güzel insan diye kandırmayalım. 

Hâline acınacak fakirlerden birisi de iman ve ilâhi sevgiden mahrum olan kimselerdir. Kalbinde Yüce Rabbine ait imanı ve irfanı olmayan kimse, fakirdir. Yetimdir, gariptir, yalnızdır. Dünya onun olsa muradına ermiş olmaz. 

Çünkü insan kalbi meleküt alemine aittir. Bu kalp eşya ile huzur bulamaz. Belki şeytan ve nefsin süslediği dünya ile belli bir zaman oyalanır: Ancak sonuçta dünyadan ayrılır. Adeta rüyadan uyanmış olur. Yeni bir alemdedir fakat yalnızdır. Ne malı ne de dost ve arkadaşları yanındadır. İşte ondan sonrası ağlama zamanıdır. Böylesi bir uyku halinde dünya hayatı yaşamaktan Yüce Allah'a sığınırız. 

En kötü fakirliklerden birisi de edep fakirliğidir. Edebi olmayan insan ne kadar fakir ve zelildir! İnsanı insan eden edeptir. Edebi olmayan kimse, gerçek insan değildir. İnsanlığını kaybetmiş bir kimse, eşya ile hangi boşluğunu doldurabilir ki! Güzel ahlak, iffet, edep, sabır, hoş görü, sevgi gibi güzellikleri hangi para satın alabilir? 

Gönlünde insanlara vereceği bir sevgisi olmayan kimse de fakir ve yalnızdır. Kimseyi sevemeyen insan, kimseye sevilemez de. Sevgisiz dünyanın sefası olmaz. Burada önemli bir nokta var. O da şudur: 


Sevgisini yerince kullanmayıp haram yolda israf edenlerin sonuçta elleri boş kalır. Sevgiyi yaratan Yüce Allah'ın razı olmadığı bütün sevgiler geçicidir. Bir bahar gibi açar ve sönerler. Ölüm gelir, sevgili gider, sevgi biter. Ancak Allah için 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sevenlerin ölümle sevgileri sönmez. Dostlukları düşmanlığa asla dönüşmez. 


Fakirlik mi Zenginlik mi? 

Hepimiz hayır ve şerle imtihan edilecek, varlık ve yokluk içinde deneneceğiz. Her hâlin bir fitnesi ve çilesi vardır. Bir kul için hangi hâlin daha hayırlı olduğunu ancak Allahu Teala bilir. 

Bunun için fakirliğin fitnesinden korktuğumuz gibi, zenginliğin de fitnesinden Allahu Teala'ya sığınmalıyız. Hiçbir hâlde işlerimizi kendi aklımızla tedbir etmeyi yeterli görmemeli ve nefsimize güvenmemeliyiz. 


Emniyet benlikte değil, acziyet, dua ve edeptedir. Hz. Aişe validemiz (r.ah) şöyle diyor: 
“Rasulullah (s.a.v) çoğu kere şu şekilde dua ediyordu: 


— Allah'ım! Cehennemin fitnesinden ve azabından, kabrin fitnesinden ve azâbından, Deccalın fitnesinden, fakirliğin fitnesinin şerrinden ve zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım.152 


Şunu da unutmayalım ki asıl korkulacak durum, sabredilen fakirlik değil, israfa ve isyana sarf edilen zenginliktir. Bakınız alemlere rahmet kılınan Efendimiz (s.a.v) yemin ederek ashabını ve bizleri nasıl uyarıyor: 


“Vallahi, sizin için en fazla korktuğum şey fakirlik değildir. 
Fakat asıl korktuğum, sizden öncekilere olduğu gibi dünyanın önünüze açılması ve onların birbiriyle yarıştığı gibi sizin de mal hususunda birbirinizle yarışmanız, dünyanın onları oyaladığı gibi sizi de Hak'tan alıkoyması, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir.”*° 


152 Müslim, Zikr, 49; Nesâi, İstiâze, 17. 
183 Buhâri, Rikak, 7; Müslim, Zühd, 9; Tirmizi, Kıyame, 28; İbnu Mâce, Fiten, 
18. 
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Bir diğer uyarı da şöyle : 
Rasulullah (s.a.v) bir defasında üzüntü ve endişeyle ashabina: 


— İran ve Ram beldelerini fethedip hazinelerini elde ettiğinizde acaba ne yaparsınız? diye sordu. Abdurrahmân b. Avf (r.a): 

— Allahu Teala'nın emrettiği şekilde hareket ederiz. O'na hamd ve şükredip verdiği nimetleri lütfuyla artırmasını isteriz, dedi.'5* Rasulullah (s.a.v) Efendimiz: 

— Öyle değil başka türlü yaparsınız: Önce dünya için birbirinizle yarışırsınız. Sonra birbirinize haset edersiniz. S Daha sonra birbirinize sırt çevirirsiniz. Peşinden de birbirinize gazap etmeye başlarsınız, buyurdu.!°5 


Hz. Ali (r.a) anlatıyor: 


“Rasulullah (s.a.v) ile birlikte mescitte oturuyorduk. O esnada Mus'ab b. Umeyr yanımıza çıkageldi. Üzerinde deri ile yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Rasulullah (s.a.v) onu görünce, onun müslüman olmadan önceki lüks içinde geçen hayatını ve şimdiki yokluk hâlini düşünerek ağladı. Sonra, etrafındakilere dönerek: 

— Siz ileride, sabah bir elbise, akşam ayrı bir elbise giydiginizde, önünüze çeşit çeşit yiyecekler gelip gittiğinde ve evlerinizi Kâbe gibi süslü örtülerle bezediğinizde acaba hâliniz nasıl olur? diye sordu. Oradakiler: 


— Ya Rasulallah! Biz o zaman bugünkü hâlimizden daha hayırlı bir halde oluruz. Elimiz genişlerse ibadet için pek çok boş vaktimiz olur, bir de geçim yükünden kurtuluruz, dediler Rasulullah (s.a.v): 


“Hayır, bu gününüz sizin için o günden daha hayırlıdır.”56 
buyurdu. 
154 Nevevi, Müslim Şerhi, XVIII, 297. 


155 Müslim, Zühd, 11; İbnu, Mâce, Fiten, 18. 
156 Tirmizi, Kıyame, 35; ibnu'l-Esir, Camiu’l-Usdl, IV, 678-679. 
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Sahabenin büyüklerinden Abdurrahmân b. Avf'ın (r.a) hizmetçisi anlatıyor: 


“Abdurrahmân b. Avf'ın yanındaydım. Gece kendisine bir yemek getirildi. Gündüzü oruçlu geçmişti. Yemeği görünce ağladı ve: 

— Bizden öncekiler çekip gittiler, dünya onların iyiliklerinden bir şey eksiltmedi. Biz, Rasulullah (a.s) zamanında darlık ve zorluk ile imtihan edildik sabrettik. Ancak daha sonra bolluk ve nimet ile imtihan edildik sabredemedik, dedi. 157 


Biz de aynı imtihanda ve benzer haldeyiz. Gerçekten bu konuda çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle şu hususları biraz düşünelim: 

Bugün Allah'a ve ahirete inanan biz müslümanlar dahil olmak üzere, bütün insanların hedefi, içinde bulunduğu mali durumu biraz daha iyileştirmek, mevcut maddi seviye ve imkanları geliştirmek, her yönüyle kolaylık üzere kurulmuş bir hayat düzeyine erişmektir, değil mi? Yani tercihimiz, fani dünya ve onun geçici zevkleridir. 

Malı ve rahatlığı arttığı halde, onu verene karşı şükrü, zikri ve sevgisi artmayan kimsenin Allah'tan uzaklığı ve azabı artar. Her nimet ayrı bir tefekkür, şükür ve hürmet gerektirir. Allah'tan yeni bir nimet isterken, peşinden onun şükrünü de istemeliyiz. | 


Dikkat edilecek diger mühim bir nokta sudur: 


Günümüzde hâli vakti yerinde olan bazı müslümanlar, bu hallerinin hiç değişmeyeceğini zannederek nefsini ve çoluk çocuğunu rahat bir yaşantıya alıştırıp yokluk ve fakirlik, sıkıntı ve açlık hallerini unutuyorlar. 

Böyle bir ailede yetişen yeni nesil, her istediğini buluyor ve bulmaya alışıyor. Açlık çekmiyor, fakirliği tanımıyor. Hele bir de aile reisi kalbi katı, eli sıkı birisi ise, çocuklar cömertlik nedir, aile dışındaki birisine ikram ve infak nedir hiç bilmiyor. 


157 İbnu'l-Esir, Câmiu'l-Usül, IV, 681; Tirmizi, Kıyame, 30. 
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Çevresinde gördükleri fakir ve yoksulların hallerinden pek etkilenmiyor. Sonuçta kendi nefsine bütün dünyayı az bulurken, komşusuna bir ekmeği çok bulan cimri, bencil, duygusuz, hayırsız, huysuz, hayasız insanlar ortaya çıkıveriyor. 
Kendisi ölüp gittikten sonra geride, böyle bir evlat bırakan baba, kendisine, evladına ve malına ne kadar yazık etmiştir!.. 


Maddi durumumuz çok iyi de olsa, kendimizi ve ailemizi ara sıra aç bırakmalıyız. Nefsimizin her istediğini vermemeliyiz. Devamlı üç öğüne ve her öğünde dört-beş çeşit yemeğe alışmamalıyız. Zaman zaman evimizdeki sofrayı peygamberlerin ve fakirlerin sofrasına benzetmeliyiz. 


Büyük veli Mevlana Celaleddin er-Rümi (k.s) evine girdiğinde sofraya bakardı. Eğer sofrada fazla bir şey bulunmaz ise sevinir ve: 


— Elhamdü lillah. Bugün soframız peygamberlerin sofrasına benzemiş, derdi. 


Eğer sofrada çeşit ceşit yiyecekler görürse, üzülür ve: 


— Eyvah, bugün soframız ehl-i dünyanın sofrasına benzedi, derdi. 


Gerçi, helal yoldan kazanılan bir maldan herkes doyana kadar yiyebilir. Lazım olduğu kadar giyebilir. Ancak bu durumda güzel niyet kurmalı, sadece zevklenmek için yiyip içmemeli, süs olsun diye giyinmemelidir. İbadet yapmaya kuvvet olsun, daha fazla hizmet yapayım niyeti ile yemeli, dinimi güzel temsil edeyim, diye giyinmelidir. 

Zengin olan müslümanlar, harcamalarını israf sınırına vardırmamalıdır. Fakirlerle aramıza büyük mesafe koymamalıyız. Her zaman rahat etmek istiyorsak, fakirlik hâline devam- l, hazır olmalıyız. Gönlümüz, zenginliğin rahatlığından çok, fakirliğin sıkıntısını tercih etmelidir. 

Temiz bir kıyafetle uzun süre idare edebilmeliyiz. Çocuklarımızın eline temiz ve güzel hediyeler verip, çevremizdeki fakirlere göndermeliyiz. 
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Cocuklarimiza, kimsesiz ve muhtaç çocuklarla arkadas olup onlara sahip çıkmasını, onlarla yediğini paylaşmasını, kendileriyle oynamasını tavsiye etmeliyiz. 

Mümkün oldukça, ailece çevremizdeki fakirleri ziyarete gitmeliyiz. Onların evimizde, meclisimizde ve merasimlerimiz- de bulunmasını kendimiz için bir şeref ve rahmet vesilesi saymalıyız. 


Şunu da unutmayalım: 


Yüce Allah katında şeref, mal ve makam ile değil takva iledir. Takva ise Allah adamı olmak demektir. 

Zengin olsun fakir olsun kim ihlaslı, iffetli, edepli, adaletli, halka karşı merhametli, doğru sözlü, güler yüzlü, güzel ahlaklı ise, o kimse dünyanın ve ahiretin en şerefli insanıdır. 

Onun mükafatı dünyada gönüllere, ahirette ebedi cennete girmektir. 


Hayır ve Hizmet Çeşitleri 


Bu bölümde her insanın yapabileceği hayır ve hizmet çeşitlerini işleyeceğiz. Allahu Teala zengin-fakir her insana başkasına ikram edebileceği bir nimet çeşidi vermiştir. Bu nimetler maddi ve manevi olarak iki kısımdır. Günümüzde yardım ve hizmet deyince akla hemen para ve mal gelir. Halbuki hayır ve hizmet alanı bunlarla sınırlı değildir. İnsan bir tebessümüyle bile gönül alabilir: Hayır yapabilir. Elinde hiç maddi imkanı olmayan bir kimse gönlünde coşan iyilik niyeti ile cömert olabilir. 


Hizmet Can Ve Mal İçin Emniyettir. 
İnsana emanet edilen iki önemli nimet vardır: 


Bu nimetler can ve maldır. Bunların her ikisi de insana emanettir. Ama bu nimetler devamlı değillerdir. Dünyada hiçbir sigorta şirketi, insanın ölümünü ve eşyanın eskiyip yok olmasını engelleyemez. O halde hayatın ve malın emniyeti nedir, kurtuluş nerededir? Hiç şüphesiz bu sorunun cevabı, hayatımız kadar önemlidir. 

Şunu kesin olarak biliyoruz : 

Ölüm toprak içinde çürüyüp yok olmak değildir. Ölüm yeni bir âleme doğuştur. O âleme gidiş mecburidir. Oradaki hayat devamlıdır. Aklı olan kimse, malını ve canını nasıl düşünmez? Malını ve canını seven kimse, onu emniyete almak ister. İşte bunun yolu, malı ve canı Allah yolunda harcamaktır. 
Buna infak ve hizmet denir. 


Allah yolunda infak ve hizmet malın ve canın emniyetidir. 
Gücü kadar her müslümanın infak ve hizmete katılması gere- 


100 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve COMERTLIK 


kir. Dinimiz bu hususu her mümin için farz görür. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmek, iyiliği öğretmek, nefsimizi ve neslimizi ıslah etmek gibi bütün gayretlere hizmet denir. 
Bu şerefli işe akıllı olup buluğa eren herkesin katılması gerekir. 

İnfak Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak verdiği mal, mülk ve imkanları onun gösterdiği şekilde nefsimize, ailemize, akraba çevremize, din kardeşlerimize ve bütün cemiyete harcamamızdır. İnfakla mal görünüşe göre elimizden çıkmış olur. Ancak gerçekte ahiret hesabımıza sevap ve rahmet olarak yazılır. Hem de en az bire karşılık on olarak. Bunun bire yüz, bire yedi yüz ve daha fazlasının olması da söz konusudur. 


Bakınız derdine düştüğümüz malın ve canın sahibi Yüce Rabbimiz ne buyuruyor: 


“Ey iman edenler! Size sizleri elim bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Rasulüne iman eder, mallarınız ve canınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. 


Böyle yaparsanız, Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn Cennetin-deki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.”58 


“Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyin.Gerçekte onlar diridirler, fakat siz fark edemezsiniz. ™59 


Malını ve canını Allah'ın razı olduğu şekilde kullanan ve onun yolunda ortaya koyanlar, mallarına ve canlarına öyle bir kıymet kazandırmış oluyorlar ki, onlara Cenab-ı Hak müşteri oluyor ve karşılığında Cenneti veriyor. Böyle bir alış-veriş ne kadar kazançlıdır. İşte Rabbimizin sözü : 


158 Saff 61/11-12. 
159 Bakar 2/154. 
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“Allah'tan daha çok verdiği söze kim sadık çıkar. Öyleyse siz ey müminler, onunla yapmış olduğunuz bu alış-verişten dolayı sevinin. Gerçekten bu, büyük bir kazançtır."69 


Şimdi dönüp nefsimize şunu soralım: 


Ey nefsim! Senin gibi ölüme mahkum bir beşer, sana iyi bir ticaret teklif etse ve güzel bir kâr verse, buna sevinip güvenmez misin? Tabii ki sevinir ve hiç çekinmeden anlaşmaya imza atarsın. Peki, yerlerin ve göklerin hüküm ve hazineleri elinde bulunan, ölümü ve hayatı yaratan, Rahmân ve Rahim olan Allah, Yüce zatının ihtiyacından değil, sırf sana acıdığından böyle bir bir teklifte bulununca, bu anlaşmada çekindiğin nedir, emin olamadığın kimdir? 


Hiç şüphesiz Allahu Teala yalan söylemez, vaadinden dönmez. O halde endişeye ne gerek var? Allahu Teala'nın sözüne güvenmemek gafletin eseridir. Malını onun yolunda harcamaktan korkmak ise cehaletten ileri gelmektedir. Kim Yüce Allah'a güvenirse emniyette olur. 


Yüce Rabbimiz (c.c) infak edeceğimiz malımızın nasıl emniyete alınacağını şöyle tarif ediyor : 


“Siz hayır yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızk verenlerin en hayırlısıdır.”61 


“Malını güzel bir borç olarak Allah'a verecek kimse yok mu? Allah ona, verdiğinin kat kat fazlasını verir. Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sonuçta hepiniz ona döndürüleceksiniz.”62 

Bu ayetin inişi üzerine onun gereğini yerine getirmek için hemen malının yanına koşan bir sahabinin, şu örnek hâline bir bakınız: 


160 Tevbe 9/111. 
161 Sebe 34/39. 
162 Bakara 2/245. 


102 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve CÖMERTLİK 


Zeyd b. Eslem (r.a) anlatıyor: 

“Malını güzel bir borç olarak Allah'a verecek kimse yok mu?” ayeti nazil olunca, Ebu'd-Dahdah, Rasulullah'a (s.a.v) gelerek: 

— Anam-babam sana feda olsun ey Allah'ın Rasülü, Allah'ın kimseden ödünç almaya ihtiyacı olmadığı halde bizden ödünç mü istiyor? diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.v): 

— Evet O, vereceğiniz bu ödünç şey ile sizi Cennet'e koymak istiyor, buyurdu. Ebu'd-Dahdah: 

— Ben Rabbime bir ödünç verecek olsam, o da bana ve çocuklarıma Cenneti garanti ediyor mu? diye sordu, Rasulullah (s.a.v): 

— Evet, buyurdu. Ebu'd-Dahdah: 

— Bana elini uzat, dedi. Rasulullah (s.a.v) elini uzattı. 
Ebu'd-Dahdah da Efendimizin elini tutarak: 

— Benim iki tane hurma bahçem var. Birisi Âliye bölgesinde, diğeri de Sâfile mevkinde. Vallahi bunlardan başka bir malım da yok. Bu iki bahçeyi Allah için veriyorum, dedi. Rasulullah (s.a.v): 


— Onlardan birisini Allah için tasadduk et, diğerini de kendinin ve çocuklarının geçimi için ayır, buyurdu. Ebu'd-Dahdah: 

— Ya Rasulallah! Seni şahit tutuyorum: Ben içinde altı yüz tane hurma ağacı bulunan bahçelerimin en iyisini Allah için ayırdım, dedi. Rasulullah (s.a.v): 

— Allah da buna karşılık olarak sana Cenneti verecek, buyurdu. 

Ebu'd-Dahdah bunun üzerine kalkıp hurma bahçesine gitti. Hanımı ise çocuklarıyla birlikte bahçede dolaşıyordu. 
Ebu'd-Dahdah hanımına nazım hâlinde şu manada bir şiir okudu: 
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“Rabbim seni hayır ve doğru yola ulaştırsın. O bahçeden sevgiyle ayrıl, ben onu kıyamet günü karşılığını vermesi için gönül hoşluğu ile Rabbime verdim. Kendin ve çocukların iyiliği için oradan ayrıl. Hiç şüphesiz insanın en hayırlı azığı ahirete gönderdikleridir.” 


Bunu işiten hanımı Ümmü'd-Dahdah: 


— Alış verişin hayırlı olsun. Allah satın aldığın şeyi sana mübarek kılsın, dedi. 


Sonra o da nazım şeklinde kocasını övücü sözler söyledi. 
Mallarının Allahu Teala'ya verilmesine son derece sevindi. 
Hemen çocuklarını bahçeden çıkardı. Hatta, o esnada çocukların ağzında bulunan ve yanlarında olan hurmaları da ellerinden attırdı. Ebu'd-Dahdah'ın bu yaptığına karşılık olarak Rasulullah (s.a.v): 


— Ebu’d-Dahdah için Cennette nice meyve dolu ağaçlar ve genişçe yerler ayrıldı, buyurdu.'® 


Büyük âlim Ebu Bekir ibnü'l-Arabi (rah.) yukarıdaki mealini verdiğimiz ayet-i kerimeyi tefsir ederken şu güzel açıklamayı yapmıştır: 

“Yaratıcının hükmü, hikmeti, kudreti, iradesi, dilemesi, kazâ ve kaderi gereğince insanlar, bu ayeti kerimeyi işitince bir kaç kısma ayrıldılar ve üç grup oldular: 


Birinci grup: Düşük seviyeli rezil insanlardır. Onlar, Kim Allah'a güzel bir borç verir' ayetinin hakikatini anlamadılar. Bir de kalkıp: 


— Muhammed'in Rabbi fakirdir, bize muhtaçtır. Biz ise zengin kimseleriz, dediler. 


163 Kurtübi, el-Cami’ li Ankami’l-Kur’an, III, 234-235. (Kâhire, 1996. II. Baskı). 
Ebu'd-Dahdah'ın Efendimiz'in (s.a.v) saadetli ağzından aynı duaya mazhar olduğu benzeri bir kaç olay daha olmuştur. İlgili rivayetler için bkz: Müslim, Cenâiz, 89; Hâkim, Müstedrek, Il, 20; Ahmed, Müsned, III, 146; Ebu Ya'lâ, Müsned, VIII, 404. (Had. No: 4986); Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, IX, 324. 
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Bu aklı başında olan herkesin rahatça anlayacağı büyük bir cehâlettir. 

İkinci grup: Bu ilâhi sözü işitince cimriliği ve eli sıkılığı tercih ettiler. Mal arzusunu her şeyin önüne geçirdiler. Allah yolunda bir infakta bulunmadılar. Bir köleyi bile esirlikten kurtarmadılar. Hiç kimseye az da olsa yardım yapmadılar. Bütün bunları güçlerinin yetmediğinden değil, tembellik ve dünyaya bağlılık duygularından ötürü yaptılar. 

Üçüncü grup: Bunlar ise ilâhi emri işitir işitmez hemen onun gereğini yerine getirmek için malının yanına koştular. İşte bu gruba girenlerin ilki Ebu'd-Dahdah'dır. O, Hz. Rasulullah'tan (s.a.v) bu ayeti kerimeyi işitince: 

— Ey Allah'ın Nebisi! Görüyorum ki Rabbimiz bize verdiği maldan, bizim adımıza borç istiyor. Benim iki iki hurma bahçem var. Birisi Âliye bölgesinde, diğeri Sâfile mevkiinde. Onların en kıymetlisini sadaka olarak verdim, dedi. O zaman Rasulullah (s.a.v): 


— Bu yaptığına karşılık olarak Ebu'd-Dahdah'a Cennet'te dalları meyve yüklü nice ağaçlar verilecektir, buyurdu. 


Şu Ebu'd-Dahdah'ın 'Rabbimiz bize verdiği maldan, bizim adımıza borç istiyor’ sözündeki güzel anlayışa ve en kıymetli malıyla yaptığı cömertliği görüyorsun değil mi? Ne mutlu ona! 
Hakikaten ne mutlu ona. Gerçekten ne mutlu ona1”164 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz: “Allah'a yemin ederim ki, sadaka malı noksanlaştırmaz.” buyurmuştur.!65 


Hz. Âişe validemiz (r.ah) anlatıyor: Rasulullah'ın (s.a.v) hanesinde bir koyun kesildi. Bir kısmı fakirlere ve komşulara dağıtıldı. Efendimiz (s.a.v) bir ara: 

— O kesilen koyundan geride ne kaldı? diye sordu. Boyun kısmından başka hiçbir şey kalmadı, diye cevap verdiler. O zaman Rasulullah (s.a.v): 


164 İbnu Arabi, Ahkâmü'i-Kur'an, |, 307-308. 
165 Tirmizi, Zühd, 17. 
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— Aslında, elinizde tuttuğunuz boyun kısmı hariç, (sizin için sevap olarak) o verdiğiniz kaldı, buyurdu.!66 


Rasulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: 


“Muhakkak her günün sabahında iki melek yeryüzüne inerler ve içlerinden birisi: 


“Allah'ım! Malını senin için infak edene verdiğinin yerine yenisini ver.” diye hayır dua eder. Diğeri de: 


“Allah'ım! Malını elinde tutup senin yolunda harcamayanın malını telef et!” diye beddua eder.”67 


“Ey âdemoğlu! Elindeki fazla malını infak etmen senin için daha hayırlıdır. Onu saklayıp tutman ise senin için daha şerlidir. Sen, kafi miktar mal ile yetindiğinde kınanmazsın. Hayır yapmaya en yakınlarından başla."68 


Hz. Rasulullah (s.a.v), Bilâl-i Habeşi'nin (r.a) yanına uğradı. Önünde bir miktar biriktirilmiş hurma vardı: 


— Bunlar nedir ey Bilal! diye sordu. O da: 


— Biriktiriyorum Ya Rasulallah, diye cevap verdi. O zaman Rasulullah (s.a.v): 


— Onun senin için bir Cehennem buharı olmasından korkmuyor musun? Çekinme, infak et ey Bilal. Arşın sahibinin malını azaltacağından korkma! buyurdu."69 


Fakirin eline verilen sadaka ve hayırlar, aslında Allahu Teala'ya emanet edilmektedir. Cenab-ı Hak, kabul ettiği bu hayırları devamlı bereketlendirip ahirette sahibine ikram etmektedir. Herkes elindeki malını hem korumak hem de artırmak ister. Bunun için kimisi helal bir ticarete, kimisi de harama girer. 


166 Tirmizi, Zühd, 33; Ahmed, Müsned, VI, 50. 

167 Buhâri, Zekat, 26; Müslim, Zekat, 57. 

168 Müslim, Zekat, 97. 

19 Ebu Ya'lâ, Müsned, No: 6040; Tabarâni, el-Kebir, No: 1024-1025; el-Evsat, Had. No: 2593; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, III, 126 


106 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve CÖMERTLİK 


Bazı akıllı müminler ise hiç zarar etmeyen bir ticareti seçer. Malını Allahu Teala yolunda harcar. Her harcaması bir sene sonra değil, anında en az bire on kâr ile artar. İhlas ve edebe göre bu kâr bire yüz, bire yedi yüz ve daha fazlasına kadar çıkar. Ölümle ticâret bitmez, bu kârların tahsili asıl o zaman başlar. Fâni mal, böylece ebedi cennet meyvelerine dönüşmüş olur. 


Hesabını ve harcamasını hep dünyaya göre yapanlar ise, onca malından ancak bir kefen ve binlerce hasret ile ayrılır. 
Belki karnı şiş ama eli bos bir halde ölür. Dünyanın istikbâli ölüm ve ahirettir. İstikbâlini kazanmak ve geleceğini kurtarmak isteyen kimse, ölümden sonrasına yatırım yapmalıdır. 
Bunun en güzel yolu, malını Allah yolunda infak etmek ve ömrünü hizmette harcamaktır. Şu ilâhi müjdeye bakınız: 


“Allah yolunda mallarını harcayanların (elde edecekleri sevabın) misali, yedi başak bitiren bir tâne gibidir ki, her basakta yüz tane vardır (toplam yedi yüz tâne eder. Sırf bununla da kalmaz), Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lutfu geniştir. O her şeyi bilir.179 

Malımı nasıl kurtarır ve kazancımı çoğaltırım? diyenlere Efendimiz (s.a.v) de şu cevabı veriyor: 


“Bir kul, temiz ve helal kazancından bir sadaka verdiğinde sanki onu Rahman olan Allah'ın eline koymuş gibi olur. Zaten Allahu Teala ancak temiz olanı kabul eder ve semaya ancak temiz olanlar yükselir. Allah o sadakayı artırıp çoğaltır. 


Hani sizden birinizin hayvanını besleyip büyüterek çoğalttığı gibi. Öyle olur ki, temiz maldan verilen bir lokma veya bir hurma, kıyamet günü, büyük bir dağ gibi büyümüş olarak (hesaba) gelir.” 


170 Bakara 2/261. 
171 Buhâri, Zekat, 7; Müslim, Zekat, 63; Tirmizi, Zekat, 28; Nesâi, Zekat, 48. 
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Diğer hadis-i şerif ise şöyledir: 

“Allahu Teala, sadakayı kabul eder; onu sağ eline alır, sizin için geliştirir, büyütür. Hatta bir lokma sadaka, kıyamet günü Uhud dağı gibi büyük olur. 

Bunun tasdiki için “Onlar bilmiyorlar mı ki Allah, kullarının tövbelerini kabul eder ve onlardan sadakalarını alır”? ayetlerini okuyunuz”'73 


“Allah faizi yok eder, sadakaları ise artırır.”74 
Cenab-ı Hakk, hepimize şöyle soruyor: 


“Size ne oluyor ki, mallarınızı Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası (sizin değil) Allah'ınair? 


Müfessir İbnu Kesir, bu ayet-i kerimenin muradını şöyle açıklamıştır: 


“İnfak edin, fakirlikten ve malın azalacağından korkmayın. 
Yolunda infak ettiğiniz zat, göklerin ve yerin sahibidir. Yerin ve göğün hazineleri onun elindedir. O (c.c), her şeyi ile yüce Arşın da sahibidir. 


Bak, yolunda infak edeceğin zat ne buyuruyor: 


“Siz Allah için her ne infak ederseniz O, onun yerini başka bir nimetle doldurur. O, rızk verenlerin en hayırlısıdır.”76 


“Sizin yanınızdakiler tükenir. Allah'ın katında olanlar ise hiç bitmez.”/7 


Şu halde Allah'a tevekkülü tam olan kimse, infak eder. 
Onun nimeti azaltacağından korkmaz. Bilir ki Allahu Teala kendisine karşılık olarak daha güzelini verir.”178 


172 Tövbe 9/104. 

173 Tirmizi, Zekat, 28. 

174 Bakara 2/276. 

15 Hadid 57/10. 

176 Sebe 34/39. 

177 Nahl 14/96. 

178 İbnu Kesir, Tefsir, VIII, 12. 
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Sadaka deyip geçmeyelim. Bir sadaka birçok belaya perde olur. O öyle bir sırlı iştir ki, hakikatini Allah bilir. Ancak, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin şu müjdeleri insanı sadakaya imrendirecek kadar güzeldir: 


“Hiç şüphesiz sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümü defeder.”79 


“Sizden biriniz Allahu Teala'nın huzurunda durur. Onunla arasında hiçbir perde ve tercüman bulunmadan konuşur. Allahu Teala, ona: 


— Ben sana mal vermedim mi? diye sorar. Kul: Evet verdin, der. Allahu Teala: 
— Ben sana peygamber göndermedim mi? diye sorar. Kul: 


— Evet gönderdin, der. Sonra kul sağına bakar ancak dünyada yapıp gönderdiği amelleri görür, soluna bakar sadece önceden yaptığı amelleri görür. Önüne bakar tam karşısında Cehennem ateşini görür. 


Madem ki durum bu, artık sizden biriniz yarım hurma ile de olsa onu sadaka verip ateşten korunmaya baksın. Eğer sadaka verecek hiçbir şey bulamaz ise, mümin kardeşlerine güzel söz söyleyerek Cehennemden kurtulmaya çalışsın.”89 


“Herkes kıyamet günü, insanlar arasında hüküm verilinceye kadar sadakasının gölgesi altında bulunur.”81 


Bu hadisi rivayet eden Yezid b. Ebi Hubeyb (rah.) şöyle demiştir: 

“Bana bu hadisi nakleden Ebu’l-Hayr Mersed b. Abdullah, bir parça tatlı veya bir soğanla da olsa her gün muhakkak bir sadaka verirdi.” 


179 Tirmizi, Zekat, 28; İbni Hıbbân, el-İhsan, VIII, 104. (No: 3309). 

180 Buhâri, Zekat, 8; Müslim, Zekat, 67. Hadisi, Buhâri'nin rivayetiyle Müslim'in rivayetini birleştirerek tercüme ettik. 

181 Ahmed, Müsned, IV, 147; Hâkim, Müstedrek, |, 416; Ebu Ya'lâ, Müsned, 
III, 301. (Ho:1766); İbnu Belbân, el-İhsân, VIII, 104. (No:3310). 
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Demek ki, dünya ve ahirette başımızın selameti, gönlümüzün sevgi ve cömertliğine bağlıdır. Cömert olanların derdi zaten elindekini başkasına vermektir. 


Verenden de Cenab-ı Hakk ve cümle halk razıdır. COmerdin hayatında hasedin ve fesadın yeri yoktur. Onun için gönlü rahat, seveni çoktur. 


Onun malına ulaşmak için hırsızlık ve haksızlık yapmaya gerek yoktur. O, kapısına gelen fakiri de zengini de, insanı da hayvanı da memnun eder. İstenen şey elinde varsa verir, yoksa bulmak için devreye girer. 


Allah rızasına aşık cömertlerde ilâhi sevgi ve marifetle yüklü öyle bir gönül vardır ki, kendisine karşı kusur işleyenleri, hiç özür dilemeye muhtaç etmeden affeder ve sever. 


Artık bu gönül kendisine dostça geleni nasıl üzer. Cömertlerin gönlü Cennet gibi güzel ve geniştir. Onlar o gönülde hoş vakit geçirirler. Onlar Yüce Mevlâ'nın sevgisiyle mest olmuş bahtiyarlardır. 


Cimrinin en büyük hiyaneti kendisinedir. Çünkü onun ne seveni ne de huzuru vardır. Onun malı arttıkça derdi çoğalır. 
Dostları azalır. Malını başkasına koklatmadığı gibi, kendisine de rahatça harcayamaz. Devamlı haset ve hesap içinde kıvranır durur. 


Cimriliğin tövbesi vardır fakat zordur. Mal derdiyle yanan ve eşya endişesiyle dolan bir kalp, ancak Yüce Mevlâ'nın nuru ve yardımı ile temizlenir. O nur olmadan bu ateş sönmez. 


Allahu Teala nurunu dostlarının kalbine emanet etmiştir. O nuru taşıyan bir arife gidip teslim ve tâbi olmadan bu dert bitmez. Nur ile tedaviye “manevi tezkiye” denir. İnsan kalbi su ile değil işte bu nur ile temizlenir. 


O zaman kalp bu nur ile açılır, genişler ve parlar. İnsan bundan sonra bâki olanla, fâni olanı anlar. Ahirete hem yakinen inanır. Hem de yarın gidecekmiş gibi ona hazırlanır. Allah yolunda mal vermenin ve hizmet etmenin tadını alır. 
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Allah yolundaki hizmetin, insanin malina ve canina nasil emniyet olduğunu cömertlerin hayatına bakınca anlamak mümkündür. 


Allah yolunda canlarını veren şehitlerin, ahirette kendilerine Cennet bahşedilince, onun eşsiz ve sonsuz güzelliğine bakmadan: 


— Ya Rabbi! Senden bir dileğimiz var: Bizi tekrar dünyaya çıkar da senin yolunda bir kere daha can verelim, demeleri, Allah yolunda olmanın ve ölmenin ne kadar tatlı bir şey olduğunu anlatmaya yeterlidir. 


Demek ki, hiç kimseden maddi bir ücret almadan gecegündüz bu Ümmet-i Muhammed'e hizmet eden kamil mürşitleri destekleyen ve mest eden işte bu ilâhi tattır. 


Onların hizmet ettikleri halka söyledikleri ise şudur: 


Biz bu yaptığımıza karşılık olarak sizden herhangi bir ücret ve hürmet istemiyoruz. 


Bizim işimizin sahibi Allahu Teala'dır. 
Ücretimiz de ona âittir. 


Sizden sadece Allahu Teala'ya güzel kulluk yapmanızı istiyoruz. 


Her Müminin Yapabileceği Hayır Çeşitleri 

Bu Ümmet-i Muhammed'in en temel vasfı, bütün insanlararahmet olmasıdır. Çünkü bu ümmetin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Şimdi o rahmet ahlakını almak ve yaymak ümmetin görevidir. Bu vazife farzdır. 


Derece ve durumuna göre herkes bu emaneti taşımak durumundadır. Şerefimiz ve yaratılış hedefimiz budur. Bizler, Efendimizin (s.a.v) rahmet ve merhamet ahlakını sadece insanlara değil, diğer bütün canlılara ulaştırmakla mükellefiz. 
Cenab-ı Hakk bizi: 
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“Siz, insanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz.”82 diye tanıtmıştır. 


Şu halde ümmet olarak en önemli işimiz hayırlı insan olmaktır. Hayırlı olmanın yolu hayır yapmaktır. İnsanlar içinde en hayırlı olmak istiyorsak, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin şu beyanlarına kulak vermemiz gerekir: 


“İnsanların en hayırlısı, Allah için diğer insanlara en faydalı olandır."183 


“Rahmet ve merhamet ancak şaki (Cehennemlik) olanlar- da bulunmaz.”84 


“Mümin, Cennete girene kadar hayra doymaz."185 


Demek ki kalbinde azıcık imanı olanın, hiçbir maddi imkanı olmasa bile, başkalarına ikram edebileceği biraz güler yüzü, tatlı sözü, merhameti ve sevgisi olmalıdır. Allah dostları hayırdan usanmaz. Yaptığı hayrı çok bulmaz. 


Aşağıda herkesin sadaka vermesi ile ilgili hadis-i şerifleri zikredeceğiz. Görülecektir ki, ruhu bedeninden çıkmayan bir müminin yapabileceği bir hayır şekli ve iyilik çeşidi muhakkak mevcuttur. Bütünüyle bedeni felç olan bir mümin bile, kalbiyle hayırları yapmaya niyet etmekle, uzaktan olsa bile yapılan hayırlara rıza göstermekle nice hayırları yapmış gibi sevap alabilir. Yeter ki mümin buna inansın ve niyetlensin. 

İşte herkesin gücünce yapabileceği sadaka çeşitleri ve hayır yolları: 


182 Âl-i İmrân 3/110. 

183 Taberâni, el-Vasit, VII, 17. (No:6023); İbnu Ebi'd-Dünya, K. Kazai’l-Hace, 
Had.No:37; Suyüti, es-Sağir, Had.No: 4044. 

184 Ebu Dâvud, Edep, 57; Tirmizi, Birr, 16; Ahmed, Müsned, Il, 301; Hâkim, 
Müstedrek, IV, 248. 

185 Tirmizi, İlim, 19. 
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1- Muhtaç Olana Yardım Etmek 

Alemlere rahmet kılınan Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Her türlü hayır bir sadakadır.”86 

Diğer bir defasında Efendimiz (s.a.v), 'Her müslümanın sadaka vermesi vâciptir' buyurdu. Ashap: 

— Sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapsın? diye sordular, Efendimiz (s.a.v): 

— Çalışıp kazanır, hem kendisi faydalanır, hem de başkasına sadaka verir, buyurdu. Ashap: 

— Çalışamazsa ne yapar? diye sordular, Efendimiz (s.a.v): 

— Muhtaç olana bedenî gücüyle yardım eder, buyurdu. 

— Yardıma gücü yetmezse ne yapar? diye sordular, Efendimiz (s.a.v): 

— İyiliği emreder, buyurdu. 

— Ona da gücü yetmeyen ne yapar? diye sordular, Efendimiz (s.a.v): 

— Kimseye kötülük etmesin, bu da kendisi için bir sadakadır, buyurdu. 187 

Bu konudaki mühim hadislerden bir kaç tanesini daha zikredelim: 

“İnsanın her gün bütün azaları için bir sadaka vermesi gerekir: 

İki kişinin arasını düzeltmek bir sadakadır. 

Hayvanına binene veya yük yükleyene yardım edip yükünü kaldırmak bir sadakadır. 

Güzel söz bir sadakadır. 

Mescide giderken namaz için atılan her adım bir sadakadır. 

Yoldaki eziyet verici bir şeyi kaldırıp atmak sadakadır.”88 


186 Buhâri, Edeb, 33; Müslim, Zekat, 52; Beyhaki, Sünen-i Kübrâ, IV, 188. 
187 Buhâri, Edeb, 33; Müslim, Zekat, 55. 
188 Buhâri, Cihad, 128; Müslim, Zekat, 56. 
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2- Tesbih Etmek ve Tebliğ Yapmak 


Sadaka, sadık gönüllerin meyvesidir. Yüce Sevgili için yapılan her iş, bir hizmettir. Gönül Allah aşkıyla hayra yöneldi mi, vücudun yapacağı çok iyilik çeşitleri vardır. Her iyilik, Yüce Yaratıcımıza karşı bir şükürdür. Her şükür de bir zikirdir. 
Şu hadisler çok önemli: 

“Her insan (irili-ufakli) üç yüz altmış tane mafsal kemiğinden yaratılmıştır. (Bunların her birisi şükür ister.) 


Kim, bu miktar Allahu Ekber deyip tekbir getirse, 

Allah'a hamd etse, 

O'nu tesbih etse, 

O'na istiğfar etse, 

Yolda insanlara zarar veren bir taşı, dikeni ve kemiği atsa, 

Bir iyiliği emretse yahut bir kötülükten nehyetse, o gün yeryüzünde, nefsini Cehennem ateşinden uzaklaştırmış olarak yürür.”89 

“Sabahlayan her âzanıza (şükür olarak) bir sadaka gerekir: 

Her bir tesbih (sübhanallah), tahmid (elhamdülillah) tehlil (lâ ilâhe illallah), tekbir (Allahu ekber), iyiliğitavsiye etmek ve kötülükten sakındırmak birer sadakadır. 

Kuşluk vakti kılınacak iki rekaat namaz bütün bunların yerine geçer.“ 

“Şüphesiz sizin hanımlarınız ile berâber olmanız da bir sadakadır.” Ashap: 

“Ya Rasulallah! Bizden birisinin şehvetini teskin için hanımına yaklaşması sadaka mı oluyor? diye sordular. Efendimiz (s.a.v): 

“Sizden birisi şehvetini haram yoldan teskin etseydi, bu onun için bir günah olmaz mıydı? Aynı şekilde bu ihtiyacını 


189 Müslim, Zekat, 54. 
19 Müslim, Müsâfirin, 84; Ebu Dâvud, Edeb, 159. 
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helal dairede giderdiği (ve harama düşmediği) için kendisine bir sevap verilir.” buyurdu." 


3- Aile ve Yakınların İhtiyaçlarını Gidermek 


Bir harcamanın sadaka sevabı getirmesi için, malın helal olması, niyetin Allah rızası için kurulması ve fiilin dinin edebine uygun yapılması şarttır. Bu şartlar gözetildiği zaman insanın evinde çoluk çocuğuna yaptığı bütün masraflar kendisine sevap getirir. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“Allah rızasını gözeterek yaptığın her harcamaya karşı sevap alırsın. Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile yel 92 


“Hiç şüphesiz bir müslümanın karşılığını Allahu Teala'dan bekleyerek âilesine yaptığı her harcama bir sadakadır.” 


“İnsanın harcadığı malın en hayırlısı, ailesine, Allah yolunda kullandığı bineğine ve Allah için beraber olduğu arkadaşlarına harcadığı maldır. ”94 

Bunun için, bir aile reisi, sabahleyin evinden işine giderken, ‘Ya Rabbi! Sen rızkıma kefilsin, aslen rızkı veren sensin. 
Senin emrin üzere helalinden rızkımı aramak için çıkıyorum. 
Bana emanet ettiğin ailemin de rızkını onlara ulaştırmak için çalışacağım' diye niyet etmelidir. 

Böyle bir niyetle yapılan bütün meşru çalışmalar, hem günahlara keffaret olur hem de insanın amel defterine sevap olarak kaydolur. 


181 Müslim, Zekat, 53; Ebu Dâvud, Edeb, 159. 

12 Buhâri, İman, 42. 

193 Buhâri, İman, 42; Müslim, Zekat, 48; Tirmizi, Birr, 42; Nesâi, Zekat, No: 
2544. 

194 Müslim, Zekat, 38; Tirmizi, Birr, 42; İbnu Mâce, Cihad, 4. 
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4- Güzel Ahlakli ve Edepli Olmak 


İyilikte karşımızdaki insan değil kalbimizdeki niyet ve edep önemlidir. Yapacağımız o kadar çok hayır çeşidi var ki, birisine imkan bulamazsak diğerini yapmamız mümkündür. Şimdi Rasulullah (s.a.v) Efendimizi dinleyelim: 


“Her türlü hayır sadakadır. Din kardeşine göstereceğin güler yüz bir sadakadır. Kendi kovandaki suyu kardeşinin kovasına boşaltarak onun işini görmen de bir sadakadır. ”?5 


“Yolunu kaybedene gideceği yeri tarif etmen, gözü görmeyene yardımcı olman, yoldan geçenlere zarar verecek taş, diken, kemik ve benzeri pislikleri atman bir sadakadır.”96 


“Hangi müslüman elbisesi olmayan bir müslümanı giydirirse Allah da ona Cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Kim karnı aç olan bir müslümanı doyurursa, Allah ona Cennetin meyvelerinden ikram eder. Kim susuz bir müslümana su ikram ederse Allah ona Cennetin misk kokulu içeceğinden içiii 


“Yoldaki eziyet veren şeyleri temizlemek bir sadakadır.”98 


“Bir adam yolda giderken bir tiken dalına rastladı. Kimseye eziyet vermemesi için onu kenara attı. Bu ameli Allahu Teala'nın çok hoşuna gitti ve onu affetti. ”9? 


Şu hadiste anlatılan ilahi rahmete bakınız: 


“İmandan başka hiçbir hayırlı ameli olmayan bir adam, yoldaki bir diken dalını kaldırdı. Bunu yola sarkmış bir diken dalını kesip atarak ya da yola düşmüş bir diken dalını tutup kaldırarak yaptı. Allahu Teala onun bu yaptığından hoşnut oldu ve kendisini Cennete koydu.'299 


195 Tirimizi, Birr, 28; Ahmed, Müsned, Ill, 344. 

196 Tirmizi, Birr, 28; Ahmed, Müsned, V, 183; İbnu Hıbbân, el-ihsân, No: 
3377 

197 Ebu Dâvud, Zekat, 410 Tirmizi, Kıyame, 18; Ahmed, Müsned, Ill, 13-14. 

198 Buhâri, Mezâlim, 24. 

199 Buhâri, Mezâlim, 28; Tirmizi, Birr, 38; İbnu Hıbbân, el-ihsân, No: 536. 

200 Ebu Dâvud, Edeb, 159; İbnu Hıbbân, el-İnsân, No: 540. 
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Bu amellerden hiçbirini küçümsememek gerekir. Gücümüz neye ve hangisine yetiyorsa ona talip olmalı, amelin küçüklüğüne değil, onu kim için yaptığımıza bakmalıyız. Allah rızası için yapılan hiçbir amel küçük ve basit değildir. Allahu Teala rızasını ibadetleri içinde saklamıştır. 


Bazen insanlar tarafından hiç ehemmiyet verilmeyen bir amel, Allah katında insanın affına vesile olabilir. İman dairesine giren herkesin Allah için yaptığı küçük-büyük her hayır, Yüce Rabbimiz tarafından değerlendirilecek ve karşılığında vaat ettiği rahmet verilecektir. İnsan, günahkar da olsa, Rabbi için hayır yapmaktan geri durmamalıdır. Arifler Hayrın da şerrin de küçüğü olmaz’ demişlerdir. 


Sadaka, sadakat ve sevgiyle yapılan hayır demektir. Allah için yapılan her türlü hayır bir iman ve irfan alametidir. Her kul Yüce Rabbini tanıdığı ölçüde hayır yapar. Hizmete koşar. Allahu Teala'ya en yakın kullar, onun yarattığı varlıklara da o nispette yakın ve şefkatli olurlar. İlâhi rahmetten nasibi çok olanlar, o derece başkalarına fayda verirler. 


Onlar haksız yere insanlara değil, hayvanlara bile eziyet etmezler. Bütün yaptıkları ya adalet ya rahmettir. Muttaki müminlerde göz önüne çıkan sıfat rahmet ve şefkattir. Her müminden beklenen şey, kimseye bir iyilik yapamıyorsa en azından, kötülük yapmamaktır. Edep bunu gerektirir. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“İman yetmiş kusur subedir. En üstün kısmı ‘a ilâhe illallah' şehadetini söylemek, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi gidermektir. Haya da imandan bir şubeon 

İnsanların gelip geçtiği bir yolu kirletmemek ve temiz tutmak, imanın gereğidir. Kibrini kırıp belini bükerek yoldaki bir taşı, pisliği, tikeni kaldırıp kenara atmak zillet değil fazilettir. 
Böyle bir davranış kalpteki yüksek irfan ve tevazuun eseridir. 


201 Buhâri, İman, 3; Müslim, İman, 57-58; Ebu Dâvud, Sünnet, 14; Nesâi, 
İman, 16; İbnu Mâce, Mukaddime, 9. 
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Mümin, temiz ve temizleyici duru su gibidir, nereye ugrar- sa temizler gider. Onun öyle engin bir gönlü vardır ki, bütün bozuk tabiatlı insanlar üzerine saldırsa, hepsine tahammül eder, safiyeti bozulmaz. 

Bugün her mümin bu edebe elden geldiği kadar Allah rızası için dikkat etmelidir. Müminin ilâhi nurla temizlenen kalbi gibi, evi ve çevresi de temiz olmalıdır. “Lâ ilâhe illallah” şehadetiyle kalbinden en büyük zulmet olan şirki ve küfrü atan bir mümin, “Muhammedü'r-Rasulullah” diyerek, Rahmet Peygamberinin edebiyle edeplenip hayatının her alanındaki kötü ve kirli şeyleri rahmete çevirmelidir. 

Müslüman, insanların gelip geçtiği yollara tüküremez, sümküremez. Eğer mecbur kalırsa, uygun bir yer bulur ve attığını ayağı ile siler kurutur. 

Edepli bir müslüman, yollarda, umum vasıtalarda kabuklu yiyeceklerin içini yiyip dışını herkesin ayak altına atamaz. Bir şey yemek zorunda ise, herkesin göz hakkını ve göz zevkini düşünerek, en münâsip bir yer seçer. Yediği şeyden hiçbir eser bırakmadan kalkar gider. 

Herkesin gözü önünde ağzını şapırdatarak sakız çiğnemek de edebe terstir. Böyle şeyler temiz fıtratları üzer. Herkesin içinde seslice burun silmek, yemek borusu görünecek kadar ağzını açıp esnemek, otururken yatıyor gibi gevşemek ve ayakları germek, sebebi ne olursa olsun yüksek sesle katıla katıla gülmek de, yanındakilere eziyet verecek şeylerdir. 
Bu davranışlar edebe uygun olmalıdır. 


Güzel ahlaktan ve insanlara karşı edepli davranmaktan daha güzel hangi sadaka vardir?!. 


Güzel ahlak öyle şerefli bir şeydir ki, sahibini en büyük saadetlere ulaştırır. Sahabeden Ebu Berze el-Eslemi (r.a), Hz. 
Peygambere, kendisini Cennet'e götürecek bir ameli sorunca Efendimiz (s.a.v): 
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“İnsanlara eziyet veren şeyleri yoldan at.” buyu rmuştur. 


Hiç şüphesiz yollardaki eziyet verici şeyleri ve başkasının kirlettiği yerleri temizlemeyi ibadet gören bir mümin, kendisi, yoldan geçenlere eziyet verecek hiçbir şeyi yola atmaz. Yolun düzenini bozmaz ve başkasına zarar verecek bir pozisyona girmez. 


Meselâ bilerek arabasını uygunsuz yerlere park etmek, yolu daraltmak, trafiği aksatmak da insanlara yapılan bir eziyet şeklidir. Azıcık imanı ve insafı olan kimse, insanlara bu şekilde sıkıntı vermekten haya eder. 


Edepli bir mümin yollarda kimseye eli, dili ve tavrı ile eziyet vermez. Dışarıda yolları temizleyecek kadar mütevâzı olan bir insan, evinin içinde de aynı ahlakı korumalıdır. Güzel ahlakın hediyesi Cennettir. 


Yolları temizlemek bir sadaka olduğu gibi, kalbin yolunu temizlemek de ayrı bir sadakadır. Kalp ile Allah'a gidilir. Bu yolu şeytan kirletmekte, nefis de tıkamaktadır. Şeytanın kalbe attığı vesvese, korku, gaflet, günah arzusu, benlik duygu- su, kibir, haset gibi manevi kirleri temizlemek en güzel bir sadakadır. Cenab-ı Hakk'a giden dost yolunu temiz tutmak, kamil mürşitlerin işidir. 

Kapısının önünü temizleyen bir mümin, kalbinin içindeki kibir, haset, kin, düşmanlık, benlik, gurur, mal hırsı, cimrilik, keyfine düşkünlük gibi manevi kirlere hiç aldırış etmezse, onun temizlik konusundaki gayreti ve titizliği, Allahu Teala'dan korktuğundan değil, insanlardan utandığındandır. Bunun Allah katında pek kıymeti yoktur. 

Kalbi insanlara karşı kin ve düşmanlıkla dolu ve günah kirleriyle kararmış bir insanın, zâhiren efendi gözükmesinin ve kalıbını bembeyaz elbiselerle süslemesinin ne önemi olabilir? 


202 Buhari, Edebü'i-Müfred, No: 228; Beğavi, Şerhu's-Sünne, XIV, 338. Benzer bir rivayet için bkz: Müslim, Birr, 131; İbnu Mâce, Edeb, 7. 
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5- Hayvanlara Merhamet Etmek 


Her türlü harcamanın sadaka ve sevap olması için ilk şart iman ve ihlastır. Bütün alemleri ve içindekileri yaratan Allahu Teala'yı tanımayan kimsenin yaptığı her şey boştur. Kafirlerin insan ve hayvanlara yaptıkları iyilikler, genelde bir menfaat veya zevk içindir. Eğer insani duygularla hayır türü işler yaparlarsa bu onların, ya imanlarına vesile olur, yahut dünyadaki afiyetlerinin devamını ve mallarının artmasını sağlar.2 Onların ahirette mizana konacak bir şeyleri olmaz. Hatta onlar için amel terazisi kurulmaz.29* Çünkü, Allâh-u Teala'yı ve ahireti inkar içinde yapılan iyilikler, hayır olmaz ki tartılsın. 


Alemlerin sahibine iman eden mümine gelince, onun Allah rızası için yaptığı her iş hayır hanesine yazılır. O varlıklara merhamet ettikçe, Yüce Yaratıcı da ona rahmet eder. Bir mümin şu hadisi çok iyi anlamalı: 


“Merhamet edenlere Rahmân olan Allah da rahmet eder. 
Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gökte olanlar da size merhamet etsin.'295 


Mümin için her canlı bir kıymet taşır. Bu canlı varlık hayvan da olsa, ona karşı korunacak haklar ve vazifeler vardır. 
Mümin yaptığı hayır için karşısındakinden bir teşekkür beklemez. Onun biricik arzusu Allah rızasıdır. Can taşıyan her varliga Allah için iyilik yapılabilir. İşte örnekleri: 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz anlatıyor: 


— Bir adam yolda yürüyordu. Şiddetli bir şekilde susadı. Bir kuyuya inerek su içti. Kuyudan çıktığında susuzluktan toprağı yalayan bir köpek gördü. Bu da benim gibi susamış diyerek tekrar kuyuya indi. Mestini su ile doldurdu. Ağzı ile mesti 


23 Konu ile ilgili bir hadis için bkz: Heysemi, Mecmau'z-Zavâid, Ill, 111. 

204 Ayet-i kerimede: “Biz, ayetlerimizi inkar edip amellerini boşa çıkaran kimseler için kıyamet günü herhangi bir terazi koymayacağız.” buyurulmuştur. Bkz: Kehf 18/105. 

205 Ebu Dâvud, Edeb, 58; Tirmizi, Birr, 16. 
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tutarak yukarı çıktı. Ve köpeği suladı. Bu davranışı Allahu Teala'nın çok hoşuna gitti ve Allah onu affetti, buyurdu. Bunun üzerine Ashap şöyle dedi: 

— Hayvanlara yapacağımız iyiliklerde de bizim için bir sevap var mı? Rasulullah (s.a.v): 

“Evet, her canlıya yapacağınız iyilikte sizin için sevap vardir.” buyurdu.295 

“İsrâiloğulları'ndan kötü yola düşmüş bir kadın, sıcak bir günde su kuyusunun etrafında dolaşan ve susuzluktan dilini dışarı çıkarmış bir köpek gördü. 

Ayağından çarığını çıkarıp kuyudan su çekti ve köpeği suladı. Bu yaptığına karşılık olarak Allah onu affetti."297 

Ashaptan Sürâka b. Cü'şüm (r.a), Hz. Peygamber'e (s.a.v) gelerek: 


— Ya Rasülallah! Yolunu kaybetmiş bir deve benim havuzuma gelse, ben de onu sulasam, benim için bir sevap verilir mi? diye sordu. Rasulullah (s.a.v): 


— Onu sula. Hiç şüphesiz hayat sahibi her canlıya yapılacak iyilikte sevap vardır, buyurdu.298 


“Hangi müslüman bir ağaç diker yahut bir ekin eker de ondan insan, hayvan, kuş gibi canlılar yerse, muhakkak kendisine bir sadaka sevabı yazılır. Ondan çalınan ve alınan şeylerden de kendisine sadaka sevabı yazılır.'299 


“Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azaba uğradı. Ona bir şey yedirmedi, serbest de birakmadı ki yeryüzündeki hayvan ve böceklerle karnını doyursun. ’210 


206 Buhari, Musakat, 9; Müslim, Selam, 153; Ebu Davud, Cihad, 44. 

207 Muslim, Selam, 155. 

208 Ahmed, Müsned, IV, 175; İbnu mAce, Edep, 7; Hakim, Müstedrek, Ill, 
619. 

29 Müslim, Müsâkât, 7-12. Aynı konudaki bir hadis için bkz: Buhâri, Edep, 
27. 

210 Buhâri, Bed'ü'l-Halk, 16; Müslim, Selâm, 151. 
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Günümüzde insan hakları, hayvan hakları diye meydana çıkanların çoğu, insanı ve hayvanı yaratan Cenab-ı Hakk'ı tanımıyorlar ki, diğer varlıkların kıymetini bilsinler ve haklarını versinler. 


Onlar bu konuda ne kadar ciddi ve iyi niyetli de olsalar, zulümden ve zayiattan kurtulamazlar. Birinin hakkını veriyorum derken, diğerinin hakkını yerler. Bazen öyle olur ki, bir kemiğe bin kere razı olacak bir köpeğe verdikleri değeri, insana vermezler. Midelerine düştükleri kadar, kalplerini düşünmezler. 


Yüce Rabbini tanımayan insan ne yapsa o işin sonu rahmet olmaz. 


6- Komşulara İyilik Yapmak 

Komşu ailemizin bir parçasıdır. Komşumuz müslüman olmasa bile üzerimizde hakkı vardır. Onun açlığı, hastalığı, sıkıntısı bizi ilgilendirir. Gücümüz kadar bütün komşularımızın haklarını korumakla görevliyiz. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşuna iyilik ve ihsanda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sükütu seçsin." 


“Ey müslüman kadınlar! Sizden hiç kimse, bir koyun bacağı da olsa, diğer komşusuna vereceği şeyi küçük görmesin; ikram etsin.'?12 

“Ebu Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu biraz fazla at. 
Sonra komşularına bir bak, ihtiyaç içinde olanlara yaptığın yemekten bir miktar ayır.'218 


211 Buhâri, Edebü'l-Müfred, No:102; Müslim, İman, 77 
212 Buhâri, Edeb, 30; Müslim, Zekat, 90. 
213 Buhâri, Edebü'l-Müfred, No:114; Müslim, Birr, 143; İbnu Hıbban, No:514 
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Komşusu aç iken onun hâliyle hiç ilgilenmeden karnını ti- ka basa doyurup yatan kimse, henüz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizi tanıyamamış ve kamil müminler arasına adım atamamıştır. Eğer Onu tanısaydı ve gerçek imanın tadını tatsaydı, böyle yapamazdı. 


Efendimizin şu uyarıları her mümine çok şey ifade eder: 


“Komşusu aç iken karni tok olan kimse, kamil mümin değildir. sia 

“Cibril bana komşu hakkında o kadar tavsiyelerde bulundu ki, komşuyu komşunun mirasına ortak yapacağını zannettim: e1 

Müslüman kimse yanındaki komşusuna gücü nispetinde muhakkak bir ikramda bulunmalıdır. Kendisinden herhangi bir ev aleti, araç-gereç emanet istendiğinde varsa vermelidir. Bu bir parça tuz olur, çay olur, ekmek olur, ilaç olur, kap-kaçak olur... 


Bu tür şeylerde cimrilik etmek müminlerin sıfatı değildir. 
Tövbe edilmezse bunun sonu kötüdür. Beş vakit namazda okumakta olduğumuz “el-Mâün” suresinin mânası biraz düşünülürse, azıcık imanı olan kimse, biraz olsun Allah için cömert davranır. 


7- Birisinin İşini Görmeye Aracılık Yapmak Allahu Teala şöyle buyurur : 


“Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun o iyilikten bir nasibi olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da o kötülükten bir payı olur.'216 


214 Buhâri, Edebü'l-Müfred, No:112; Hâkim, Müstedrek, IV, 167; Elbâni, es- 
Sahiha, No:148. 

215 Buhâri, Edeb, 28; Müslim, Birr, 40; Tirmizi, Birr, 28; Ebu Dâvud, Edep, 
122. 

216 Nisâ 4/85. 
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Ashaptan Ebu Musa el-Eşâri (r.a) naklediyor: Rasulul-lah (s.a.v): 

“Mümin diğer mümin kardeşi için birbirini kenetleyip destekleyen bina gibidir.” Buyurdu. 

Daha sonra parmaklarını birbirine geçirerek bu kenetleşmenin ve dayanışmanın nasıl olacağını gösterdi. Allah Rasulüne (s.a.v) bir adam gelip bir şey istediğinde veya kendisinden bir şey taleb edildiğinde bize yönelerek: 

“Bu işte aracı olun ki ecir alasınız.” buyururdu.”217 

Hz. Muaviye (r.a) şöyle diyor : 


“Bir müminin işini görmek üzere aracı olun ki ecir alasınız. 
Ben bazı işleri yapmak istiyorum, sonra onu biraz tehir ediyorum ki siz o işin yapılması için aracı olun ve ecir alın. Çünkü Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 


“Müslümanların bir işini görmek için aracı olun ki ecir alasiz" 


Ebu Mes'üd el-Ensari (r.a) anlatıyor: Hz. Rasulullah'a (s.a.v) bir adam gelerek: 


— Ya Rasulallah! Yolda kaldım, bana bir binek hayvanı ver, dedi. Rasulullah (s.a.v): 


— Şu anda sana verecek bir hayvan yok, fakat sen falancaya git, belki sana bir hayvan verebilir, buyurdu. 


Adam bahsedilen şahsa gitti. O da kendisine bir binek hayvanı verdi. Sonra gelip durumu Efendimize haber verdi. 
Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 


“Kim bir hayra sebep olursa, o hayrı yapan kimsenin sevabının bir misli de ona verilir.'219 


27 Buhâri, Birr, 36. Ayrıca bkz: Müslim, Birr, 145; Ebu Dâvud, Edeb, 116; Tirmizi, İlim, 14; Nesâi, Zekat, 65. 

218 Ebu Dâvud, Edep, 117; Nesâi, Zekat, 65. 

219 Müslim, İmâret, 133; Ebu Dâvud, Edep, 114; Tirmizi, İlim, 14. 
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Cerir b. Abdullah (r.a) anlatiyor:22° 


“Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına bir grup insan geldi. 
Başları açık, ayakları yalındı. Üzerlerinde yünden mamul bir elbise vardı. Kılıçları boyunlarına asılıydı. Hemen hepsi Mudar kabilesindendi. 


Hz. Peygamber (s.a.v) onların bu fakirlik hâlini görünce üzüntüsünden yüzünün rengi değişti. Hane-i Saadetine girip geri çıktı. Hz. Bilal'e ezan okumasını emretti. Kalktı namaz kıldı, hutbeye çıktı. Ashabını Allah yolunda sadaka vermeye teşvik etti. Hutbede: 


“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun; şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” ayetini okudu ve: 


“İçinizden kimin gücü yetiyorsa elindeki altınından, gümüşünden, elbisesinden, buğdayından, yarım hurma ile de olsa hurmasından sadaka versin?” buyurdu. 


Az sonra bir adam elinde bir kese ile geldi. Getirdiği şey elinin içini zor dolduruyordu. Peşinden insanlar bir şeyler getirmeye başladılar. Ortada iki yığın yiyecek ve elbise birikti. 
Hz. Peygamber'e (s.a.v) baktım, sevinçten gülüyor, saadetli yüzü sanki altın gibi parlıyordu ve şöyle buyurdu : 


“Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, kendisinden sonra o güzel şeyle amel edenlerin sevabının bir misli de ona yazılır. 
Amel edenlerin sevaplarından bir noksanlaşma da olmaz. 
Kim de kötü bir işin çığırını açarsa, kendisinden sonra o kötü işi yapanların günahının bir misli de kendisine yazılır. O işi yapanların günahından da bir şey eksilmez. ”?? 


“Bir hayra sebep olan kimse, onu yapan gibidir. Allah, darda kalanlara yardımı sever.'228 


22 Müslim, Zekat, 71. 

221 Haşr 59/18. 

222 Müslim, Zekat, 69-71; Nesâi, Zekat, 64; İbnu Mâce, Mukaddime, 203. 

223 Tirmizi, İlim, 14. (Hadisin ilk kısmı). Hadisin tamamı için bkz: Ebu Ya'lâ, 
Müsned, No:4296. 
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Bir kimse dünya ve ahirette işlerinin güzel olmasını, kazancının artmasını, dağınık işlerinin toplanmasını, gönlünün rahatlamasını, akıbetinin hayırla sonuçlanmasını istiyorsa, hep kendi derdine düşmesin. Ve 'Ah işlerim vah dertlerim" deyip durmasın. Şöyle yapsın: 

Muhtaç bir müminin yardımına koşsun ve onun işlerine yardımcı olsun. Çünkü bir kimse, mümin kardeşinin işleriyle uğraşırken, Allahu Teala da onun işlerini üstlenir ve onun özel olarak yardımında bulunur. 

Bu hususta şu hadisin müjdesi kalbi hayırlara koşturmak için yeterlidir: 

“Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birisini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birisini giderir. Kim, mümin kardeşinin ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıplarını örter. Bir kul, din kardeşinin yardımında bulunduğu sürece, Allah da onun yardımında olur.'224 


Bir insanın işlerini Allahu Teala üstlenirse, onun dünya ve ahirette yüzü güler. 


İnsanın şerefi diğer insanların zahmetini çekmesiyle ölçülür. ‘Bana ne başkalarının işinden!” demek, müminlerin ahlakı değildir. Güzel ahlak Allah için başkalarının yükünü çekmek, derdiyle dertlenmek ve onları sevindirmektir. Bu öyle bir faziletli iştir ki, Efendimiz (s.a.v) onun kıymetini şöyle beyan etmiştir: | 

“Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem bana, şu mescitte (Mescid-i Nebi'de) oturup bir ay i'tikafa girmekten daha sevimlidir.”?225 

“Kim bir müslüman kardeşinin bir iyiliğe ulaşması veya zor bir işini aşması için yetkili şahsa (veya makama) gidip aracı 


224 Ebu Dâvud, Edeb, 60; Tirmizi, Hudüd, 3; Birr, 19. 
225 Taberâni, el-Kebir, No:1 3646; İbnu Ebi'd-Dünya, Kazâu'l-Hâce, No:36; 
Elbâni, Sahiha, Il, 608 
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olsa, kıyamet günü sirati geçerken ayakların kaydığı anda Allahu Teala kendisine yardımcı olur.’??6 


Şeref sahibi insanlar, bütün maddi-manevi imkanları, her türlü mevki, rütbe, sanat, fen ve zenginlikleri Allah rızası için insanlara hizmet etme gayesiyle isterler. Çünkü bir insan, ömrünü sırf nefsinin keyfi için harcayamaz. Harcarsa boşa gitmiş olur. 

Herhangi bir mesleğe, sanata veya ticarete giren bir mümin, alanında ilerleyip elde edeceği tecrübe ve imkanlarla Allah rızası için insanlara faydalı olmaya niyetlenirse, bütün çaba ve zahmetleri ibadet olur. 


Allah rızasına aşık olan insanların, gönülleri ilâhi sevgiyle süslendiği ve temizlendiği için, hangi işe el atsalar, yaptıkları iş temiz ve hayırlı olur. 


8- Hayırlara Niyetlenmek 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Allahu Teala iyilikleri ve kötülükleri takdir edip yazdı. Sonra onların durumunu şöyle beyan etti: 

Kim, bir iyiliğe niyetlenir de onu yapamazsa, kendisine tam bir iyilik sevabı yazılır. 

Kim, bir iyiliğe niyetlenir de onu yaparsa Allah onun için on sevap yazar. Bu, yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkar.'227 


“Kim, sıdk ile Allah'tan şehitlik isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulastirir.’??8 


226 İbnu Hıbban, el-ihsan, No:530; Tabarâni, el-Evsat, No:552; Heysemi, 
Mecmau'z-Zevâid, VIII,191. 

227 Buhâri, Rikak, 31; Müslim, İman, 203-208, Tirmizi, Tefsiru Sure (6), 10; 
Dârimi, Rikak, 70. 

228 Müslim, İmâret, 157; Ebu Dâvud, Vitr, 26; Tirmizi, Cihâd, 19, Nesâi, Cihâd, 36. 
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“Kim, gördüğü bir kötülüğe razı olmayıp kalben reddederse onu hiç görmemiş gibi olur. Kötülüğü hiç görmediği halde uzaktan ona rıza gösteren kimse, kötülüğe şahit olan (ve onu yapan) kimse gibidir.’°?° 

Hz. Enes b. Mâlik (r.a) anlatıyor: 


“Rasulullah (s.a.v) ile Tebük savaşından dönüyorduk. Medine'ye yaklaştığımızda Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 


— Bu savaşa çıkmadan önce Medine'de bir takım insanlar bıraktık ki onlar, bu savaş boyunca geçtiğiniz her yolda, yaptiginiz her harcamada ve uğradığınız her vadide sizinle birlikte idiler, bütün ecirde size ortak oldular, buyurdu. Ashap: 


— Kendileri Medine'de iken bizimle nasıl oluyorlar? diye sordu. Rasulullah (s.a.v): 


— Niyetleri sizinle birlikte olmaktı fakat özürleri mani oldu, buyurdu.239 


İnsan güzel ve samimi niyetiyle bu şekilde bütün hayır ve hizmetlere hissedar olabilir, olmalıdır. Her işin ilk kaynağı insanın kalbidir. Niyet kalbin amelidir ve işin esasıdır. Hayırlı niyetin sevap getirmesi için kesin karar ve azim derecesinde olması gerekir. Çünkü irade ve istek olmadan akıldan gelip geçen şeylerin bir sevabı veya günahı yoktur. 


Niyetle sevap almak için ayrıca hayrı özlemek, yapmak için fırsat gözlemek, nasip olması için dua etmek, içten içe inlemek ve yapamadığına üzülmek lâzımdır. Hayırlı bir amelin edebine uygun yapılması kadar korunması da zordur. Onda riya ve kendini beğenme ihtimali çoktur. Temiz niyette ise bu tehlike yoktur. 


Akıllı mümin, yeryüzünde herhangi bir hayırlı işi ve hizmeti duyunca onunla sevinir, ona kalben rıza gösterir, kim olur- 


229 Ebu Dâvud, Melahim, 17. 

230 Birbirini tamamlayan rivayetler için bkz: Buhâri, Cihad, 35; Müslim, İmâret, 159; Ebu Dâvud, Cihad, 19; İbnu Mace, Cihad, 6; Ebu Ya'lâ, Müsned, No: 1084. 


128 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve COMERTLIK 


sa olsun yapanlara hayir dua ile destek verir. Kesinlikle bir grup, parti ve cemaat taassubuna düsmez. 


Hiçbir maddi imkanı olmayan bir mümin, etrafındaki hayır severlere bakarak, Keşke imkanım olsa da ben de şu cömert mümin kardeşlerim gibi ilim ve hayır hizmetlerinde bulunsam”, diye samimiyetle niyet etse, bütün bu işleri yapmış gibi sevap alacaktır. 

Bu kimse eline geçen ilk imkanda, niyetlendiği şeyleri gücü nispetinde yapıyorsa niyetinde samimidir. 


9- Kusur Affetmek 


İflas edene müflis denir. Dünyada her şeyi ile iflas etmiş, bütün malını-mülkünü kaybetmiş, ayrıca başına yüzlerce alacaklı birikmiş bir insanın durumunu düşünün. 


Bu haldeki bir adamdan alacaklı olanların bazıları kendisine gelerek, borçlarından vazgeçtiklerini söyleseler, bu davranış müflis için ne kadar büyük bir sevinç sebebidir. Bağış yapan için de büyük bir sevaptır. Aynı yardım ahirette müflis olanlara yapılırsa, sevinç daha büyük, sevap daha fazla olacaktır. Peki ahiret müflisi kimdir? 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bir defasında ashabına: — Müflis kimdir, bilir misiniz? diye sordu, onlar da: 


— Bize göre müflis, bütün malını-mülkünü kaybeden kimsedir, dediler. Efendimiz (s.a.v): 


— Ümmetim içinde asıl müflis şudur: 


Bir kimse kıyamet günü namazı, orucu, zekatı ve diğer hayırları ile hesap yerine gelir. Ancak bu adam, dünyada birisinin hakkında kötü konuşmuş, birisine iftira etmiş, birisinin malını yemiş, birisinin kanını dökmüş, bir diğerine vurmuş ve böylece üzerine pek çok hak geçirmiştir. 

Kendisi hesap yerine oturtulur, hakkı olanlar haklarını almaya gelirler. Adamın iyiliklerinden alınıp onlara verilir. İyilikler biter fakat alacaklılar bitmez. Bu defa, alacaklıların günahlarından alınıp ona yüklenir. Adamın üzerinde bir sürü günah birikir ve onların cezasını çekmek üzere Cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur.” 


Bir mümin kardeşini Allah için sevindirmek isteyen kimse, onun elinden ve dilinden gördüğü haksızlıkları affederek ahirete kalmış alacaklarından vazgeçip kendisine bir ikramda bulunabilir. Bu da bir infak ve hayır çeşididir. 


Mümin kardeşinin gıybetini eden, haksız yere malını yiyen, şerefini zedeleyen kimseler de dünyada tövbe edip kardeşinden özür dilemeli ve helallik almalıdır. Yoksa Allahu Teala'nın adaleti yukarıda anlatıldığı gibi tecelli edecektir. Hem de öyle ki, boynuzlu koyundan bile boynuzlarını kullanarak eziyet verdiği ve önündeki yiyeceği yediği boynuzsuz koyunun hakkı sorulacaktır.232 

Kendisinden özür dilenen kimse bu özrü kabul etmeli, kardeşinin tövbesine yardımcı olmalıdır. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin: 

“Merhamet ediniz ki, merhamet olunasınız; affediniz ki, affolunasınız.”23 hadisi, herkes için bir rahmettir. 

Bakınız eli dar fakat gönlü zengin olan müminlerin cömertliği nasıl oluyor?!.. 

Rasulullah (s.a.v): 


— Sizden birisi, Eou Damdam gibi olamıyor mu? diye sordu. Ashap: 

— Ebu Damdam ne yapardı? diye sorduklarında, Efendimiz (s.a.v): 

— O her sabah şöyle derdi: 


21 Müslim, Birr, 59; Tirmizi, Kıyame, 2. (No: 2418) 

22 Müslim, Birr, 60; Tirmizi, Kıyame, 2. 

23 Buhâri, Edebü'i-Müfred, No: 380; Ahmed, Müsned, Il, 165; Beyhaki, Şuabu'l-İman, No: 7236; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, X, I9I. 
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“Bugün bana zulmedene (gıybetimi yapıp haksızlık edene) hakkımı bağışladım. Bana vurana vurmayacagim, söve- ne sövmeyeceğim, zulmedene zulüm etmeyeceğim. '284 


Tebük seferinde bazı müslümanlar, yiyecek ve binecek hayvan bulamadıkları için İslam ordusuna katılamamışlardı. 
Hz. Rasul-i Kibriya Efendimiz de (s.a.v) kendisine gelenlere: 


— Size verecek bir binek hayvanı bulamıyorum!, diye cevap verince gelenler ağlayarak evlerine dönmüşlerdi. 


Bunlardan birisi de Ulbe b. Zeyd (r.a) idi. Ulbe (r.a) Mescid-i Nebevi'den evine döndü. Gece iki rekat namaz kıldı, ağladı, ellerini açıp: 

— Allah'ım! Sen bize cihadı emrettin ve ona teşvik ettin. 
Sonra bana Rasulün ile birlikte cihada çıkabileceğim bir mal nasip etmedin. Rasulüne de beni bindireceği bir hayvan vermedin. 


Senin yolunda verecek maddi bir şeyim yok, ancak ben, haksız yere malımı yiyen, eliyle bana zulmeden, diliyle sere- ` fimi zedeleyen, arkamdan beni çekiştiren, yüzüme karşı alay eden bütün müslümanlara hakkımı helal ve tasadduk ettim, diye gözyaşı döktü. 

Sabahleyin de mescide gitti. Halkın arasına karıştı. Bir ara Rasulullah (s.a.v): 

— Bu gece sadaka veren nerede? diye sordu, kimse ayağa kalkmadı. Rasulullah (s.a.v) tekrar: 

— Bu gece o sadaka veren nerede, ayağa kalksın? buyurdu. 

Ulbe (r.a) ayağa kalktı ve durumu anlattı. Rasulullah (s.a.v): 

— Müjde sana! Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki senin yaptığın bu fedakarlık, kabul edilen bir zekat olarak yazıldı, buyurdu.285 


24 Ebu Dâvud, Edeb, 36. Ali el-Muttaki, Kenzu'l-Ummal, No: 7026. 
235 İbnu Hacer, el-İsâbe, IV, 536-537.İbnu Kayyım, Zâdü'l-Meâd, III, 528. 
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10- Borçlu Olanlara Yardım Etmek 


Eli geniş ve maddi durumu iyi olan kimselerin, darda kalmış kardeşlerine borç vermesi, borcunu ödemede kolaylık sağlaması, ihtiyaç anında araba veya bineğini verip işini görmesi en güzel sadaka ve hayır çeşitlerinden birisidir. Şu müjdelere kulak verelim: 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“İnsanların Allahu Teala'ya en sevimli olanları, insanlara en faydalı olanlardır. Amellerin Allahu Teala'ya en sevimli olanları ise, bir müslümanı sevindirmek, onun bir sıkıntısını gidermek veya borcunu ödemek veyahut aç ise karnını doyurmaktır.286 


“Kim, vakti gelmeden önce alacaklısına ödemede kolaylık sağlarsa, kendisine her gününe karşılık olarak bir sadaka sevabı yazılır. Günü geldikten sonra ödemede genişlik sağlarsa, yine her gününe karşılık bir sadaka sevabı yazılır.'297 


“Kim, borçlusuna genişlik verirse veya borcunu silerse, Allahu Teala onu, kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirir.”238 

“Sizden öncekiler içinde yaşamış bir adam hesap için ilâhi huzurda durduruldu. Kendisinin (imandan başka) hayır sayılacak hiçbir ameli yoktu. Ancak o, zengin birisiydi; insanların arasına karışır onlara borç para verirdi. Hizmetçilerine de: 


“Borcu tahsil için gittiğiniz kimseyi zengin bulursanız verdiğimizi alın; eğer eli dar birisi ise almaktan vazgeçin. Belki bu sebeple Allahu Teala da bizim kusurlarımızdan vazgeçer, diye tâlimat verirdi. Onun bu ameline karşılık olarak Allahu Teala meleklerine: 


236 Tabarani, el-Kebir, XII, No:13646; İbnu Ebi'd-Dünya, Kazâu'l-Hâce, 40 
No:36; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, VIII, 191; Elbâni, Sahiha, Il, 608 

237 Hâkim, Müstedrek, Il, 29; İbnu Mâce, Sadakât, 14; Ahmed, Müsned, V, 
351. 

28 Hâkim, Müstedrek, Il, 29; Tirmizi, Buyü, 67; Ahmed, Müsned, V, 300; Dârimi, Buyü, 50. 
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“Biz bagislama konusunda ondan daha fazla hak sahibiyiz; onun kusurlarından vazgeçin!” buyurdu.”299 


En ufak bahanelerle, kullarının en büyük kusurlarını affeden Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. 


11- İnsanlara Hayırlı İlim Öğretmek 


Karnı aç olana yemek yedirmek nasıl büyük bir sevapsa, kalbi aç olana ilim vermek de öyle sevaptır. 


Bir insanın hidayetine ve hayırlı bir iş yapmasına vesile olan kimseye, sebep olduğu hayır devam ettiği sürece sevap yazılır. İnsanın ölümünden sonra kapanmayan hayır kapılarından birisi de geride bıraktığı hayırlı ve faydalı ilimdir. 


Bu sevabın gelmesi için öğretilen ilmin belirli bir miktarı yoktur. Allah rızası için öğretilen tek bir ayet, hadis, fıkhi bir hüküm ve ahlaki bir edeple de bu nimetlere erişilir. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin şu emir ve müjdeleri her mümin için göz aydınlığıdır: 


“Bir ayet de olsa, benden duyduğunuzu başkalarına tebliğ edin.'249 

“Benden işittiği bir hadisi iyice belleyip onu isitmeyenlere tebliğ eden kimsenin Allah yüzünü ağartsın.'24 

“Vallahi, Allahu Teala'nın senin sebebinle bir insanı hidayete ulaştırması, dünyanın en kıymetli mallarının senin olmasından ve onları sadaka olarak dağıtmandan?* daha hayırlıdir. 2% 


29 Müslim, Müsâkât, 30; Tirmizi, Buyü, 67; Hakim. Müstedrek, II, 29. 

240 Buhari, Enbiya, 50; Tirmizi, İlim, 13; Dârimi, Mukaddime, 46. 

241 Buhâri, İlim, 9; Ebu Dâvud, İlim, 10; Tirmizi, İlim, 7; Hâkim, Müstedrek, |, 
87. 

242 Ayni, Umdetü'l-Kâri, X, 264); Kastallâni, İrşâdu's-Sâri, VI, 427. 

243 Buhâri, Cihad, 102; Müslim, Fedailü's-Sahabe, 35; Ebu Dâvud, İlim, 10. 
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“Kim insanları doğru bir yola çağırırsa, kendisine tâbi olanların sevaplarının bir misli de ona yazılır. Ona yazılan bu sevap diğerlerinin sevaplarından hiçbir şey eksiltmez. 


Kim de, insanları sapık ve kötü bir yola çağırırsa, o işte kendisine uyanların günahlarının bir misli de ona yazılır. Ona yazılan bu günah, diğerlerinin günahlarından hiçbir şey eksiltmez,'244 


“Sadakanın en faziletlisi, müslüman bir kimsenin hayırlı bir ilmi öğrenip onu müslüman bir kardeşine öğretmesidir.'245 


Tâbiün büyüklerinden Hasan el-Basri (rah.) şöyle der: 


“İlimden bir bölüm öğrenip onu bir müslümana öğretmem bana, bütün dünyanın benim olup onu Allahu Teala'nın yolunda harcamamdan daha sevimlidir.”246 

Çünkü hayırlı ilim, ibadetin aslı ve dinin direğidir. İlimsiz yapılan kulluğun kusuru, kazancından çoktur. İlim kalbin gıdası, edep ruhun sefasıdır. Aç olan bir insanın karnını doyurmak nasıl büyük bir iyilik ise, ilim ve edepten yana kalbi bomboş olan bir kimseye, ilim ve edep öğretmek de büyük bir iyiliktir ve bu, diğerinden daha faziletlidir. İnsanın değeri, karnı ile değil kalbi iledir. 


Kalbe ait olan şeyler hem devamlı hem de daha kazançlıdır. Buna işâret olarak Rasulullah (s.a.v) Efendimiz: 


“Bir baba oğluna güzel terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir.'247 buyurmuştur. 

Bu hadis-i şeriflerin müjdesine göre, bugün yeryüzünde yaşayan insanların en zengini, en cömerdi ve Allah katında en hayırlısı, Peygamber varisi kamil mürşitlerdir. Neden derseniz? 


244 Müslim, İlim, 16; Ebu Dâvud, Sünnet, 6; Tirmizi, İlim, 15. 

245 İbnu Mâce, Mukaddime, 20. 

246 Nevevi, Kitabii'l-ilim ve Âdâbu'l-Âlimi ve'i-Müteallim, 70. 

27 Tirmizi, Birr, 33; Ahmed, Müsned, Ill, 412; Hâkim, Müstedrek, IV, 263. 


134 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve COMERTLIK 


Allahu Teala kamil mürşitleri marifet, edep, feyiz, nur ve ilâhi şuur merkezi yapmıştır. Onların vasıtasıyla kullarını irşat ve kalpleri ıslah etmektedir. Böyle bir arifin davetiyle imana gelen, günahlarına tövbe eden, ibadet ve taata dönen, zikir çeken, hizmet eden, ilim ve edep öğrenen müslümanların ölene kadar yaptıkları bütün hayırlı amellerinden hasıl olan sevabın bir misli de o arife yazılmaktadır. 

Bu durumda onlar hidayetine vesile oldukları her insan adedince, sanki dünya dolusu malı Allah yolunda harcamış gibi olmaktadır. 

Kamil mürşitler insanlara Allahu Teala'yı sevdirmekle, onlara en güzel hediyeyi vermektedir. Çünkü bu sevginin dünyadaki meyvesi, marifettir. Ahiretteki kazancı da Cennettir. 

Allah için bir ayet, bir hadis veya bir kelime ilim öğrenip 66- retmek veya buna vesile olmak bir sadakadır. Bilmediğimiz ilmi kimseye öğretemeyiz. Öyleyse ilk iyiliği kendimize yapmaliyız. Sonra başkasına vesile olma yollarını düşünmeliyiz. 

Farz olan ilimlerin okutulacağı bir ilim müessesesi kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, öğrendiği doğru bilgileri bilmeyenlere aktarmak, insanları ilim, zikir ve sohbet halkalarına alıştırmak da birer sadakadır. Bir insanın hayırlı yola gelmesi ve alışması için yapılan bütün ikramlar, harcamalar ve güler yüzlü davranışlar da bu sadakanın içine girer. 


Müminler kurdukları bütün müessese ve meclisleri ilim, zikir, tefekkür, hayrı tavsiye, Kur'an kıraatı, hizmet, temizlik, dua, infak, iyiliğe teşvik, kötülüğe mani olma, gıybet etmeme gibi manevi kazanç yollarıyla degerlendirebilirler. 

Mümin kardeşlerimize vereceğimiz en güzel hediyelerden birisi de, faydalı kitaptır. Zamanımızda kötü insanların tuzağına düşüp akidesi bozulmuş bir kimsenin itikadını düzeltecek bir eseri ona hediye ederek kalbindeki hastalığı gidermek, en güzel hayırdır. l 
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Hayırlı bir ilmi başkasına öğretmek için önce, onu doğru bir şekilde tam olarak öğrenmek lazımdır. Din adına geliş güzel yerli yersiz konuşmamalıdır. Doğruyu bilmeyen kimse, bilmediğini ve susmasını bilmelidir. 

Din adına konuşmak için iyi niyet yeterli değildir. Bunun yanı sıra anlatacağı şeyi güzelce öğrenmek ve edebine göre tebliğ etmek de gerekmektedir. Delili sağlam, usulü güzel olmayan kimseler, bilmeden ve istemeden de olsa davalarına kötülük etmiş olurlar. 


Çünkü insana verilecek olan şey, ilaç da olsa usulüne uygun verilmez ise aksi tesir yapar. İlaç zehir olur. Kaş yapayım derken göz çıkaranlar çoktur. İlim veriyorum diye insanları fitneye düşürenler, dinden soğutanlar, zikir halkalarından kaçıranlar günümüzde az değildir. 

Hayırlı ilim, insanı Allah'a yaklaştıran ilimdir. Bir insanı dinlediğimizde Yüce Allah'a muhabbetimiz ve güzel ahlaka rağbetimiz artmiyorsa, o insandan uzaklaşmalıdır. 


Sorular ve Cevaplar 


Bu bölümde, hayır ve hizmetle ilgili bazı soru ve cevapları ele alacağız. Bunlar günlük hayatta her gün yüz yüze gelinen meselelerdir. 


Vefat Eden Yakınlarımız İçin Nasıl 

Hayır Yapabiliriz? 

Vefat eden bir müminin üzerinden kulluk mükellefiyeti düşer. Fakat dünya ile bütün irtibatı kesilmez. Öyle yollar vardır ki, mümin o vesilelerle kabrinde rahmet ve nura ulaşır durur. 
Allah için birbirini sevenler dünyada olduğu gibi, kabirde ve mahşerde de birbirlerine yardımcı olurlar. 


Vefat edenler için yapılacak en güzel iş, onu güzel halleriyle anmaktır. Onun için hayır dua ve istiğfar etmek ve onun adına hayırlı işler yapmaktır. 


Vefat eden yakınlarım ve dostlarım için ne yapabilirim? diyenlere, Rasulullah Efendimizin (s.a.v) tavsiyeleri şunlardır: 


“İnsanoğlu öldüğü zaman ameli kesilir, ancak şu üç yolla kendisine sevap gelmeye devam eder: 


1- Sadaka-i cariye. (Yani, insanların istifade ettiği hayırlar). 


2- İstifade edilen ilim. 
3- Kendisine dua eden salih evlat.'248 


Diğer bir hadiste, sadaka-i cariye sayılan bazı güzel işler şöyle sıralanmıştır: 


248 Buhâri, Edebü'l-Müfred, No: 38; Müslim, Vasiyyet, 14; Ebu Dâvud, Vasaya, 14; Tirmizi, Ahkâm, 36. 
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“Hiç şüphesiz şu şeylerin sevabı mümin öldükten sonra kendisine gelmeye devam eder: 


1- Öğrenip başkalarına yaydığı faydalı ilim. 

2- Arkasından kendisine istiğfar eden salih evlat 

3- Varislerine bıraktığı (okunup amel edilen) mushaf. 

4- Bina ettiği mescit veya yolcular için yaptırdığı kervansaray. 

5- Diktiği ağaç. 

6- Akıttığı nehir veya açtığı su kuyusu 


7- Sıhhat ve afiyet içinde iken malından ayırıp verdiği sadaka. ’*49 


Selemeoğulları kabilesinden bir adam Hz. Peygambere (s.a.v) gelerek: 


— Ya Rasulallah! Vefatlarından sonra anne ve babam için yapacağım bir iyilik var mıdır? diye sordu, Rasulullah (s.a.v)ona şöyle buyurdu: 

— Evet, onlar için yapacağın iyilik, kendilerine dua ve istiğfar etmen, vasiyetlerini yerine getirmen, onların yakını olan akraba hukukunu gözetmen ve onların arkadaşlarına ikramda bulunmandır.259 


“Allahu Teala, ölümünden sonra bir kulun derecesini yükseltir. Kul: Ya Rabbi, bunun sebebi nedir? diye sorar; Allahu Teala: “Dünyada çocuğun senin için dua ve istiğfar etti. (Bu sebeple dereceni yükselttik.)” buyurur.'291 


Hz. Enes (r.a) anlatıyor: 
Sa'd b. Ubâde, Hz Peygambere (s.a.v) gelerek: 


249 Biribirini tamamlayan rivayetler için bkz: İbnu Mâce. Mukaddime, 20; İbnu 
Huzeyme, Sahih, IV, No: 2490; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, |, 167. 

259 Buhâri, Edebü'l-Müfred, No:3 5; Ebu Dâvud, Edeb, 118 İbnu Mâce, Edeb, 
2: 

251 Buhâri, Edebü'l-Müfred, No: 36; İbnu Mâce, Edeb, 1; Ahmed, Müsned, Il, 
509; Beyhaki, Sünen-i Kübrâ, VII, 79; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, X, 210 
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— Ya Rasulallah! Annem vefat etti, herhangi bir vasiyette de bulunmadı. Ben onun adına sadaka versem bunun kendisine bir faydası olur mu? diye sordu, Rasulullah (s.a.v): 


— Evet, onun için su dağıt, buyurdu.252 
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: 
Bir adam Hz Peygambere (s.a.v) gelerek: 


— Babam vefat etti, bir miktar mal bıraktı; herhangi bir vasiyette bulunmadı. Ben onun adına sadaka verirsem onun günahlarına keffâret olur mu? diye sordu. Efendimiz (s.a.v): 


— Evet olur, buyurdu.23 


Aynı şekilde bir kadın, ölen annesi için vereceği sadakanin bir sevabı olup olmadığını sorunca, Efendimiz (s.a.v): 


“Evet sevabı olur, onun adına sadaka ver.” buyurdu.?°4 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz ölenin mümin olması şartıyla, onun adına köle âzat etmenin, sadaka vermenin, hacca gitmenin sevabinin kendisine ulaşacağını beyan etmistir.*°° 


Şâfi âlimlerinden İmam Nevevi (rah) bir önceki hadisin şerhinde demiştir ki: 


“Bu hadiste, ölünün arkasından verilen sadakanın ölüye fayda vereceği ve sevabının ona ulaşacağı hakkında bir delil vardır. Âlimlerin üzerinde ittifak ettiği görüş de budur. Yine âlimler duanın ölüye ulaşacağı, borçlarının ödendiğinde kendisinden düşeceği, gitmediği haccı varsa onun adına gidildiğinde geçerli olacağı konusunda da ittifak etmişlerdir.” 256 


Okunan Kur'an'ın ölüye ulaşması konusunda âlimler arasında farklı görüşte olanlar vardır. İlk devir Şâfii ve Mâliki âlimlerinden bir grubun dışında, diğer mezhep müçtehitleri ve 


252 Tabarâni, el-Evsat, No: 8057; Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, Ill, 138. 
253 Müslim, Vasiyyet, 11; Nesâi, Vesâya, 8. 

254 Müslim, Zekat, 16; Ebu Dâvud, Vasaya, 15. 

255 Ebu Dâvud, Vasaya, 16. 

256 Nevevi, Müslim Şerhi, VII, 91. 
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vabının bir mislinin de bu sevabin bağışlandığı ölülere ulaşacağı konusunda görüş birliği etmişlerdir. Ümmetin genel uygulaması da böyledir.257 


Şâfii alemlerinden Celâleddin es-Suyüti (rah.) ‘Gerhu’s-Tezkira ff Ahvali'l-Mevta ve Umüri'-Âhire' adlı eserinde, Hanbeli âlimlerinden İbnu Kayyım el-Cevziyye (rah.), 'er-Ruh' adlı eserinde, Hanefiler ise hemen hemen bütün büyük fıkıh kitaplarında okunan Kur'an'ın sevabının ölüye ulaşacağını kabul ve ispat etmişler, bu konuda geniş açıklamalar yapmışlar ve pek çok örnekler vermişlerdir. 


Şunu unutmamak gerekir ki cenaze namazı, bu hususta en büyük delildir. Çünkü bu namazın aslı dua ve istiğfardır. 


Bu duadan maksat, ölüye fayda vermek, imanına şahitlik yapmak ve üzerine ilâhi rahmeti çekerek kabrindeki suallerde kendisine yardımcı olmaktır. 


Kabir ziyaretlerinde yapılan dua ve istiğfar, okunan Kur'an ve salavat ile de aynı şey istenmektedir. Nitekim, Hz. Rasulullah (s.a.v), bir cenazeyi definden sonra orada bulunan ashabına: 


“Kardeşiniz için istiğfar edin. Allahu Teala'dan onu (kelime-i şehadet üzere) sâbit kılmasını isteyin. Çünkü şu anda ona sual sorulmaktadır.98 buyurarak, müminlere kabirde yardımcı olunmasını istemiştir. 

İmam Kurtubi'nin (rah) belirttiği gibi ölüye okunacak Kur'an, bir dua ve sadaka çeşididir. Sadakanın pek çok çeşit ve şekilleri vardır. Hadis-i şeriflerde namaza, her türlü zikir ve tesbihlere de sadaka ismi verilmiştir.259 


257 İbnu Abidin, Reddü'l-Muhtâr, Ill, 151-153; Zuhayli, el-Fikhu’l-islami, Il, 
550-552. 

28 Ebu Dâvud, Cenâiz, 74; Hâkim Müstedrek, |, 370. 

259 Kurtübi, et-Tezkire, 75. 
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Vefat eden anne-baba ve müminler adına yapılacak hayrın, verilecek sadakanın belirli bir günü ve vakti yoktur. Vefatından sonra kıyamete kadar kendisi için yapılacak her türlü dua ve istiğfar, bütün sadaka ve hayırlar, kendisine hediye edilecek Kur'an ve salavatlar kabrinde ona fayda verir. 


Bunlarla ölenin ya manevi derecesi yükseltilir yahut bir günahı affedilir. Böylece kabirdeki huzuru ve nimetleri artar. Ancak duaların ve hayırların daha fazla kabul edileceği an ve aylarda bu hediyeler çoğaltılmalıdır. 


Cuma günü ve geceleri, seher vakitleri, Ramazan ayı, mübarek geceler, bayram günleri, Kâbe'yi ziyaret anı, Arafat'ta vakfe zamanı, Hz. Rasulullah'ı (s.a.v) ziyaret zamanları, salihlerle sohbet ve zikir vakitleri ve kalbin ihlaslı olduğu her an, dua, istiğfar ve hayırların en makbul olduğu zamanlardır. 


Bu vakitleri ganimet bilmeli ve vefat eden dostlara özellikle o zamanlarda manevi hediyeler göndermelidir. Ölüye Kur'an-ı Hakim'den hangi ayet ve sure okunup bağışlansa faydalı olur. 


Ancak bazı surelerin okunması Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz tarafından özellikle tavsiye edilmiş, diğer bazı surelerin de okunması salihlerin tecrübesiyle tercih edilmiştir. 


Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz: “Ölülerinize “Yasin” suresini okuyunuz.”9 hadisiyle, ölen kimseye Yasin suresinin okunmasını tavsiye etmiştir. 


Âlimler bunun ölen kimsenin hem vefatı anında hem de kabri başında olabileceğini sdylemislerdir.2°' 


Bazı sure ve ayetler var ki, Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz onlar üzerinde çok durmuş ve okunmalarını tavsiye buyurmuştur. 


269 Ebu Dâvud, Cenâiz, 19; Nesâi, Sünen-i Kübrâ, No:1 0913, 10914; İbnu 
Mâce, Cenâiz, 4. 
261 Suyüti, Şerhu's-Sudür, 404. 
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Bunlar içinde Kur'an-ı Hakim'in esâsı ve anası diye tanıtılan Fâtiha Suresi’, kabir azabına mâni olan Mülk Suresi", Kur'an'ın üçte birine denk görülen “İhlas Suresi", her türlü şerre karşı birer siper vazifesi gören ‘Felak ve Nâs Sureleri" Kur'an'ın en büyük ayeti olan 'Ayete'-Kürsi”s gibi fazileti öne çıkarılan sure ve ayetler üzerinde Sahabe, Tâbiün ve büyük alimler çok durmuşlar, diriler ve ölüler için bunları tavsiye etmişlerdir. 


Ashabtan Abdullah İbnu Ömer (r.a), vefat edenin kabri başında Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini (Elif lâm mim'i) ve sonunu (âmerrasülü'yü) okumayı müstehap görmüştür.283 


Bir konuda müstehap hükmünü vermek ancak bir delille (Kitab veya sünnetle) mümkündür. Abdullah İbnu Ömer'in (r.a) bu hükmü, sünnetten gördüğü bir uygulamaya göre verdiğini söyleyebiliriz. 

Nitekim İmam Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Hz. Rasulullah (s.a.v), ölünün kabri başında bunların okunması tavsiye etmiştir.28* 


Bu konuyu biraz açmamızın sebebi, zamanımızdaki maddeci anlayışın her şeyi akıl ve madde ölçüleriyle değerlendirip, ölümü, ölüm ötesini, ölenlere yapılacak hizmetleri ve bizden önce giden büyüklere karşı gereken hürmetleri unutmasından dolayıdır. 


Ne mutlu, kendisi ölüp gittiğinde, geride onu unutmayan, en tatlı anlarda ve kıymetli zamanlardaki dualarına onu da ka- tan, arada bir onun için de gözyaşı akıtan vefalı dostlar bırakan mümine!.. 


Kardeşim! 


22 Müslim, Salatu’l-Musafirin, 254, 259, 264; Tirmizi, Fedailü'l-Kur'an, 1, 2, 
S, D 42. 

263 Beyhaki, Sünen-i Kübrâ, IV, 56. 

264 Taberâni, el-Kebir, Hadis No: 13613; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, Ill, 44. 
Hadisin senedinde râvilerden kaynaklanan bir zayıflık varsa da bu, hadisle amel etmeye mâni değildir. 
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Kendine aciyorsan Allah için kardesler ve dostlar edin. 
Her dostluğunu maddi menfaati için başlatan ve menfaati bitince seni ortada bırakan ehi-i dünya ile sakın dost olma. İnsanlarla iyi geçin fakat herkese güvenme. 


Ariflerin meclisine gir, kamil bir mürşitin talebesi ol ve onun cemaatı olarak öl. Arifler vefalı ve merttirler. 


Onlar, Allah için bir kimseyi sevip ona meclis ve gönüllerinde yer verirlerse, onu dünya ve ahirette hiç unutmazlar. 
Güzel dua ve samimi istiğfarlarına onu da katarlar. 


Salihler Allahu Teala'nın izniyle, sadık dostlarına kıyamet günü şefaat ederler. 


Kamil mürşitler Rasulullah (s.a.v) Efendimizin varisleridir. 
Onun diğer şerefli halleri gibi, kendisindeki muhabbet ve merhamet ahlakına da varis olduklarından, Efendimizin ümmetini kendi nefisleri gibi kabul ederler. 

Marifetleri tam ve imanları kamil olduğundan, kendileri için sevdiklerini ve istediklerini Allah yolunda kendilerine tâbi olanlar için de sever ve isterler. 

Allahu Teala Rasulullah (s.a.v) Efendimize: 

“Rasülüm! Hem kendin için hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için istiğfar et.'285 emrini vermiştir. 

Efendimiz (s.a.v) bu emri aldıktan sonra, dünyadan ayrılıp ahireti şereflendirene kadar ümmeti için dua ve istiğfar etmiştir. 

Hâlen de kabr-i saadetlerinde onlara hayır dua etmeye devam etmektedir. 

Mahşer gününde de günahkar ümmetinin derdine düşecek, onları alıp Cennete götürene kadar rahat etmeyecektir. 
Bu, Muhammedi merhamettir. 

Onun varisleri, bu merhametle ömürleri boyunca Ümmet-i Muhammed için dua ve istiğfar etmektedirler. Onlar işledikle- 


265 Muhammed 47/19. 
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ri hayırların, yaptıkları zikirlerin sevabını bütün dostlarına dagitmaktadirlar. 


Aklı olan, bu dua ve istiğfar ordusuna katılır. Takva caddesinden hiç ayrılmadan Cennete doğru giden bu veliler kafilesinin binlercesine vekaleten bir tanesini örnek verelim: 


Memleketimizde ve dünyanın bir çok ülkesinde, Hatme-i Hâcegân ismiyle cemaatla icra edilen bir zikir vardır. Bu zikir esnasında toplam on dört (14) adet Fâtiha, iki yüz (200) adet Salâvât-ı Şerife, yetmiş dokuz (79) adet Elem neşrah leke (İnşirah suresi) ve bin (1000) adet İhlas Suresi okunmaktadır. 


Bu okunanların sevabı zikrin sonunda, önce Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimize, peşinden Sahabe-i Kirâm ve Sâdâtı Kiram'ın(büyük veliler) ruhlarına hediye edilmektedir. 


Bu zikirlerin sevabı ayrıca bu silsileye tabi olan, onları sevip Allah yolunda talebelik yapan bütün müntesiplere ve diğer meşreplerdeki Hak yolcularının ruhlarına da hediye edilmektedir. 


Bu zikir sadece mürşit tarafından belirli günlerde tek bir yerde değil, bu yola müntesip olanların bulunduğu hemen her yerde, her gün yapılmaktadır. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimizin müjdesiyle, bir tek İhlas Suresi, sevap olarak Kur'an-ı Hakim'in üçte birine denktir.266 Bin (1000) İhlası Şerife okunan bir hatmede, üç yüz otuz üç (333) hatim sevabı hasıl olmaktadır. Hiç şüphesiz bu, Allahu Teala'nın Ümmet-i Muhammede bir ikramıdır. 

Şimdi Allah için bir düşünelim: 

Kimin tek başına bu kadar zikri her gün çekmeye gücü yeter. Ve kimin çoluk-çocuğu kendisi öldükten sonra her gün ona bu şekilde dua ve istiğfar edip Kur'an ve zikirlerin sevabını hediye eder?!.. 


Bu iş parayla da mümkün değildir. Buna ancak Allah yoluna baş koymuş arifler güç yetirebilir. 


26 Muslim, Salatu’l-Mus€firin, 261; Tirmizi, Fedailü'l-Kur'an, 11. 
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insafla düsünelim: 


Allah rızası için böyle bir halkaya girip kıyamete kadar yapılacak zikir ve hayırların sevabına hissedar olmaktan daha kârlı hangi yatırım vardır? 


Bu ne güzel bir sadaka-i cariyedir ki, sahibine kıyamete kadar sevap ve nur akıtmaya devam eder. 


Evet hedefi sırf Allah rızası ve takva olan tasavvufun tek faydası bu olsaydı bile, yine de uğruna can verilmeye değerdi. 


Tasavvufun temin edeceği bütün güzellikler, ihlas, edep ve sabra bağlıdır. 


Allah yolunda kendisine tabi olan cemaatına dua etmek her imamın vazifesidir. 


Bir takvâ imamına cemaat olan kimseye de, Allah'a kavuşana kadar imamından ayrılmaması gerekir. Cenab-ı Hakk: 

“O gün biz, herkesi imamıyla birlikte çağıracağız. 5” þuyurmaktadir. 


Haram Malla Hayır Yapılabilir mi? 


İslam'ın temel şartlarından birisi de, rızkını helalinden aramak ve kazancını hayırlı bir şekilde harcamaktır. İbadetlerin sıhhat ve kabul şartlarının başında, vücudun helal lokma ile beslenmesi gelmektedir. Karnına girene dikkat etmeyenlerin, kalbine gelecek bir feyiz yoktur. Bu mesele çok önemlidir. 


Namaz olsun, zikir olsun, hizmet olsun, hac olsun; bütün ibadetlerin sevabı ve manevi tadı, ihlas, ilim ve edebe bağlı olduğu kadar, vücuda giren gıdaların helal olmasına da bağlıdır. Haramla beslenen bir vücüt, dünyada haramı terk ederek tövbe suyu ile temizlenmez ise, ahirette Cehennem ateşiyle temizlenecektir. Şu hadislerin uyarısına kulak vermeli- 


yiz: 


267 İsrâ 17/71. 


148 ALLAH YOLUNDA YARDIM ve COMERTLIK 


“Haramla beslenen bir vücut, Cennete değil, Cehenne-me daha lâyıktır.'288 


“Ey insanlar! Şüphesiz Allah temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allahu Teala, rızık ve yiyecek konusunda peygamberlerine emrettiklerini müminlere de emretmiştir. Allahu Teala peygamberlerine: 


“Ey Rasüllerim! Yiyeceklerin temiz olanlarından yiyin ve salih amel işleyin; şüphesiz ben, bütün yaptıklarınızdan haberdarım. 289 buyurmuştur. Müminlere de: 


“Ey iman edenler! Size rızk olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin.”79 emrini vermiştir. 
Sizden birisi (hac, cihat veya ilim için) yorucu uzunca bir sefere çıkar. Saçı başı toz toprak içinde ellerini semâya kaldırıp: 


Ya Rabbi, ya Rabbi diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Bu sekil- de duası nasıl kabul edilsin!/?271 


“Malının zekatını verdiğinde, o malda üzerine düşeni yapmış olursun. Kim haram mal toplar da onu sadaka olarak verirse, bundan kendisine bir sevap olmadığı gibi, vebali de ona aittir.””72 

“Taharetsiz namaz kabul edilmedigi gibi, haram yoldan kazanılan maldan verilen sadaka da kabul edilmez’? 


“Şüphesiz Allah, rızklarınızı aranızda taksim ettiği gibi ahlaklarınızı da taksim etmiştir. Allah dünyayı, sevdiğine de sevmediğine de verir. Dini ise ancak sevdiklerine verir. O kime dini vermişse onu sevmiştir. 


268 Hâkim, Müstedrek, IV, 422; Ahmed, Müsned, Ill, 321; 329; Begavi, Şerhu's-Sünne, VIII, No: 2029. 

269 Müminün 23/51. 

29 Bakara 2/172. 

271 Müslim, Zekat, 65; Tirmizi, Tefsiru Sure (2), 3. 

272 Hâkim, Müstedrek, |, 390; Beyhaki, Sünen, IV, 84. 

273 Müslim, Tahâret, 224; İbnu Mâce, Tahâret, 2; Ebu Ya'lâ, Müsned, No: 
4251; Ebu Avâne, Müsned, I, No: 635. 
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Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir kulun, kalbi ve dili doğru olmadıkça, gerçek bir müslüman olamaz. 
Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse de gerçek bir mümin olamaz. 


Bir kul, haramdan mal kazanıp ondan sadaka verse, sadakası kabul olmaz, ondan harcasa bereketini görmez, arkadan gelenlere miras bıraksa, bu onun ancak azabını artırır. 


Şüphesiz Allahu Teala kötülükle kötülüğü temizlemez; kötülüğü ancak iyilikle temizler. Hiç şüphesiz pis olan bir şey, pis olan diğer şeyi temizlemez.'?74 


Demek ki, Allahu Teala'ya sevilmek için kalbimiz kadar, kazandıklarımızı da temiz tutmak zorundayız. şu önemli noktayı hatırlayalım: 


Hükmü açık ve haram olduğu kesin bir şeyi helal görmek, insanı dinden çıkarır. Bu günaha düşen bir kimsenin derhal imanını tazeleyip tövbe etmesi gerekir. 


Elinde haram mal bulunan bir kimse, tövbe ettiğinde, o malın sahibi belli ve mal da elde mevcut ise, mal kendisine aynen iade edilir. Ayrıca kendisinden helallik istenir. 


Haram malın sahibi mevcut değil veya bilinmiyorsa, varisi de yoksa bu mal olduğu gibi elden çıkarılıp sadaka olarak verilir. Veren kimse bununla bir sevap alacağını düşünmemeli. 
Ancak bu malın günahından kurtulmuş olacağını bilmelidir. 


Sahibi bulunamayan haram bir mal, sadakaların verildiği yerlere verilebilir. Fakirlerin dışında, amme menfaatine harcanabilir. Köprü, yol, okul, mescit gibi hayır yollarında kullanılabilir.275 

Böyle bir malı fakire verirken onun haram olduğunu, bunun için kendisine verdiğini söylemek gerekmez. Malı veren kimsenin, onun vebâlinden kurtulmaya niyet etmesi yeterlidir. 


274 Ahmed, Müsned, |, 387; Beğavi, Şerhu's-Sünne, VIII, No: 2030; Hadisin 
ilk kısmı için bkz: Hâkim, Müstedrek, |, 23. 
2/5 Gazâli, İhya, Il, 189; Nevevi, el-Mecmü, IX, 428. 
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Haksiz ve haram yollardan elde edilen bir mal, onu bu yollarla elde eden kimse için haramdır. Fakat asıl sahibine iade imkanı olmadığı için, fakire verildiğinde bu mal, fakir için haram olmaz. Onun için temiz ve helal olup istediği gibi kullanabilir.276 

Haram yoldan mal kazanan veya kendisine haram maldan miras kalan kimse fakir ise, malin sahibini bulma ve iâde imkanı olmadığı zaman, bu malı ihtiyacı kadar kendisi kullanabilir, çoluk çocuğuna harcayabilir. Ancak bu fakir, zaruri ihtiyaçlarının üstündeki haram malı elinden çıkarmalı, onu başka fakirlere vermelidir. 


Vefat eden bir kimsenin geride bıraktığı malın hangi yollardan kazanıldığı bilinmese, o mal, varisler için temiz ve helaldir. Ancak haram olduğu kesin belli olan bir mal, kimden alındığı biliniyorsa ona iade edilir, kendisi yoksa varislerine verilir. Hiçbirisine ulaşılamıyorsa mevcut mal, fakirlere veya hayır yollarından birisine sadaka olarak dağıtılır. 


Haram mal ile zenginlik olmaz. Bir kimsenin elindeki haram mal zekat nisabına ulaşsa ondan zekat verilmez. Bu mala sahip olmakla kişiye hac farz olmaz. Malı helal yoldan kazanmadığı için kurbanı geçerli olmaz. Çünkü bu mal başkasınındır. Sahibine iade edilmelidir. Sahibi biliniyorsa helallik alınıp mal temizlenmelidir. Aksi halde bu mal olduğu gibi fakirlere verilmelidir.277 


Şahsi Malı Olmayan Kadın Nasıl Hayır Yapar? 


Hayır ve sadakanın sadece mal ve para ile olmayacağını söylemiştik. İnsanı cömert edecek bir değil binlerce yol vardır. 
Müslüman bir kadın da, bu şerefli ahlaktan nasibini almalı ve cömertlerin safına katılmalıdır. 


2/6 Nevevi, el-Mecmü, IX, 428. 
277 Geniş bilgi için bkz: İbnu Abidin, Reddii’l-Muhtar, III, 217-219; Gazâli, İhya, İl, 185-192; Nevevi, el-Mecmü, IX, 417-429. 
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Miras, mehir, hediye ve ticaret yoluyla geliri olan ve elindeki miktar zenginlik nisabina ulasan müslüman bir kadin, bu maldan zekat ve sadaka-ı fıtır vermek, kurban kesmek ve gücü yetiyorsa hacca gitmekle mükelleftir. 


Bunları yaptıktan sonra sıra fazilet olan infak şekillerine gelir ki müslüman kadın, bu konuda serbesttir. Şahsi malını istediği hayır yollarında harcayabilir. Bu konuda kocasının izni de şart değildir. Ancak kocası fakirse ona bağışlaması, malini çocuklarına harcaması, en yakın akraba veya kapı komşularından vermeye başlaması daha faziletlidir. 


Şahsi malı olmayan ve ancak kocasının getirdiğini harcama durumunda olan müslüman bir kadın, kocasının malından ve evin içişlerinden sorumludur. 


Evin dışındaki harcamalarında ise kadın, genel veya özel izin almalıdır: 


Genel izin; her müslümanın yapması tavsiye ve teşvik edilen hayır türlerini içerir. Mesela biraz ekmek ve su isteyeni boş çevirmemek, ödünç bir şey isteyen komşulara yardımcı olmak, eve gelen misafire ikramda bulunmak, fakir ve muhtaç komşulara bir parça yiyecek göndermek gibi şeyler, genel iznin içine girer. 

İslami örfe göre bunlara genel olarak izin verilmiştir. Bunlar eli dar da olsa her müslümanın yapabileceği hayır çeşitleridir. Bu hususlarda cimrilik etmemelidir. 


Özel izin ise; bunların dışındaki hayırlarda gerekir. Koca- nın izni olmadan o tür hayırları yapmamalıdır. Ancak koca, elinden ne geliyorsa yap diye bir izin vermişse o zaman serbesttir. 

Kadın veya hizmetçi tarafından evin reisinin malından yapılan her türlü hayrın bir sevabı onu yapana, bir sevabı da bu malı kazanan kocaya yazılır. 

Bu konuda Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 
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“Bir kadın, kocasının malından ve yiyeceğinden haddi aşmadan hayır yolunda infak ederse, kendisine bir sevap yazılır. O malı kazanan kocaya da bir sevap yazılır. Hizmetçinin hayır yolundaki harcamaları da böyledir. Birinin sevabı diğerinin sevabına noksanlık getirmez.'278 


Hz. Ebu Bekir'in (r.a) kızı Esma (r.ah) anlatıyor: “ Hz Peygambere (s.a.v) geldim ve: 


— Ya Rasulallah! Benim herhangi bir malım yok, ancak kocam Zübeyr'in eve getirdikleri var. Benim onlardan hayır yapmamda bir sakınca var mıdır? diye sordum. Efendimiz (s.a.v) ona: 


“Gücünün yettiği kadar (kendi malından ve rızasıyla koca- nın malından) 279 hayır yap. Elini sıkı tutma ki Allah da sana karşı rahmetini kısmasın.'289 buyurdu. 

Rasulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: 

“Ey müslüman kadınlar! Bir komşu, diğer komşusu için yapabileceği hiçbir hayrı küçük görmesin; bir koyun bacağıyla da olsa ikramda bulunsun.'28! 

Hz. Âişe vâlidemiz (r.ah) Hz. Rasulullah'a (s.a.v), iyilik ve ikrama hangi komşudan başlayacağını sorunca, Efendimiz (s.a.v) ona da şu cevabı verdi: 


“Kapısı sana en yakın olan komşudan başla.'282 


Rasulullah (s.a.v) Efendimizin sadaka ile ilgili şu müjdelerini bir kere daha hatırlayalım: 


“Sadaka, dünyada belâlara, ahirette ise Cehennem azabına karşı bir siperdir.” 


“Sadaka, Allahu Teala'nın gazabını söndürür, kötü ölüme engel olur.” 


278 Buhâri, Buyü, 12; Müslim, Zekat, 80-81. 
29 Nevevi, Müslim Şerhi, VII, 120. 

29 Buhâri, Zekat, 22; Müslim, Zekat, 89. 
281 Buhâri, Edeb, 30; Müslim, Zekat, 90. 
282 Buhâri, Edeb, 32. 
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“Kıyamette herkes, hesap görülene kadar, sadakasinin gölgesi altında olacaktır.” 


Hadis-i şerif Cehennem ehlinin ekseriyetini durmadan lânet okuyan, devamlı şikayette bulunan ve kocalarının iyiliğini inkar eden kadınlar olduğu bildiriyor.285 Allah Rasülü (s.a.v) kadınlar için azaptan kurtuluş yolunu şöyle tarif ediyor: 


“Ey kadınlar! Süslerinizden de olsa çokça sadaka verin ve fazlaca istiğfar edin.'284 


Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin yanına bir kadın geldi. 
Yanında da kızı bulunuyordu. Kızın elinde ise kalınca iki bilezik vardı. Efendimiz (s.a.v): 


— Onların zekatını veriyor musun? diye sordu, kadın: — Hayır.” dedi. Rasulullah (s.a.v): 


— Allah'ın kıyamet günü senin eline ateşten iki bilezik takmasını sever misin? diye sordu Kadın: 


— Hayır, sevmem, dedi ve hemen bileğinden bilezikleri çıkarıp Rasulullah'ın (s.a.v) önüne bıraktı ve: 


— Onlar Allah ve Rasülü yolunda sadakadır, dedi.289 

İmam Tirmizi'nin rivayeti ise şöyledir: Rasulullah (s.a.v) aynı soruyu iki kadına sordu, onlar da aynı cevabı verince, Efendimiz (s.a.v): 


“Öyleyse onların zekatını verin.” buyurdu.288 


Farz olan zekatı vermek cömertlik değildir, ancak cimrilikten kurtulmaktır. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin belirttiği gibi, 'Müminin elindeki malda, zekatın dışında, yerine getirmesi gereken başka haklar da vardır.297 


283 Buhâri, Hayz, 6; Müslim, İman, 132; Nesâi, Zekat, 82; İbnu Mâce, Fiten, 
19. 

284 Buhâri, Zekat, 48; Müslim, Zekat, 45-46; İman, 132; Tirmizi, Zekat, 12. 

285 Ebu Dâvud, Zekat, 4. 

286 Tirmizi, Zekât, 12. 

287 Tirmizi, Zekat, 27; İbnu Mâce, Zekat, 3. 
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Müslüman bir koca hanımını, çocuklarını ve elinin altında bulunan kimseleri cimrilik ahlakından kurtarmalı, onları başkalarına iyilik yapmaya teşvik etmelidir. Bir dilim ekmek, bir çeşit meyve, bir bardak su, bir parça tatlı ile de olsa, arkadaş veya komşulara ikram etmeye alıştırmalıdır. 


Müslüman annenin cömertliği ve iyilik severliği evdeki çocuklar için güzel bir örnek olacaktır. Baba daha çok dışarıda bulunduğu için, komşularla iyi geçinme, onlara iyilik etme konusunda çocuklara ders verecek annedir. 


Müslüman bir kadının farz ibadetlerden sonra en büyük vazifesi, kocası ile iyi geçinmesi, diline sahip olması, kimseyi çekiştirmemesi, komşularına eziyet etmemesi ve hiç kimseyi alaya almamasıdır. 


Bir defasında Rasulullah (s.a.v) Efendimize bir kadından bahsedildi. Bu kadının geceleri namaz kıldığı, gündüzleri oruç tuttuğu, fakat diliyle komşularını üzdüğü haber verildi. 
Efendimiz (s.a.v): 


“Onda hayır yoktur. (Tövbe etmeden ölürse) o, ateştedir.” 
buyurdu. 


Başka bir kadından daha bahsettiler. Onun sadece beş vakit namazı kıldığını, ancak Ramazan orucunu tuttuğunu, takılarından da bir miktar sadaka verdiğini, bundan başka bir ibadetinin olmadığını fakat diliyle (ve eliyle) hiç kimseye eziyet vermediğini söylediler. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz bu kadın hakkında: 


“O, Cennettedir.” buyurdu.288 


Öyle zamanlar olur ki, hak yolunda erkek-kadın herkesin bir fedakarlık yapması lazım gelir. O zaman elde avuçta ne varsa ortaya koyma zamanıdır. İslami hizmetler her devirde, Allah rızasına aşık ve fedakâr insanların omzunda yürümüştür. 


28 Hâkim, Müstedrek, IV, 166. Zehebi de bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
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Nice fedakar ve cefakar müslüman kadinlar bilegindeki bilezikleri, kulağındaki küpeleri, parmağındaki yüzükleri Allah yolundaki hizmetlere tasadduk etmiş ve süslenme hakkını Cennete saklamistir. 

Çeyizini, kendi eliyle ördüğü birkaç danteli, üç beş çorabı, dokuduğu bir-iki kilimi satıp Allah yolundaki hizmetlere katkı- da bulunmaya çalışan kadınların sayısı hiç de az değildir. da 


Allah yolunda cihat ve hizmet eden İslam ordusuna bir kaç evladını birden gönderip, ‘Eger cihattan geri durursanız yahut savaştan ve ölümden kaçarsanız sütümü ve emeklerimi size helal etmem’ diyen ve ciğerparelerini Allah yolunda feda eden nice anneler mevcuttur. Hz Ömer (r.a) devrinde edep ve edipliği ile meşhur şâire kadın Hz. Hansa (rah.) gibi... 


Müslüman kadın evindeki çocuklarına vereceği edep ve ilmin bir çeşit sadaka olduğunu bilmeli. Onların sevabına ortak olmalı. 


Kızına güzel edep, hayırlı ilim ve faydalı sanat öğreten bir anne, öldükten sonraya en güzel sadakasını bırakmıştır. 


Müslüman kadının, evin içindeki fertlere ve özellikle ihtiyar dede ve nineye Allah rızası için yapacağı hizmetler, birer sadakadır. 


Müslüman kadın, yemeğinin suyunu biraz fazla koymalı, bir fakir veya yetime veyahut gelecek bir misafire ondan ikram etmeyi düşünmelidir. Bu niyet bile onun kalbindeki cömertlik ve hayır duygularını canlı tutacaktır. 


Müslüman kadın, yapacağı iyilik ve hizmetleri gösteriş, heyecan ve birilerine şirin gözükme derdiyle yapmamalıdır. Düşünmeli, irade ve sevgisiyle hizmetlere katılmalı, gücünün yettiğini Allah rızası için üstlenmeli, adının duyulmasını değil, o işin hakkıyla görülmesini hedefe almalıdır. 
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Hayır Yaparken Nelere Dikkat Etmeli? 


Bu bölüm konumuzun en mühim kısmı. Çünkü, ilmine ve edebine uygun yapılmayan bir hayır, sahibi için rahmet değil zahmet olur. Hayrı yapmak kadar, onu korumak da zordur. 


Hadis-i şerifte belirtildiği gibi insan, bir sadaka vermek isterse yetmiş tane şeytan engelini aşmak zorundadır.289 


Şeytan önce, kulun niyetlendiği hayra engel olmak ister. O hayrı yaptırmamak için kulun kalbine bin türlü vesvese verir, geçim endişesi ve yokluk korkusu salar; ‘hele şimdilik vazgeç” der. 


Şeytan kulun hayra başlamasına engel olamayınca, hayrın içinde iken hayrı bozmaya çalışır. Kulun niyetini karıştırır, yapacağı hayrın edeplerini zayi ettirir, noksan yaptırır, aceleye getirtir, vaktini geciktirir. Bunlara da gücü yetmezse kula, hayrın peşinde yaptırabileceği ve amelini zayi ettireceği şerleri düşünür. 

Kulu kendini beğenmeye, yaptığı hayrı çok görmeye, başkalarını küçümsemeye sevk eder. Verdiği sadakayı başa kaktırır, fakire hor baktırır, diliyle eziyet ettirir; sonunda hayrı sıfıra indirir. Bütün bunlar hayrın sevabını azaltan afetlerdir. Bunun için hayır yapan kimse, onu muhafaza etmenin yollarını iyi bilmelidir. 


Hayırda Acele Edilmeli mi? 


'Daha sonra yaparım'demek şeytandandır. Şeytan insana hayırlı amelleri devamlı tehir ettirir. “Yarın yaparsın, onun icabına ileride bakarsın, şimdi yük altındasın, sen zaten iyi bir insansın, her zaman iyilik yapmaya hazırsın..' gibi vesveseler vererek insanı kabre kadar oyalar. 


Ama aniden ölüm gelir çatar ve insanoğlu hasretle geriye bakar, fakat nâfile! Nefesler tükenmiş, iyilik imkanı kalmamış- 


29 Hakim, Müstedrek, |, 417. 
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tır. Allah yolunda vermeye çekindiği mal, artık elinden çıkmıştir. 


Farz ibadetlere dikkat etmeli ve özellikle vakti gelen zekat ibadetini hiç geciktirmeden yerine getirmelidir. Çünkü zekat, vakti gelince eldeki mal fakirin hakkı olmaktadır. Geciktiği zaman, aradaki değer kaybını da asıl miktara eklemek gerekir. 


Bir de ölüm hâlinde zekat borcu düşmez; varsa mirasın üçte birinden ayrılıp verilmelidir. Yoksa varislerin insafına kalir; isterlerse onun namina zekat, sadakar-ı fıtır, oruç keffareti gibi borçlarını kendi mallarından ödeyebilirler. Diğer mali borçlar ve hac da böyledir. Ödenmeyen her zekatın azabı vardır. 


Sadaka Gizli mi Verilmeli? 


Zekat gibi farz olan mali ibadetleri açıktan yapmanın bir sakıncası ve tehlikesi yoktur. Özellikle örnek alınacağı ve teşvik olacağı durumlarda Allah rızası için açıktan verilebilir. Ancak kalbe riya ve gösteriş hâkim olursa onu da gizli vermelidir. 

Diğer nafile hayırları ve sadakaları, mümkün olduğu kadar gizli yollardan vermek ve fakire kimden geldiğini hissettirmemek gerekir. Bu o kadar zor ve güzel bir ahlaktır ki, yapanı az olduğu için, sevabı ve müjdesi çok büyüktür. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, dünyadaki en ağır ve en çetin işin, sağ elin verdiği sadakayı sol elden gizlemek olduğunu belirtmiştir.299 

Bu konuda Rasulullah (s.a.v) Efendimizin verdiği şu müjdeyi herkesin duyması gerekir: 

“Yedi sınıf insan vardır ki, Allahu Teala, kendi rahmetinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, onları kendi gölgesinde gölgelendirecektir. 


290 Tirmizi, Tefsiru Sure (95), 1, No: 3380; Ahmed, Müsned, Ill, 124. 
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1- Adil yönetici. 

2- Allah'ın ibadetinde büyüyen genç. 

3- Kalbi mescidlere bağlı kimse. 

4- Birbirini sırf Allah için seven, bu sevgi ile buluşup, bu sevgi içindeyken ayrılan iki kimse. 

5- Kendisini zinaya çağıran güzel ve itibarlı bir kadına: Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyip harama yanaşmayan kimse. 

6- Sağ elinin verdiği sadakayı sol elinin bilemeyeceği şekilde gizli sadaka veren kimse. 

7- Tek başına gizli bir yerde Allahu Teala'yı zikredip gözlerinden yaş boşalarak ağlayan kimse. '°9! 


Öyleyse sadakayı gizli vermenin yollarını aramalıdır. Bunun için, sadakayı bir aracı vâsıtasıyla ihtiyaç sahibine vermek, bunun için geceyi veya tenha bir yeri seçmek, fakirin bakkala veya bir şahsa olan borcunu ödemek, sadakayı fakirin alacağı bir yere terk etmek en güzel yollardandır. 


Allahu Teala: “Sadakalarınızı gizleyerek fakire verirseniz, bu, sizin için daha hayirladir.’®°? buyurmuştur. 

Hz. Hüseyin'in (r.a) oğlu Ali Zeynelabidin (rah.), verdiği sadakayı gizleme konusunda örnek bir insandı. 

O Medine'de yüze yakın fakir ailenin günlük yiyeceklerini bir çuvala doldurup geceleri sırtıyla taşıyarak gizlice kapılarının önüne bırakırdı. Fakirlerin hiçbirisi, bu yiyeceğin kapılarına kim tarafından bırakıldığını fark edememişlerdi. 


Bu durum Hz. Zeynülabidin (rah.) vefat edene kadar devam etti. Onun vefâtıyla bu yiyecekler de kesilmişti. O zaman bunların kimden geldiği anlaşılmıştı. Bir de, kendisinin saadetli nâşı yıkanırken, sırtında, geceleri taşıdığı erzak çuvalı- 


21 Buhâri, Salat, 187; Zekat, 17; Müslim, Zekat, 91; Tirmizi, Zühd, 53; Nesâi, 
Sünen-i Kübrâ, Kadâ, 2. 
22 Bakara 2/271. 
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nin bıraktığı izler görülmüştü. Bu hadiseye şahit olan Medineliler şöyle demişlerdir: 


“Biz gizli sadaka vermenin ne demek olduğunu, Hz. Zeynülabidin (rah.) vefat edince anladik.”293 


Gizli sadaka, verildikten sonra verenin, onu kime verdiğini unuttuğu sadakadır. Yoksa gizli bir yoldan sadaka verip daha sonra halkın içinde ondan bahseden kimse, gizlediği şeyi açığa çıkarmış olur. 

Gizli zikir çeken bir kimsenin, ben gizli zikir çekiyorum demesi de böyledir. İkisi de işlerini gizli yapmışlar fakat sabredemeyip amellerini açığa vurmuşlardır. 


Gizli amel, sâdece Allahu Teala'nın ve bir de yazıcı meleklerin bildiği, dünyada kimsenin fark etmediği ameldir. O, ancak ahirette ortaya çıkar. Şeytan böyle bir amele musallat olamaz. 

Kamil müminlerin yaptığı öyle gizli ameller, fikirler ve zikirler vardır ki, onları kendi nefisleri dahi hatırlamaz, yazıcı melekler bile farkında olmaz, ancak her şeye vâkıf olan Mevlâ (c.c) bilir. Kıyamet günü karşılığını O verir. 


Bu hususta diğer bazı edepleri de şöylece zikredebiliriz: 


1- Fakire Karşı Güler Yüzlü olmalıdır. 

Allahu Teala sadaka verip, verdiğini başa kakanları şöyle uyarmıştır: 

“Ey iman edenler! Verdiğiniz sadakaları başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın.”?294 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz de, her verdiği şeyi başa kakan, iyilik yaptığı fakirin canını sıkan, gönlünü daraltan kimselerin ahiretteki acı durumunu şöyle belirtmiştir: 


293 Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliya, Ill, 160. 
294 Bakara 2/264. 
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“Uc kimse var ki, Allah kıyamet günü onlarla konusmayacak, onlara (rahmet nazarıyla) bakmayacak, kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. 


Bunlar; elbisesini uzatıp kibirli kibirli yürüyenler, her verdiğini başa kakanlar ve malını yalan yeminle satanlardır.'295 

Zengin kimse şunu bilmelidir: Yapacağı bir hayır ile ulaşacağı sevap, fakirin gönlünün hoş olmasına bağlıdır. Zengin korkmalı ve 'Eğer fakiri memnun edemezsem Allahu Teala hem hayrımı yüzüme çarpar hem de bana gazap eder, helak olurum' diye endişelenmelidir. 


Çünkü, fakiri üzenin hasmı Allah'tır. 


Zengin kimse Allah'ın rahmetine fakirden daha fazla muhtaçtır. Çünkü ahirette kendisine, ‘Bu malı nereden kazandın ve kim için nasıl harcadin?’ diye hem yediğinden hem de verdiğinden hesap sorulacaktır. 


Haram kazancın azâbı, helalin ise hesabı vardır. Helal yollardan birikse bile, çok malın hesabı da o kadar uzun ve çetin olacaktır. 


Fakir, zengin için Cehennem ateşine karşı bir siperdir. 
Zengine cömertlik sıfatını ve sevabını fakir kazandırmaktadır. 
Zengin nefsi ve midesi için haddinden fazla harcama yapmakla sadece “müsrif” ve “obur” ismini alır ve bu sıfatla onu ancak Cehennem bekler. Aynı harcamayı Allah rızası için bir fakire yaptığı zaman ise, kendisine “cömert” ünvanı verilir. 
Şimdi Allah için bir düşünelim: 

Kim kime daha fazla muhtaçtır, zengin fakire mi, yoksa fakir zengine mi? 

Aslında minnet ve naz etme hakkı zenginin değil, fakirindir. Zenginin verdiği sadakadan dolayı fakirden teşekkür bek- 


295 Müslim, İman, 171; Ebu Dâvud, libas, 25; Tirmizi, Buyü, 5; Nesâi, Zekat, 
69. 
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leme yerine, sadakasını kabul ettiği, kendisini malin mesuliyetinden kurtardığı ve sevap almasına vesile olduğu için fakire teşekkür etmelidir. 


Sadaka verirken fakiri tedirgin edecek ve onu üzecek söz ve davranışlardan sakınmalıdır. Fakirin işini görürken ağırdan almak, söz verip birkaç gün sallamak, karşılaştığında yüzünü ekşitmek, ona geçim sıkıntısından ve bir sürü borcu olduğundan bahsetmek, verdiği mala göz dikmek, sık sık 'niçin çalışmadığını' sorup durmak, ondan bir teşekkür, hürmet veya hizmet beklemek, fakire eziyet vermektir. 

Allah rızası için hayır yapan bir mümin, fakiri görünce yüzü gülmeli, onu ayakta karşılamalı, en nâzik ve samimi ifâdelerle hâlini hatırını sormalı ve gücü yetiyorsa ihtiyacını hemen gidermeli, ayrıca giderken kapıya kadar uğurlamalıdır. Bir de tekrar gelmesinden memnun olacağını söylemelidir. 


Zengin fakirden teşekkür değil, açıkca dua bile beklememelidir. Fakir gittikten sonra, kendisi gönlünü ve elini Allahu Teala'ya açıp: 

“Ya Rabbi! Bana bu hayrı yapma imkanı ve sevgisi verdigin için sana hamd olsun. Rasülün Hz. Muhammed'in (s.a.v) tercih ettiği fakirliği temsil eden şu mümin kardeşimin vesilesiyle beni affet, hayrımı kabul et.” diye dua etmelidir. 


Mümin kardeşleri tarafından ihtiyacı görülen veya kendisine bir iyilik dokunan kimse de, önce bu vesileyi yaratan Rabbine şükretmeli, sonra da iyilik sahibine teşekkür ve hayır dua etmelidir. Edep budur. Efendimiz (s.a.v): 

“İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, Allah'a şükretmiş olmaz.” buyurmuştur. 

Her iyiliğe karşı, mümkün olan bir karşılıkta bulunmalıdır. 
Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bu konudaki edebi şöyle beyan buyurmuştur: 


296 Ebu Dâvud, Edeb, 11; Tirmizi, Birr, No: 1955; Ahmed, Müsned, II, 302; 
303; Beğavi, Şerhu's-Sünne, XIII, 187. (No:3610) 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“Kim size bir iyilikte bulunursa, onun iyiliğine karşılık bir ikramda da siz bulunun. Eğer kendisine verecek bir şeyiniz yoksa, onun için hayır dua edin ki, bir karşılık vermiş olasıpz; 2 


Fakir, zengine karşı yapmacık hareketlere ve yağcılık türü sözlere girmemeli; zenginin karşısında ne başını eğmeli, ne de belini bükmelidir. Selamla yanına girip; hayır dua ile çıkmalıdır. Kibirli, kendini beğenen ekşi suratlı insanlara ihtiyaç arz etmemelidir. Güzel yüzlü ve tevazu sahibi insanları seçmelidir. 


2- Malın Helal ve İyisinden Hayır Yapmalıdır. 


“Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkarttığımız şeylerden infak edin. 
Sakın onların içinden, kendinizin ancak yüzünüzü ekşiterek alacağınız şeyleri infak etmeye kalkmayın.” ayetini duyan bir müslüman, bu emrin aksine bir yol ile Allah rızasına ulaşamaz. 


Çünkü: “Allah temizdir; ancak temiz olanları kabul eder, semâya ancak salih amel yükselir.” buyuran Allah'ın Rasülü (s.a.v), ilâhi huzurda kimin makbul olacağını ve neyin kabul göreceğini bize göstermiştir. 

Temiz mal, helal maldır. Bir sadakanın sevap getirmesi için helal maldan verilmesi şarttır. 

Temiz mal kalitesi iyi, görünüşü güzel, değeri yüksek olan maldır. Bozulmaya yüz tutmuş yiyecekler, eskimiş elbiseler, ancak yakılmakla fayda görülecek eşyalar, temiz mal değildir. 
Onları fakire vermeye kalkmak, ona çürük mal ile dolmuş depoyu veye dolabı temizletmekten başka bir şey değildir. 


27 Buhâri, Edebü'l-Müfred, Had. No:216; Ebu Dâvud, Zekat, 38; Nesâi, 
Zekat, 72; Hakim, Müstedrek, |, 41. 

28 Bakara 2/267. 

299 Muslim, Zekat, 65; Tirmizi, Tefsiru Sure (2), 37. 
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Sadaka, Allahu Teala'ya karşı sevgiyi ve sadakatı ifade eder. Verilen şeyler, alınacak sevabın da bir ölçüsüdür. Cenabı Hak: 

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, iyiliğe ulaşamazsınız. Her neyi infak ederseniz, Allah onu bilir.'99 buyurmuştur. 

Kendimiz severek giymediğimiz bir elbiseyi, bize verilince almamak için bahane aradığımız bir eşyayı, önümüze konulunca elimizi uzatmadığımız bir yiyeceği fakirlere vermemeliyiz. Allah'tan haya etmeliyiz. 


Malın en iyisini infak etmek tavsiye edilir, fakat şart koşulmaz. İnfakta asıl olan, malın orta halli olanından ve iyi sınıfına gireninden vermektir. 


Önceki büyükler hayır ve sadaka olarak vereceği zaman malın iyisinden seçer, onu temizler, süsler ve fakire öylece verirlerdi. 


Fakire ve hayır hizmetlerine vereceğimiz eşyalar, paralanmış, karalanmış, yaralanmış olmamalıdır. Maddi değeri aynı da olsa fakire, malın yenisini ve temizini vermelidir. 


Unutulmasın! Fakire verilecek en güzel hediye, sevgi ile güler yüzdür. Şunu da unutmayalım: Fakire verdiğimiz her şey aslında Rabbimize emanet edilmektedir. O makama kötü mal vermek dostluğa yakışmaz. 


3- Hayır Yapmaya Yakınlardan Başlamalıdır. 


Hizmeti görülecek ilk yakın, nefsimizdir. Sonra sırasıyla âilemiz, çocuklarımız yakın akraba ve bitişik komşularımız gelmektedir. İnsan, gücü nisbetinde nefsinin vazgeçilmez haklarını yerine getirip zaruri ihtiyaçlarını görmekle mükelleftir. Sevabını Allah'tan bekleyerek ve kendisine ilâhi bir emanet olduğunu düşünerek ailesi için yaptığı bütün harcamalar, mümin için birer sadakadır. Bunu, önceki bölümlerde zikretmiştik. | 
300 Âl-i İmrân 3/92. 
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Bundan sonra dikkat edilecek husus, bizi tanıyan ve kendileriyle akrabalık veya komşuluk hukukumuz bulunan fakirlerin durumudur. Çünkü onlar, önce çevrelerinden gelecek hayrı gözetlemekte, ihtiyaçlarının giderilmesini onlardan beklemektedirler. Yardım yapılacak fakir, akraba olunca iki yönlü sevap gelmektedir: Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı gözetme sevabı. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“Miskine (ve fakire) verilen sadaka, sadece bir sadakadır. 
Akrabaya verilince ise hem sadaka hem de sıla-i rahim (akrabay! gözetme) olur."891 

“Yakınlara verilen sadakada iki çeşit sevap vardır: 

1- Sadaka sevabı, 

2- Akrabaya ikram sevabı.'392 

“Veren el, üstün olandır. Hayır yapmaya sana en yakınlardan başla. Önce annene, babana, kız kardeşine, kardeşine ver, daha sonra en yakınlardan devam et. 

Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, ashabını sadaka vermeye teşvik etti. Bir adam Rasulullah'ın (s.a.v) saadetli huzuruna gelerek: 

— Ya Rasülallah! Yanımda bir dinar var, onu ne yapayım? 
diye sordu; Efendimiz (s.a.v): 

— Kendine harca, buyurdu. Adam: 

— Bir dinarım daha var, dedi, Efendimiz (s.a.v): 

— Çocuklarına harca, buyurdu. Adam: 


31 Tirmizi, Zekat, 26; Nesâi, Zekat, 82; İbnu Mâce, Zekat, 28; Hakim, Müstedrek, |, 408. 

302 Buhâri, Zekat, 48; Müslim, Zekat, 45. Uzunca bir hadisin son bölümünden 
alındı. 
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— Bir dinarim daha var, dedi, Efendimiz (s.a.v): 

— Hanimina harca, buyurdu. Adam: 

— Bir dinarim daha var, dedi, Efendimiz (s.a.v): 

— Hizmetçine harca, buyurdu. Adam: 

— Bir dinarım daha var, dedi, Efendimiz (s.a.v): 

— Bundan sonra kime vereceğini sen daha iyi bilirsin, buyurdu.394 

Âişe vâlidemiz (r.ah): 

— Ya Rasulallah! Benim iki komşum var; önce hangisine hediye vereyim? diye sordu, Efendimiz (s.a.v): 

— Sana kapısı en yakın olandan başla, buyurdu.%° 

Çoluk-çocuğun haklarını zayi edecek, onları fakir düşürüp başkalarına el açmaya sevk edecek bir şekilde mal harcamak, hayır yapmak doğru değildir. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, böyle davranmak isteyen ashabına mani olmuş. onların aşırı hayır muhabbetini dengelemiş ve hayrın ölçüsünü şöyle ortaya koymuştur: 

“Sizden birisi sahip olduğu şeyleri getirip: “Bu sadakadır.” 
der ve elinden çıkarır. Sonra da, oturup insanlara el açar; ondan bundan dilenir. Bu doğru değildir. Sadakanın en hayırlısı zenginlik hâlini koruyarak verilen sadakadır.'398 

Sa'd b. Ebi Vakkas da (r.a) malının hepsini Allah yolunda harcanmak için vasiyet etmek istediğinde, Rasulullah (s.a.v) Efendimiz: 

— Hayır, hepsini vasiyet etme! buyurdu. 

— Yarısını vasiyet edeyim, dediğinde: 

— Yarısı da olmaz! buyurdu. Sa'd (r.a): 

— Üçte birini vasiyet edeyim, deyince Allah Rasülü (s.a.v): 
304 Ebu Dâvud, Zekat, 45; Nesâi, Zekat, 23; Hâkim, Müstedrek, |, 415. 
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— Üçte biri de coktur, fakat olabilir. Sunu iyi bil ki, senin, varislerini zengin bir halde bırakman, onları fakir bir halde terk edip insanlara el açmaya mecbur etmenden daha hayırlıdır. 
Hiç şüphesiz senin malından yapacağın hayırlar bir sadakadır; ailene ve çocuklarına yaptığın harcamalar bir sadakadır.597 buyurdu. 


Hayır yaparken dengeyi bozmamalıdır. İnfak ve hizmette ifrat ve tefritten kaçınmak esastır. Bedeni takattan düşürecek bir hizmetin sonu hezimet gelir. Öyle ki güç biter, neşe söner, azim gider, nefis hayırdan nefret eder bir hâle gelir. 


Ebu Bekir Sıddık (r.a) gibi kalbi Allah aşkıyla dolmuş, gerçek tevhide ve hakiki hürriyete ulaşmış kimseler hariç herkes, her şeyini Allah yolunda veremez. 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bizden her işte orta yolu tutup dengeli gitmemizi istiyor. Bunun için her konuda şu temel ölçüyü ortaya koymuştur: 

“Amellerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olanidir.’°8 


4- Bir Çeşit Hayırla Yetinmemelidir. 


Her hayrın ayrı bir fazileti ve değişik bir lezzeti vardır. Bunun için az da olsa her hayırdan bir hissemizin olmasına çalışmalıyız. Bir yetimi sevmek veya fakiri sevindirmek nasıl büyük bir faziletse, darda kalmış birisine yardımcı olmak, karnı aç olan bir yolcuyu doyurmak, ilim için bir müessese kurmak, evlenecek bir fakire ön ayak olmak da o derece faziletli ve lezzetlidir. 


Allahu Teala'nın rızası taatlarda, gazabı günahlarda, dostları insanların arasında gizlidir. Hangi hayrımızın affımıza vesile olacağını bilemeyiz. Aynı şekilde, hangi günahımızın bizi azaba götüreceğini kestiremeyiz. 

37 Buhâri, Vasâya, 2; Müslim, Vasaya, 5-10. 
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Yine, hangi kalbi kırarsak Allah'ın gazabına uğrayacağımızi da fark edemeyiz. En emniyetlisi, hiçbir hayrı küçümsemeli; hiçbir kötülüğü basite almamalı ve haksız yere hiçbir insanı incitmemelidir. 

Allah rızası için yapacağımız bir çok hayır çeşidi ile, herkesin gönlünü ve hayır duasını alabiliriz. 

“Sen bir hayır yap at denize, balık bilmezse hâlık bilir.” sözü kime yapılırsa yapılsın, hiçbir hayrın zayi olmayacağını anlatmak için söylenmiştir. 

Cennetin her kapısı ayrı bir hayır ehline tahsis edilmiştir; onun bütün kapılarından çağrılmak isteyen kimse, o kapılara has iyiliklere talip olmalıdır. 


Ne mutlu o kimseye ki, güzel ahlakı ve cömertliği ile dünyada gönüllerdeki sevgi cennetine girmiştir ve bunun hediyesi olarak ahirette de ebedi saadet yurdu gerçek Cennete davet edilmiştir. İşte müjde: 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: 

“Kim Allah yolunda en kıymetli mallarından infak ederse, Cennet'in kapılarından davet edilir. Cennet'in sekiz kapısı vardır. 

Namaz ehlinden olan bir kimse, namaz kapısından çağrıfir. 


Cihat ehlinden olan bir kimse, cihad kapısından çağırılır. 

Sadaka ehlinden olan bir kimse, sadaka kapısından çağırılır. 

Oruç ehlinden olan kimse, “Reyyan” kapısından çağrılır. 

Hz. Ebu Bekir (r.a): 

— Ya Rasulallah! Söylediklerinizin hepsini yapan bir kimsenin durumu nedir? Bütün bu kapılardan çağrılacak kimse var mıdır? diye sordu, Rasulullah (s.a.v): 
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— Evet, vardir. Oyle ümit ediyorum ki onlardan birisi de sen olursun. buyurdu. 

Hz Ebu Hureyre (r.a) anlatiyor: Rasulullah (s.a.v): 

— Bugün içinizde (nâfile) oruç tutan var mıdır?” diye sordu, Ebu Bekir: 

— Ben varım, dedi. Rasulullah (s.a.v): 


— Bugün içinizde bir cenazede bulunan var mıdır? diye sordu, Ebu Bekir: 


— Ben varım, dedi. Rasulullah (s.a.v): 


— Bugün içinizde bir fakiri doyuran var mıdır? diye sordu, Ebu Bekir: 


— Ben varım, dedi. Rasulullah (s.a.v): 


— Bugün içinizde bir hastayı ziyaret eden var mıdır? diye sordu, Ebu Bekir: 


— Ben varım, dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): 


— Bütün bu ameller kimde toplanırsa o, muhakkak Cennete girer, buyurdu.3'9 


Zekat, fıtır sadakası ve keffâret olarak verilen mallar, zekatın verildiği sekiz sınıfa verilir. Fakat bunların dışındaki nafile sadakalar, hediye, ikram, hibe türü şeyler zengine, fakire, mümine, kafire, muttakiye, günahkara verilebilir.9!! Hatta, hayvanlara yapılan iyilikler bile, bir sadaka yerine geçer ve kula ilâhi rahmeti çeker. 


“Yemeğini ancak muttakiler yesin.’®'? hadis-i şerifi, muttaki olmayana bir şey yedirmeyin manasında değildir. Bu hadiste, özellikle fakir olan takva ehline yapılan ikramların daha faziletli olduğu ifade edilmektedir. 


309 Buhâri, Savm, 4; Müslim, Zekat, 85. 
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Hayrın sonu hayra çıkar. Güzel niyetle yapılan her hayrın ayrı bir kerameti vardır. Nedir o keramet dersen, alemin Efendisi Hz. Rasulullah'ı (s.a.v) dinle: 


“İsrailoğulları zamaninda®"? bir adam: 


— Ben bu gece malımdan bir sadaka vereceğim, dedi ve sadakasını alıp evinden çıktı. 


Sadakayı (bilmeden) bir fahişe kadının eline koydu. Sabah olunca durum fark edildi; insanlar: 


— Bu gece bir fahişeye sadaka verilmiş! diyerek konuşmaya başladılar. Adam: 


— Allah'ım! Bu fahişeye verdiğim sadakadan dolayı sana hamd olsun! dedi. 


Adam tekrar: 
— Muhakkak bir sadaka vereceğim, diyerek evinden çıktı. 


Bu defa sadakayı bir zenginin eline koydu. Sabah olunca durum anlaşıldı, insanlar: 


— Bu gece bir zengine sadaka verilmiş! diyerek konuşmaya başladılar. Adam: 


» — Allah'ım! Bu zengine verdiğim sadakadan dolayı sana hamd olsun! dedi. 

Adam tekrar 'Bu gece de bir sadaka vereceğim”, diyerek evinden çıktı. Bu defa sadakayı bir hırsızın eline koydu. Sabah olunca durum anlaşıldı ve insanlar: 

— Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş! diyerek konuşmaya başladılar. Adam: 

— Allah'ım! Şu fahişeye, zengine ve hırsıza verdiğim sadakadan dolayı sana hamd olsun! dedi. 

Ruyasinda®"* kendisine bir melek gelerek: 

— Senin vermiş olduğun sadaka Allah katında kabul edildi. 
Fahişeye verdiğin sadakanın bereketine, umulur ki o, iffetli bir 


313 Ahmed, Müsned, Il, 350. 
314 Nesâi, Zekat, 47. İmam Sindi hâşiyesinde. 
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kadin olur. Su sadaka verdigin zengin de, bundan ibret alir da, Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden başkalarına infak eder. Kendisine verdiğin sadakanın bereketine şu hırsız da, belki hırsızlıktan elini çeker. dedi.3"® 


Rasulullah (s.a.v) Efendimiz bu şahsın örnek hâlini anlatarak, onun samimi niyet ve ihlasını takdir etmiştir. 


Demek ki iyi niyetle verilen bir sadaka, yerini bulmasa da sahibine sevap getirmektedir. Ahlakı kötü insanlara Allah rızası için yapılan iyilik ve ikramlar, onun ıslâhına vesile olabilir. 

Hayır yaparken her zaman şahıs seçmek doğru değildir. 
Kapımıza gelen kimsenin şekline aldanmayalım. Öyle insanlar vardır ki, halk kendisine hiçbir kıymet vermezken o, Allahu Teala'nın veli kullarından birisidir. Onun için atalarımız: 


“Her geceni Kadir, her geleni Hızır bil!” demişlerdir. 
Şu hadis-i şerif bu sözü tasdik eder: 


“Allahu kıyamet gününde: “Ey Ademoğlu! Ben hasta oldum da sen beni niçin ziyaret etmedin?” diye sorar. Ademoglu: “Ya Rabbi! Sen alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl ziyaret edebilirim?” der. Allahu Teala: 


“Falan kulumun hasta olduğunu bildiğin halde niçin onu ziyaret etmedin? Eğer onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacaktın.” der ve yine sorar: 

“Ey insanoğlu! Senden yiyecek istedim, beni niçin doyurmadın?” Kul: 

“Ya Rabbi! Sen alemlerin Rabb'i olduğun halde ben seni nasıl doyururum ?” diye sorar. Allahu Teala: 

“Hatırlasana, falan kulum senden yiyecek istedi, sen onu doyurmadın. Bilmiyor musun, eğer onu doyursaydın, (yaptığın hayrı) benim katımda bulacaktın. (Onun ihtiyacını görüp 


315 Buhâri, Zekat, 14; Müslim, Zekat, 78; Nesâi, Zekat, 47; Ahmed, Müsned, 
II, 350. 
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sevindirmekle beni memnun etmis olacaktin).” diye cevap verir. Ve tekrar: 


“Ey Ademoglu! Senden su istedim bana su vermedin.” 
Der, kul: 


“Ya Rabbi! Sen alemlerin Rabb'i olduğun halde ben sana nasil su verebilirim?” diye sorar. Allahu Teala: 


“Hatırlasana, filan kulum senden su istedi, sen vermedin. 
Eğer ona su vereydin bunu benim indimde bulurdun.” cevabı- nın verir.’8"6 


5- Hayırları Belli Zamanlarda Yapmamalıdır. 


Yapılacak hayırları sadece Cuma günlerine ve Ramazan- 
| şerif ayına tahsis etmek, diğer zamanlarda fakiri unutup bütün iyilik ve ikramı nefsimize layık görmek doğru değildir. 


Hiç şüphesiz Ramazan-ı şerif ayının fazileti büyüktür. O aydaki hayırlar da ayrı bir değere sahip olmaktadır. Rasulullah (s.a.v) Efendimize: “Hangi sadaka daha faziletlidir.” diye sorulduğunda: 


“Ramazan ayında verilen sadaka. “7 buyurmuştur. 


Bin aydan daha hayırlı bir gecenin içinde bulunması da bu aydaki iyilikleri ayrı bir kıymet kazandırmaktadır. 


Ümmet-i Muhammed bunun için zekatlarını bu aya tahsis yoluna gitmektedirler. Ancak şu birkaç noktaya dikkat etmelidir: 

Ramazan-ı şerif ayında her türlü ibadeti, zikri, Kur'an kıraatını, hayır çeşitlerini ve nafile sadakaları çoğaltmak güzeldir. 
Senesi henüz dolmayan zekatı erkene alıp Ramazan ayında fakire ulaştırmak da faziletlidir. 

Ancak, senesi dolan bir zekatı derhal vermek farz oldugundan, onu bekletip de üç ay sonra girecek Ramazan ayını beklemek doğru değildir. 


316 Müslim, Birr, 43. 
317 Tirmizi, Zekat, 28. (No: 663). 
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Senesi dolan bir zekat malının zekatını hesaplayıp hemen vermelidir. Eğer çok geciktirilirse geçen zaman içindeki para ve değer kaybı da asıl miktara eklenip verilmelidir. 


Günümüzde bir paranın üç dört ay içindeki değer kaybı az değildir. Bu kayıp fakirin hakkıdır ve kendisine ulaşmalıdır. 


Bir önemli nokta da şudur: 


Fakirlerin ihtiyaç zamanlarını takip etmek lazımdır. Hastanede ilaç bekleyen, çocuğunun okul masraflarını karşılayamayan, yakacak kömür parası bulamayan bir fakire hemen o anda zekat veya hayrı ulaştırmak gerekir. 


Okula giden bir talebeye verilecek burs ve hizmetler de eğitim döneminin ortasında veya sonunda değil, okullar başlarken kendisine ulaştırılmalıdır. 


‘Hele şimdi şu işlerimi bir halledeyim, borçlarımı kapatayım da ondan sonra hayır yapar, sadaka veririm'demek şeytandandır. 

Kendi iradesiyle hayır yapmayan kimsenin, elinden ister istemez çıkacak parası kendisine sevap getirmez. 

Hâlini yakından bildiği fakir akrabasına iki yumurta parası veremeyen bir zenginin, geçirdiği kazada hurdaya dönen arabasını tamir için vereceği milyarların kendisine getireceği bir sevap yoktur. 

Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: 

“Bir adam Hz. Peygamber'e (s.a.v) gelerek: 

— Ya Rasülallah! Hangi sadaka daha faziletlidir? diye sordu, Efendimiz (s.a.v): 

— Bedenin sihhatli ve kalbinde cimrilik hâkim olup, fakirlikten korkar ve zenginliği hayal eder bir halde iken verdiğin sadakanın sevabı en faziletlidir. 
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Sakın sadaka vermeyi ölüm ânına bırakma. O anda ‘Malimin şu kadarı filanın şu kadarı falanin’ demeye başlarsın. 
Dikkat! O mal zaten falana filana kalmaktadır.3'8 


Yine Rasulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


“Ölüm anında malından sadaka vermeye yahut köle azat etmeye kalkan kimse, iyice doyduktan sonra elindeki şeyi başkasına hediye eden kimseye benzer. ”819 


“Bir kimsenin sıhhat ve afiyet içinde iken bir dirhem sadaka vermesi, ölümü anında bin dirhem sadaka vermesinden daha hayırlıdır.320 

Yüce Mevlâmız da şöyle buyurur: 

“Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Benim ölümümü biraz geciktirsen de bol bol sadaka verip iyi kullardan olsam! demesinden önce, size verdiğimiz rızklardan hayır yollarında harcayın. 


Allah, eceli gelen hiç kimsenin ölümünü te'hir etmez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.21 


Bize verilen rızklar maddi ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Maddi rızkları biliyoruz. Manevi rızklar, akıl, ilim, iman, feyiz, sabır, zikir, güzel ahlak gibi melekler aleminin gıdası olan manevi hediyelerdir. Her bir nimeti yerince, hedefince, gereğince kullanmak gerekmektedir. 


Bütün nimetlerin hedefi zikir ve şükürdür. Bir de dünyadaki nimetleri ahiret sermayesi yapmamız istenmektedir. 


İşte bu eserde anlatmaya çalıştığımız infak ve cömertlik, bütün eşyayı Yüce Mevla için harcayıp ahirete göndermekten ibarettir. 


318 Buhâri, Zekat, 10; Müslim, zekat, 92-93; Ebu Dâvud, Vasâya, 3; Nesâi, 
Zekat, 60. 

319 Ebu Dâvud, Itk, 15; Tirmizi, Vasâya, 7; Nesâi, Vasâya, 1; İbnu Hıbbân, el- 
İhsân, VIII, 127 (No:3336). 

320 Ebu Dâvud, Vasâya, 3; İbnu Hibban, el-İhsân, VIII, 125 (No:3334) 

32 Münafıkün 63/10-11. 
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Yüce Mevla'dan bir nimet isterken onun yanında şükür nimetini de istemeliyiz. 


Son duamız: 

Allahım! Bize dünyanın iyilik ve saadetini ver. 
Allahım! Bizlere ahiretin de iyilik ve saadetini ver. 
Bizi sevginden ve rahmetinden mahrum etme. 


Bizi, senden ayrı kalma ve gazabına uğrama ateşiyle yakma. 


Bizi Cehennem ateşinden de koru. 

Habibin Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizle beraber et. 
Amin. 

Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. 
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YARDIM VE 
CÖMERTLİK 


Allah Resülü (s.a.v), “İman ile cimrilik bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz” buyurmuştur. Yine O (s.a.v), “İki özellik bir müminde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk” demiştir. 


Peki, cimrilk ve cömerilik nedir? Hangi davranışlar bizim cimri ya da cömert olduğumuzu gösterir? Hangi işler, hayır ve hizmet işleri kapsamına girmektedir? 
Zenginliğin ve fakirliğin gerektirdiği edepler nelerdir? 


Elinizdeki kitap, Asr-ı Saadet'ten ve sonraki çağların seçkin insanlarından örneklerle, bu sorulara cevap veriyor. 
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